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Milli ekonominin temeli ziraattır. 
Bunun içindir ki, ziraatta kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. 
Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar, 
bu maksada erişmeyi kolaylaştıracaktır. 


Fakat, bu hayati işi, isabetle amacına ulaştırabilmek için, 
ilk önce ciddi etütlere dayalı bir ziraat siyaseti tespit etmek ve onun için de, 
her köylünün ve bütün vatandaşların, kolayca kavrayabileceği ve 
severek tatbik edebileceği bir ziraat refimi kurmak lazımdır... 
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Lozan'a giden Türk heyeti. Delegasyon Başkanı İsmet Paşa 
önde sağda, yanında Dr. Rıza Nur 

Arkada uzun boylu Ruşen Eşref Bey görülüyor. 
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LOZAN'IN ÖNEMİNİ ANLAMAK 


D 
smet İnönü'nün 100. yıl önce 24 Temmuz günü Lozan'da 
imza attığı antlaşma, üç ay sonra ilan edilecek Türkiye 
Cumhuriyeti”nin kurucu belgesidir. Mustafa Kemal Atatürk 
önderliğinde kurulan yeni devletin bağımsızlığının ve 
egemenliğinin tanınmasıdır. İmzaların atılmasının üzerinden 
geçen bir asrın ardından “Lozan hezimet mi, zafer mi?” 
tartışması, bugün anlamını yitirmiştir. Lozan o günün şartlarında 
sağlanabilecek en iyi uzlaşıdır ve Birinci Dünya Savaşı'nı sona 
erdiren antlaşmalar içinde varlığını bugün de sürdüren tek kalıcı 
antlaşmadır. 


100. yılında Lozan barışını kapak konumuz yaptık. Uluslararası 
hukuk alanındaki en saygın isimlerden Rıza Türmen ile Lozan”da 
kesintilerle sekiz ay süren müzakereleri, diplomasi masasında 
yaşananları konuştuk. 


Ayşegül Parlayan, Tarihçi İlber Ortaylı Hocamız ile birlikte dört 
yıl önce Lozan kentine giderek arşivlere girmiş ve antlaşmayla 
ilgili önemli bir dosya hazırlamıştı. Bugün artık yapılması pek 
kolay olmayan Lozan dosyasını tekrar anımsıyoruz. 

İstanbul”un popüler tarihi denilince akla ilk gelen isim olan 
Reşad Ekrem Koçu”nun başyapıtı “İstanbul Ansiklopedisi” nin 
yayımlanmamış bölümleri gün yüzüne çıkıyor. Salt ve 
Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan “Başka Kayda 
Rastlanmadı" sergisi, bizleri Reşad Ekrem Koçu'nun eşsiz 
arşiviyle buluşturuyor. Sergiyi hazırlayan ekipten Mimarlık 
Tarihçisi Bülent Tanju, Araştırmacı Cansu Yapıcı, Salt Programlar 
Sorumlusu Gülce Özkara ve Arşiv Uzmanı Masum Yıldız ile hem 
sergiyi hem Koçu'nun İstanbul'unu konuştuk. 


Türkiye ile Gürcistan arasındaki diplomatik ilişkilerin bir 
asırlık tarihi var. Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George 
Janjgava, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100 yılını ve ilk sefir Simon 
Mdivani'nin hikâyesini Atlas Tarih için yazdı. 

3 Haziran 2023 günü tarihçi, yazar ve akademisyen Prof. Dr. 
Zafer Toprak'ı kaybettik. Zafer Hocamıza, Mehmet Ö. Alkan'ın 
kaleme aldığı yazıyla veda ediyoruz. 


4 ATLAS TARİH 


Yayına 
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. 
İcra Kurulu 
Сет М. 


Yayın Yönetim Danışmanı 
Ferhan Kaya Poroy 


çəy” ya 
Tolga Çoruh 
Yazı İşleri Müdürü 
Ayşegül Uyanık 
Yayın Kurulu 
Prot. Dr, İlber Prof. Dr. Mesut Uyar, 
Prof De Mm Ам, Каты Şaman 
Marka Müdürü: Aslıhan Sever 
Kurumsal İletişim Müdürü Funda Demirci Ayan 


Ankara Temsilcisi: Erdal İpekeşen 
0312577 3156 


www ааз таг, com / bilgiğetlastarih сост 


Yönetim 
Üretim Planlama Direktörü (Tüzel Kişi Temsilcisi}: Yakup Kurtulmuş, 
Satış ve Dağıtım Direktörü: Egemen Erkorot 
Finans Direktörü: Didem Kurucu 
Dijital İçerik Direktörü: Eren Demir 


Reklam 
Reklam ve Etkinlik Grup Başkanı: Ali Erman İLERİ 
Grup Başkan Yardımcısı: Seda Erdoğan Dal - Işıl Baysal Turan 
Satış Müdürü: Mürvet Yılmaz 
Bölgeler Proje Müdürü: Şelçuk Ergenç 


Teknik Müdür: 5 
Tek 0 212 336 5361-62 


Hedef Sayfalar Reklam Koordinatörü: Şener 
Tel: 0212 336 53 75 ден 


Reklam Müdürü: 
Ti oğan 
Etkinlik Ve Marka Yönetimi 
Etkinlik ve Prole Koordinatörü NİHAL AYAN 
nayan@doganburda com 


Tel: 0 212 336 5300-57-59 
Ankara Reklam Satış Koordinatörü 
Setinur Balıkçıoğlu 
Ankara Reklam Satış Müdürü: Beliz Balıbey 
Tel: 0 312 577 3156 


Uluslararası Reklam Satış Temsilcilerimiz 
ALMANYA: Julia Mund 
T449 89 92 50 3197, Julia Митака сот 
Michael Neuwirth 
Т. +49 89 9250 3629, michael neuwirthburda com 
İSVİÇRE: Goran Vukota 
T. +41 44 8102 146, goran vukotaqıburda com 
FRANSA / LÜKSEMBURG: Marion Badolle-Felck 
7433172712524, marion badolle-fsickpburda com 
İTALYA: Mariolina Siclari 
T. 439 02 9132 34 66, mariolina siclariqaburda.com 


ABD / KANADA / MEKSİKA: Salvatore Zammuto 
T 11212 884 48 24, salvatore. zammutoğıburda com 


Yönetim Yeri 
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Мо: 12 
Trump Towers Kule 2 Kat: 21 Pk: 34387 Şişii-İst. 
Tel: 0 212 410 32 00 Faks: 0 212 410 35 81 


Baskı: Bilnet Matbaacılık ve Af: 
Adres: Dudullu Organize San. 1 


No:16 IST 
Tel: 444 44 03 Faks: Faks (0216) 365 99 07 
wwrbilnet net tr 
Sertifika No: 42716 
Turkuvaz Pazarlama 
щл im a.” 


© Atlas Tarih dergisi, Burda Dergi 
ayıncılık amur Aş tarda 
a ma л nr 


kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılamaz. 
DB Okur Hizmetleri Hattı: 0 212 476 0 300 
okurhizmetlerişşdaganburda com 


08 Abone Hizmetleri Hattı: 0 212 478 0 300 


abonesdoganburda.com - www dogunburda com 
Üyeliği: РРР 


Çalışma Saatleri: Her gün saat 09 00-22 00 
...... 


Cumhuriyet Aşığı Bir Yazar Azra Erhatın Kaleminden 
Aydınımızın Tarihçesi 


Osmanlı Münevverinden 
Türk Aydınına 

Azra Erhat 

152 sayfa 


AMMULMYU ПАТЛАРИ / 7/7 7 


“Mustafa Kemal kurmak üzere olduğu yeni düzende kendisiyle birlikte söz sahibi olacak, kendisini destekleyecek, 
eylem ve devrimlerini gerçekleştirecek yönetici kesimin niteliklerini saptamaya çalışıyor. Kısacası yeni bir insan tipi 
yaratmaya. Bu insan eski düzende ne idi, neden başarısızlığa uğradı, yeni düzende başarı kazanması için nasıl 
olması gerekir? Konya Söylevi'nin özü budur, önemi de buradan kaynaklanır.” 


Yaşamını Anadolu kültürünün incelenmesine ve anlaşılmasına adamış Azra Erhat, aydınımızın tarihçesine giriş 
niteliğindeki Osmanlı Münevverinden Türk Aydınına adlı eserini Mustafa Kemal Atatürk'ün doğumunun 100. yılı 
nedeniyle hazırlamıştır. Erhat'a göre, Atatürk'ün 20 Mart 1923'te Konya'da verdiği ve Osmanlı münevverini düşünsel 
bir bağlam içinde ilk kez eleştirdiği söylev, kitabının da ana eksenini oluşturur. 


Azra Erhat, 1982'de aramızdan ayrılışı nedeniyle yarım kalan bu çalışmasında, halktan kopuk Osmanlı 
münneverinden Cumhuriyet düzeninin halkla kaynaşmış aydınına giden süreci titizlikle ele alıyor. 


Kurucusu olduğumuz İş Bankası Kültür Yayınları 
yeni kitaplarla büyümeye devam ediyor. 


A Y 
TÜRKİYE `A BANKASI 


iskultur.com.ır facebook.com/iskulrur Ө vvirrer.com/iskulrur Ө insragram.com/isbankasikulruryayinlari Ө Türkiye'nin Bankası 


GÜNCEL 


“Cumhuriyetin ilk yil 


Yapı Kredi Kültür Sanat 


Yayıncılık, cumhuriyetimizin 100. yılını 


bir sergi ve kitapla kutluyor. 


- Ekim 1923 - 29 Ekim 1924 tarihleri 
arasında Türkiye”de yaşanan, pek çoğu 
ilk defa anlatılan gündelik hayata dair ilginç 
olaylar, spor ve dans müsabakaları, kültür sanat 
hayatından haberler, karikatürler ve belgesel 
filmlerle desteklenen sergi, ziyaretçilerine o 
dönemin atmosferini yaşatmayı hedefliyor. 
“Cumhuriyet'in İlk Yılı” sergisi, Yapı Kredi 
Yayınları tarafından yayımlanan aynı 
isimli kitaptan yola çıkılarak hazırlandı. O 
yıllarda çıkan gazete ve dergilerin titiz bir 
taraması yapılarak Banu İşlet, Binnur Mörel 
Büyükertan ve Eser Demirkan tarafından 
hazırlanan “Cumhuriyet”in İlkYılı” kitabında 
cumhuriyetin kurulduğu yıl yaşanan olaylar 
kronolojik bir sırayla sunuldu. 

29 Ekim 1923 - 29 Ekim 1924 arasındaki o 
günlerde Türkiye'de neler oluyor, toplum nasıl 
yaşıyor, neler konuşuyor, neler seyrediyor, nasıl 
eğleniyordu? “Cumhuriyet'in İlk Yılı” sergisi, 
bu soruları yaşanan ilginç 
anların belgeleri eşliğinde 
cevaplıyor. Cumhuriyetin 
ilanı ve ilk yılı kutlamaları, 
Başkomutanlık Meydan ÇUMAURİYET'İN İLK YIU 
Muharebesi'nin sansi 0ана 
kazanıldığı Dumlupınar'da 
30 Ağustos 1924'te 
yapılan büyük tören ve 5-6 
Ekim 1924”te İstanbul'un 
Kurtuluşu'nun ilk yıl 
kutlamalarını serginin 
merkezine yerleştiriyor. 

Sergi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yılını 
gazete ve dergi sayfalarında yer alan ilginç 
olayların görsel belgeleriyle izleyicisine 
yeniden yaşatmayı hedefliyor. Küratörlüğünü 
Cengiz Kahraman'ın, sergi tasarımını ise Yeşim 
Demir Pröhl'ün yaptığı “Cumhuriyet'in İlk 
Yılı” sergisi, 16 Haziran - 3 Eylül 2023 tarihleri 
arasında Yapı Kredi Kültür Sanat'ta görülebilir. 
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Cumhuriyetin ilk yıldönümünde İstanbul'da caddeler bayramı 
kutlayanlarla dolu, 29 Ekim 1924 (üstte). Evde gramofon eşliğinde dans 
edenler, 9 Şubat 1924 (altta). 


4 FIRST YEAR OF THE REPUBLIC 
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Dumlupınar'daki “Meçhul Asker Anıtı” açılışından sonra Mustafa 
Kemal Paşa, eşi Latife Hanım, İsmet Paşa, Kurtuluş Savaşı komutanları 
ve Kütahyalı köylüler foto muhabirlerine poz vererek bu tarihi anı 
ölümsüzleştirdi, 30 Ağustos 1924. 


ALİ FETHİ OKYAR AİLE ARŞİVİ 


CENGİZ KAHRAMAN ARŞİVİ 


YAPI KREDİ TARİHİ ARŞİVİ SELAHATTİN GİZ KOLEKSİYONU 


RKİY 


Borsa İstanbul'da 

gongun sesi, sadece 

özel günlerimizin değil, 
aynı zamanda İstanbul'u 
bölgenin en önemli 
finans merkezlerinden 
biri yapma vizyonumuzun 
da sesi... 


Geçmişte olduğu gibi 
150. yılımızda da, gongun 
sesini geleceğe taşımaya 
devam edeceğiz. 


Birlikte nice yıllara... 


BUL'DA 


YÜZYIL İÇİN | 
ÇALIYOR 


90000 / borsaistanbul 
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ISABEL MUNOZ: YENİ BİR HİKÂYE 
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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, İspanyol fotoğrafçı Isabel 
Muñoz’un Göbeklitepe ve çevresindeki arkeolojik alanları çektiği 
fotoğrafları ilk kez İstanbul'da izleyiciyle buluşturuyor. 
ünyanın en eski kült * sanrılı görüntüleri, sersemletici 1 Isabel Muñoz, 
alanı olabileceği kalıntılar ve anıtsal megalitleri tarihi yaklaşık 
düşünülen Göbeklitepe kaydetmekle yetinmiyor, bu 12.000 yıl önceye 
ае № Rə з YaşA dayanan Taş 
ve çevresini belgeleyen bit görkemli sahnelerin önünde Tepeler'den 
fotoğrafçı Isabel Muñoz. eğiliyor adeta. ölbəldiləpə və 
Fotoğrafları, bu büyülü Bu görüntüler karşısında, çevresindeki 
alandaki bilinmeyeni, gizem ve sadece estetik bir olayın arkeolojik 
sanat eseri arasında gidip gelen değil, her seferinde yenilenen alanları 
tutkusuyla “öte dünyanın fotoğrafladı. 


Nevali Çori 


Karahantepe 
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bekçileri”yle yakınlığımıza 
tanıklık eden bir anlatının 
karşısında buluyoruz i 


kendimizi. Isabel Muñoz’un 
fotoğrafları, imgelerin 
ardındaki yeni gün yüzüne 
çıkmış hikâyeleriyle davetli 
olduğumuz bir şenlik, bizi 
uzak atalarımıza bağlayan 
toplu bir kutlamadır. 

Farklı kültürlerin doğasını, 
estetiğini, yaşam biçimlerini 
keşfetmeyi ve yansıtmayı 
seven, Türkiye'nin en önemli 
arkeolojik alanlarından 
Göbeklitepe, Karahantepe 
ve Sayburç'u fotoğraflayan 
Muñoz, bu çok etkilendiği 
görkemli bölgede, gizem, 
köken ve sonsuzlukla ilgili 
soruların peşinden gidiyor. 

UNESCO Dünya Mirası 
Listesi'nde yer alan, 
Göbeklitepe”nin de parçası 
olduğu Taş Tepeleri, 
Muüoz'un etkileyici 
bakış açısından keşfetme 
imkânı sunan “Isabel 
Muñoz: Yeni Bir Hikâye - 
Göbeklitepe ve Çevresinden 
Fotoğraflar” sergisinin 
küratörlüğünü, fotoğrafçılık 
alanında pek çok uluslararası 
projeye imza atan François 
Cheval üstlendi. 


$ , 
“ə 


Göbeklitepe 


BOĞAZ'IN GAZİ MUHAFIZI 


SEDDÜLBAHİR KALESİ 
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> : ч 
SAVAŞLARI 
GELİBOLU TARİHİ 
ALAN BAŞKANLIĞI 


Bi TarihiAlanBaskanliği ҸӰ TarihiAlan Gi tarihialanbaskanliği 


ARDINDAN 


Later Toprak Hocamıza veda 


“Sayın Prof. Dr. Zafer Toprak, siyaset ve tarihin kesiştiği bilim denizinde, yüzlerce 


sayfa tutan tez bölümlerinin karanlığında kaybolduğum bir anda, beni karaya ulaştıracak 
feneri yakmıştır. Ancak böylesi sıkışmaları yaşayan insanların anlayabileceği paha 
biçilmez bu aydınlık için teşekkür ediyorum. ” 


Mehmet Ö. Alkan 


Haziran günü kaybettiğimiz Zafer 
3 Hocama, 1996 yılı ekim ayında 

tamamlayıp savunduğum doktora 
tezimde böyle teşekkür etmiştim. Geçen 
yıl kendisi için hazırlanan armağan kitaba 
yazdığım satırlardan derlediğim bir bölümü 
Atlas Tarih dergisinin sayfalarına taşıyarak 
değerli hocama veda etmek istiyorum. 

“Zafer Toprak, hepimizin öncüsü Tarık 

Zafer Tunaya Hoca'nın en sevdiği ve gurur 


duyduğu 'alaylı' öğrencilerindendi. 1982 yılında 


yayımlandığı andan itibaren bir klasik haline 
gelen, adeta ‘opus magnum’ denebilecek 
Türkiye'de Milli İktisat (1908-1918 ) adlı eseri 
hâlâ aşılabilmiş değildir. Tarık Zafer Tunaya 
Hocamızın açtığı yoldan Meşrutiyet ile 
cumhuriyetin siyasal süreklilik ve kopuş 
tartışmalarına iktisadi açıdan süreklilik 

ve kopuşlar konusunda bir ilk eser ortaya 
koyduğu gibi yeni bir boyut da kazandırdı. 
Türkiye'de milli iktisat hem teorik olarak hem 
de araştırma yöntemiyle, süreklilik ve kopuş 
çizgilerinin belirginleşmesi açısından önemli 
bir çalışmadır. Mikro tarih ve makro tarih 
tartışmaları bir yana, tarihçilik, 20. yüzyılın 
son çeyreğinden itibaren daha net görüldüğü 
üzere, kendi başına bir uzmanlık alanı olarak 
geçmişi anlamak eylemi olmakla birlikte, 
günümüz siyasal ve toplumsal tartışmalarını 
yerli yerine oturtmak, bu tartışmalardaki 
pozisyonlarımızı anlamak için de başvurulan 
bir uğraş ve yöntem haline geldi. Zafer 
Toprak Hoca'nın, Osmanlı İmparatorluğu'nda 
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İşçi sınıfından cumhuriyetin ilk dünemine 
antropoloji ve ırkçılık tartışmalarına, buradan 
son dönem Osmanlı'dan cumhuriyete popülizm 
gibi geniş bir alana yayılan çalışmalarının bir 
özelliği, imparatorluk mirasından cumhuriyete 
süreklilik ve kırılmaları, devamlılık ve 
kopuşları göz önüne alan yaklaşımıyla bir 
bilim insanının kendi alanı içinden toplumsal 
tartışmaya ne kadar değerli müdahalelerde 
bulunabileceğinin önemli birer örneği 
olmasıdır. Zafer Toprak Hoca'nın çalışmalarına 
bu gözle baktığımızda çarpıcı olan nokta, 
çağdaşlaşma deneyimine ve aydınlanma 
geleneğine olan inancıdır. Zafer Toprak 
Hoca'nın çalışmaları, sosyal bilimler alanında 
içeriği müphem bir dizi ikiliğe karşı makro- 


m 


77 yaşında 
aramızdan ayrılan 
Prof, Dr. Zafer 
Toprak, 40'a yakın 
kitap ve 400'e 
yakın makaleye 
İmza atmıştı. 


mikro ölçek; disipliner-interdisipliner çalışma 
biçimi, senkronik -diakronik gibi- bütüncül 
bir analizi, uygulamalı olarak savunması 
açısından da önem taşimaktadır. Her zaman 
genç araştırmacı, akademisyen ve öğrencileri 
araştırmaya teşvik ettiğine tanık oldum. 
Engelleyici, aşağılayıcı veya set çekici değil, 
her zaman teşvik edici, kolaylaştırıcı ve yol 
gösterici olmuştur. 

Zafer Toprak Hoca'nın bibliyografyası 
incelendiğinde 40'a yakın kitap ve 400'e 
yakın makalesiyle tarih biliminin en velut 
yazarlarından biri olduğu görülür. İktisat 
tarihi, sosyal güvenlik tarihi, kadın, seçimler, 
siyasal partiler, ideolojiler, sivil toplum 
kurumları, toplumsal tarih... gibi birçok 


Zafer Toprak, Mete Tunçay, Mehmet б. Alkanla birlikte... 
Tarih Vakfı 11. Genel Kurulu, Т7 Mayıs 2015. Fotoğraf, İlhami Mısırlıoğlu. 


konuda alanının ilk yazılarını kaleme almıştır. 
Daha ilk yazılarında ele aldığı, örneğin Ahmet 
Seren takma adıyla Yurt ve Dünya dergisinde 
1977'de yayımladığı “Türkiye İşçi Sınıfı ve Tarihte 
1 Mayıslar (1906-1925), Toplum ve Bilim'in ilk 
sayısında yayımlanan “İkinci Meşrutiyet'te 
Solidarist Düşünce: Halkçılık’, В. Ü. Beşeri 
Bilimler Dergisinde yayımlanan İttihat ve 
Terakki'nin Paramiliter Gençlik Örgütleri (1979), 
yine Toplum ve Bilim dergisinde yayımlanan 
Türkiye'de Korporatizmin Doğuşu” (1980) ve 
“Osmanlı Narodnikleri: Halka Doğru Gidenler” 
(1984) gibi makaleleri yeni açılımlar getiren, 
alanının ilk makaleleri olmuştur. 

Ayrıca Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye 
Ansiklopedisi “Osmanlı'nın Son Döneminde 
Hırsızlar, Dolandırıcılar, Yankesiciler (1986), 
Tarih ve Toplum dergisinde yayımladığı 
“Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Müstehcen Avam 
Edebiyatı, (1987) veya "İstanbul'da Fuhuş 
ve Zührevi Hastalıklar 1914-1933' (1987), 
“Osmanlı'da Alafranga Evlenme İlanlari (1988) 
gibi yazıların yanı sıra Osmanlı'da kadın 
meselesi üzerine eğildiği ve ‘Osmanlı Kadınları 
Çalıştırma Cemiyeti, Kadın Askerler ve Milli 
Aile (1988), ‘Halk Fırkası'ndan Önce Kurulan 


111111 


DEĞİŞİM: 


ua 
wr û ALKAN 


Parti: Kadınlar Halk Firkasf iə =. , 


(1988) da kendi alanında 
öncülük eden yazılarıdır. 
Tarih Vakfı'ndan Haberler 
adlı yayın organına yazdığı 
"Tarihçilifin Alanı: Jestlerin 
Tarihi , (1992), Dünden Bugüne 
İstanbul Ansiklopedisi'ne 
yazdığı bankacılık, baro, fes boykotu, fırınlar, 
genelevler, seçimler, şehreminleri... gibi 
maddeler hâlâ değerini korumaktadır. 

Kariyerindeki kurum tarihleri de dikkat 
çeker. Bunlar arasında Sanayileşmede Tarihsel 
Perspektif: Ulusal Cam Sanayi ve Teknoloji 
Transferi (1985), Sümerbank Holding A.Ş. 
(1990), Bir Geleceğin Geçmişi - 1948'den 1998'e 
Akbank Tarihi (1998), Ulusaldan Küresele Milli 
Reasürans T.A.Ş. ve Türkiye'de Reasüransın 
Evrimi (2009) ve Geçmişten Geleceğe 
Anadolu Sigorta Türkiye'nin Sigortası (2010) 
yalnızca bir kurum tarihi olmanın ötesinde 
Türkiye'nin iktisadi ve finans tarihi ile birlikte 
okunabilecek eserlerdir. 

Müze hazırlamak konusunda da katkıları 
oldu. Örneğin Cumhuriyet'e Doğru - 1919- 
1923 Özgürlük ve Bağımsızlık Yolu (2006), 


OSMANLI'DAN 
CUMHURİYET'E 
SÜREKLİLİK VE 


Cumhuriyet'in İlk Bankası'nın Müzesi (2007) 
bunlar arasındadır. Boğaziçi Üniversitesi'nde 
Tarih Bölümü'nün kuruluşuna öncülük ettiği 
gibi, Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü 
(ATA) de onun öncülüğünde endoktrinasyon 
kurumu olmaktan çıkıp bilimsel çalışmalar 
yapan öncü kurumlardan biri oldu. Bülent 
Tanör ve Halil Berktay ile hazırladığı İnkılap 
Tarihi Dersleri Nasıl Okutulmalı, toplantısı 
ve kitabı (1997) bu arayışın bir ifadesiydi. B. 
Ü. ATA'dan yüksek lisans ve doktora yapan 
onlarca öğrenci değerli tezler yazdılar, 
yazıyorlar. Türkiye kültür hayatına damga 
vuran ve bir kısmı 
hâlâ yayımlanmakta 
olan Toplum ve Bilim, 
Tarih ve Toplum, 
Yurt Ansiklopedisi, 
Tanzimat'tan 
Cumhuriyet'e Türkiye 
Ansiklopedisi, Toplumsal 
Tarih, Dünden Bugüne 
İstanbul Ansiklopedisi 
gibi yayınların çıkışında 
> kendisinin her zaman 
= öncülüğü veya katkısı 
olmuştur. 

Son dönemde 
ağırlığı cumhuriyete 
vermiş olduğunu 

görüyoruz. En son yayımladığı ‘Nutuk - 
Egemenliğe Giden Yol (2021), Cumhuriyet 
ve Antropoloji (2021), ‘Atatürk - Kurucu 
Felsefenin Evrimi (2021), “Türkiye'de Kadın 
Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935) (2015), 
‘Lozan'dan Cumhuriyet'e İsmet İnönü (2012) 
gibi kitaplarıyla daha çok cumhuriyetin 
kurulduğu ilk dönem üzerine yoğunlaştığı 
görülür. Fahrettin Altay'ın “10 Yıl Savaş 
ve Sonrası (1912-1922) adlı kitabının ismi 
kendisine de ilham kaynağı olmuş ve 
Milli Mücadele'yi 1912 Balkan Savaşları'yla 
başlatmasını 10 yıl süren bir savaş olarak 
yorumlamıştır. Cumhuriyete ve Atatürk'e 
olan saygı ve bağlılığıyla kendisine 'Demokrat 
Kemalist' demek yanlış olmaz sanırım.” 
Dostluğu, hocalığı, yoldaşlığı ve anısı 
önünde saygıyla eğiliyorum. 
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© PICASSO'NUN 
TABLOSUNDA 
SAKLI KÖPEK 


Guggenheim Müzesi konservatörleri, Pablo 
Picasso'nun 1900 yılında yaptığı'Le Moulin de la 
Galette’ adlı eserinde paltonun altında gizlenmiş 
bir köpek figürünün olduğunu keşfetti. Eserlerini 
yaparken çokça değişikliğe gitmesiyle bilinen 
Picasso'nun başta çizdiği Cavalier King Gharles 
Spaniel cinsindeki boynuna kırmızı kurdele bağlı 
köpeğin daha sonra bir paltoya dönüştürüldüğü 
anlaşıldı. X-ray cihazıyla yapılan taramada ortaya 
çıkan ayrıntı, araştırmacıların dikkatini çekti, Sanat 
tarihçileri, köpeğin tablonun genel ötrmosferine 

ve görselliğine hizmet etmediği için kaldırılmış 
olabileceği üzerinde duruyor. Araştırmacılar, üzeri 
boyanmış köpek detayının Picasso'nun üretim 
sürecine dair önemli bilgiler verdiğini belirtti, 


© ÖPÜŞMENİN TARİHİ İNSANLIK 
KADAR ESKİ OLABİLİR 


Eski metinler, romantik öpüşmenin Mezopotamya 
yaygın olduğunu gösteriyor. Arkeolojik ve ONA 77 
kalıntılarından elde edilen tarihsel bilgiler ise öpüşmünin 
tarihini çok daha önceye çekti. Özellikle öpüşmenin yön, © 


etkisi lan salgın hastalıkların bulaşmasını takip eden $ | Тео 

bilim insanları, öpüşmenin сок daha eski olabileceğini . 77 - S... 
belirtiyor. Mezopotamya metinleri, А000 yıllık bir geçmişe j du 

işaret ederken, arkeolojik ve DNA kalıntıları 4500 yıl 


öncenin öpüşmenin başlangıcı olduğunu düşündürüyor. 
Antik Çağ'da da öpüşmenin iki türde olduğu tahmin 
ediliyor. Günümüzdeki gibi aile ve arkadaşlar arasında ve 
romantik olarak ikiye ayrılmış olması muhtemel. 


© BİLİNEN EN ESKİ 
MİMARİ ÇİZİMLER 
ÇÖLDE BULUNDU 


Ürdün ve Suudi Arabistan'daki 
arkeologlar dünyanın en eski mimari 
planı olduğunu düşündükleri bir 
kalıntıyla karşılaştılar. Yedi bin ile 
dokuz bin yıl önce yapıldığı saptanan 
taş oymalar, ilk insanlar tarafından 
avlanmak amaçlı yapılan ölçekli 
çizimlere ait. Taş oymalar ancak 
havadan bakılarak anlaşılabilecek 
genişlikte bir alanın hassas bir şekilde 
küçük ölçeğe aktarıldığı haritalar. Bu 
oymaların, toplu şekilde yapılan avları 
organize etmek ve yönetmek için 


kullanıldığı düşünülüyor. 


© ROMALI DOKTOR VE ALET ÇANTASI 
MACARISTAN'DA BULUNDU 


Macaristandaki arkeologlar, antik Romalı bir doktorun kalıntılarıyla birlikte ekipman 
çantasını da ortaya çıkardı, Milattan sonra birinci yüzyıla ait olan kalıntılar, Avrupa tarihi 
için benzersiz bilgiler sunüyor. Yakından incelendiğinde 
zorlu müdahaleleri ve ameliyatları gerçekleştirmek için 
değiştirilebilir çelik ve bakır neşterler, iğneler, cımbızlar 
kullanıldığı ortaya çıktı. Ramali doktorun ise 50-60 
yaşlarında hiçbir fiziksel travma belirtisi olmayan bir 
erkeğe git olduğu kanıtlandı. Araç kalitesine bakan 
araştırmacılar, bu kadar iyi donanımlı bir doktorun 
Macar topraklarına nasıl geldiğini merak ediyor. Cerrahi 
aktivitelerin Roma döneminde ticâret gibi bir değere 
sahip olduğu, savaş alanlarında ya da evlerde hizmet verildiği biliniyor. Araştırmacılar, 
doktorun DNA analizini yaparak Macaristan'a neden ve nasıl geldiğini anlamaya çalışacak. 
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Gideon Harrisi 
bir dalış gerçekleştirdi. Yüzeyin 5 a, 1800 
k bir mermer sütuna rastladı. Yetkililer bu mermerin Roma 
yeminde batan bir ticar i lt olduğur | 
tan haberdar olan fa ini daha önce tespit edemeyen 
loglar, batıkları nalard: açığa çıkmış 
olabileceğini tahmin ediyor. Gemideki diğer değerli malzemelerin 
muhtemelen Türkiye ya d: yakınlarından yola çıkıp 
tahmin ediliyor 


farklı 


yerlerdeki iki ayrı binanın yaş jola çıkmış olduğu ve hava 


şartlarından dolayı Akdeniz'de demir 


N 


~ 


© SANAYİ DEVRİMİ'NİN 
ÇOCUK İŞÇİLERİNE 
DAİR İLK SOMUT KANIT 


İngilterenin Kuzey Yorkshire bölgesindeki bir kilise mezarlığından 
çıkarılan 150'den fazla kişinin üzerinde yapılan incelemede çıkan çocuk 
iskeletleri, Sanayi Devrimi tarihine ışık tutuyor. Kalıntıların çoğunun 

18. ve 19. yüzyılda yaşamış sekiz ile yirmi yaş arasındaki çocuklara ait 
olduğu ortaya çıktı. Kemiklerde gelişme geriliği, yetersiz beslenme, 
tüberküloz belirtilerine rastlayan araştırmacılar, bunun yoksulluğa 
işaret ettiğini söylüyor. Bu çocukların Londradaki yetimhanelerden 
kuzey İngiltere'ye getirildiği ve burada fabrikalarda çalıştırıldığı tahmin 
ediliyor. ONA analizinde ortaya çıkan bu çocukların kuzey İngiltere'de 
yetişmemiş olduğu bilgisi ise çocukların başka yerlerden getirildikleri 
savını doğruluyor. Tarihçiler, yok sayılan ve metalaştırılan bu çocuk 
işçilerin tarihini yazmanın önemine vurgu yaptı. 


© ÇİN RESTORANINDA . 
DİNOZOR AYAK İZLERİ 


Çin'deki bir restoranda yemek yiyen bir müşteri mekânın 
avlusunda ayak izlerine benzeyen işaretler buldu. Bilim 
insanları, düzenli aralıklarla oluşmuş bu çukurların 
üzerinde yaptıkları araştırmada, bunların bir dinozorun 
ayak izleri olduğunu doğruladı. 100 miyon yıllık ayak 
izlerinin zemini düzleştirmek için üzerinin örtüldüğü 
ancak üç yıl önce restorana dönüştürüldüğünde tekrar 
âçığarçıktığı söyleniyor. 50-60 santim uzunluğundaki 
çukurların, dinozorların en büyüğü olan Sauropod 
türünden görece daha ufak ve küçük adımlar atarak 
Saatle iki kilometre hızla ilerleyebilen bir dinozora 

alt olduğu düşünülüyor. Araştırmacılar bu bulgunun, 
etrafımıza dikkatimizi vermemiz ve merakımızı sürekli 
canlı tulmamızın önemine işaret ettiğini belirtiyor. 


O MUSTRALYALI SAVAŞ 
ESİRLERİNİ TAŞIYAN BATIĞIN 
YERİ KEŞFEDİLDİ 


1947'de Müttefik kuvvetlerine ait binden fazla 
savaş esiri ile batan bir Japon nakliye gemisinin 
batığı Filipin yakınlarında bulundu. Güney 

Çin Denizi'nde keşfedilen Montevideo Maru 
isimli gemi, Amerikan denizaltısı tarafından 

esir taşıdığını bilmeden vurulmuştu. Çoğu 
Avustralyalı olan esirleri taşıyan geminin 
batması, Avüstralya tarihindeki en ölümcül 
deniz olayı olarak biliniyor. Yıllar süren bir 
çabanın sonunda geminin yerini tespit eden ve 
batığa ulaşan araştırmacılar arasında gemide 
boğulanların torunları da var. Gemi batığının 
çıkarilmayacağı ve yerinin korunacağını 
söyleyen yetkililer, gizemin çözülmüş 
olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti. 
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İSTİKAMETİNİ ARAYAN 
ZAFER TANRIÇASI'NIN KENTİ 
ө 


ВЕКИ 


Türkiye'den Avrupa'ya turizm amaçlı gidecekler arasında 
hangi Avrupa başkentini tercih edeceklerine dair 
bir anket yapacak olsak, Berlin'in ilk 5 tercih içerisinde yer 
almayacağını tahmin etmek zor olmaz. 


Mehmet Kancı 
makanci hotmail.com 


İmanya”nın başkenti 
için ilk bakışta, ne 
Londra'nın renkli 


kozmopolit hayatından, 


ne Paris'in sinema 

eserleri ve televizyon dizilerinden 
taşan romantizminden, ne Prag'ın 
masallardan fırlamış mimarisinden, 
ne Roma'nın tarihi ihtişamından 
bahsetmek mümkün. Ancak Berlin, 
tarihi ve modern yapıların kaynaştığı 
geniş bulvarlarıyla, az önce saydığımız 
başkentlerden farklı olarak, zamanın 
ruhuna hitap ederek ziyaretçilerine 
dinginlik içerisinde bir kültür ve tarih 
tatili vaat ediyor. Hele ki İstanbul gibi 
insanların üstünüze üstünüze geldiği 
bir metropolde yaşıyorsanız, Berlin, 
terapi amaçlı bir büyük kent gezisi 
keyfi verebilir. 

Soğuk Savaş'ın sona ererek 1989 
yılında Berlin Duvarı'nın yıkılmasının 
üzerinden 34 yıl geçmiş olsa da 


İl ATLASTARİH 


Almanya'nın başkenti hâlâ bir yeniden 
imar ve ayağa kalkma çabası içerisinde. 
Duvardan geriye kalan ise ancak 
müzelik miktarda. Kenti ilk defa ziyaret 
edecekler için bir uyarıda bulunmak 
şart. Popüler kültürün çizdiği imajın 
aksine, kentin geçmişte Demokratik 
Almanya kontrolünde kalan kısmı 

çok daha bakımlı ve ziyaretçiler için 
renkli bir ortam sunuyor. Kentin tam 
merkezindeki Mitte semtinde yapılacak 
bir yürüyüş esnasında neredeyse 

her sokakta birkaç sanat galerisi ve 
tasarım atölyelerine rastlanması, Soğuk 
Savaş boyunca Demokratik Almanya 
sınırları içerisinde kalarak korunmuş bu 
bölgenin yeni Almanya'ya en önemli 
katkısı olsa gerek. Berlin merkezinde 
zamanın durduğu hissi veren Mitte 

ya da Kreuzberg gibi mahalleler bir 
yandan da bugünkü renkli halleriyle 
varoluşlarını İkinci Dünya Savaşı'nı 
takiben Berlin'in unutulmuşluğuna 


M. 


mm. 


Zafer Tanrıçası'nın bindiği arabayı 
çeken dört atın kompozisyonundan 
oluşan heykel, Brandenburg Kapısı'nın 
tepesinde yer alıyor (üstte). 


Brandenburg Kapısı'ndan geçen 
Sovyet Kızıl Ordu askerlerinin İngiliz 
sektöründen görünümü, 1945. 
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borçlular desek yeridir. Savaş 
sonrasında Federal Almanya”nın 
ilk başbakanı olan Kondrad 
Adenauer, henüz bu makama 
gelmeden Federal Almanya”nın 
başkenti olarak Belçika sınırının 
yanı başındaki Bonn kentinin 
belirlenmesinde etkili olmuştu. 
Adenauer tercihini Bonn”dan yana 
kullanırken, eski ABD Dışişleri 
Bakanı Kissinger”ın işaret ettiği 
gibi demokrasinin geleceğinin 
kamusal gösteriler ve isyanlarla 
tehlikeye girmesini istemiyordu. 
Yeni anayasayı hazırlayacak siyasi 
kadroların hem Sovyetler Birliği'nin 
Doğu Berlin'den savurduğu 
tehditlerden uzak kalmaya hem de 
siyasi kargaşalardan azade olmaya 
ihtiyaçları vardı. 

Berlin'e dönecek olursak, kentin 
en hayati noktaları, Brandenburg 
Kapısı ve parlamento binası da 
dahil olmak üzere Sovyetler'in ve 
onların güdümünde hareket edecek 
olan Demokratik Almanya'nın 


Berlin Katedrali'nden kentin görünümü. 
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“Brandenhurg Kapısı 
ve parlamento 
binası, savaş 
sonrasında Sovyetler'in 
kontrolünde kaldı.” 


kontrolünde kalmış, böylece bir 
bakıma zamanın donduğu kentin 
bu kesimleri olabilecek en orijinal 
halleriyle günümüze ulaşma imkanı 
bulmuş. 

Soğuk Savaş'ın Berlin üzerindeki 
etkisi tarihin garip bir ironisini 
de günümüze taşımış. 1960'lı 
yıllarda Federal Almanya'ya 
Türkiye'den başlayan işçi göçünün 
ilk kahramanlarının Berlin'in 
Kreuzberg semtini, yine aynı 
yıllarda Demokratik Almanya'nın 
yükselteceği duvarın hemen yanı 
başını mesken tutmaları tesadüf 
olmasa gerek. Her an patlak 


Giri YY ¬ 
THOTT 


verecek bir Üçüncü Dünya Savaşı 
esnasında gözden çıkartılmış olan 
Batı Berlin”in bu mahallelerinin 

o yıllarda yine toplumun gözden 
çıkartılabilecek işçi sınıflarına tahsis 
edildiği anlaşılıyor. Ama işte tarihin 
cilvesi neticesinde, artık Berlin kent 
merkezinde yer alan Türk mahallesi 
Kreuzberg, rantın en yüksek olduğu 
alanlardan biri. Kreuzberg bugün 
Spree Nehri'nin doğu yakasındaki 
Victoriastadt ile Rudolfkiez”deki 
kentsel dönüşüm ile Friedrich 
Bulvarı”ndaki kenti modernleştirme 
girişimleri tarafından kuşatılmış 
durumda. Berlin”i ziyaret edecek 
olanlar, muhtemeldir ki pek yakında 
60 yıllık sakinleri daha “modern 
konutlarda” yaşama vaadiyle 
tavlanmadan ve “bir kentsel dönüşüm 
macerasıyla” dokusunu yitirmeden 
önce Kreuzberg”i görmeliler, Şunu 
da belirtmek lazım ki kentteki Türk 
izleri bu semtle sınırlı değil. İki belki 
üç gün ayırmak gereken Müzeler 
Adası”ndaki “Bergama Müzesi”ni 


vw 


her Türk vatandaşları gidip görmeli 
ve Anadolu'nun zenginliklerinin 
Avrupa'ya nasıl taşındığı meselesini 
sorgulamalı. Osmanlı tarihine meraklı 
olanlar ise Talat Paşa'nın bir Ermeni 
terörist tarafından öldürüldüğü 
Hardenberg Caddesi'ni ziyaret edip, 
yakındaki dünyaca ünlü hayvanat 
bahçesini de görebilir. Altını çizerek 
ifade edeyim, Kreuzberg'i Berlin 
macerasının merkezine yerleştiren 
bir gezginin “Müzeler Adası”na, 
Soğuk Savaş casus filmlerinin 
vazgeçilmez dekoru olan Checkpoint 
Charlie”ye (Charlie Kontrol Noktası) 
ya da Nazilerin iktidara gelir gelmez 
10 Mayıs 1933'te binlerce kitabı 
törensel bir organizasyonla ateşe 
verdiği Bebelplatz Meydanı'na 
ulaşması zor olmayacaktır. Ulaşmak 
demişken, Berlin'in, kent gezginleri 
için Avrupa'nın en konforlu 

başkenti olduğunu söylemeden 
geçemeyeceğim. Brandenburg 
Havalimanı'ndan kentin en merkezi 
noktasına konforlu bir tren yolculuğu 
ile 40 dakikada ulaşmak mümkün. 
Kent, tramvay, otobüs, metro, = 


İkinci Dünya Savaşı'nda ağır 
hasar gören Berlin Katedrali, 
1975-1981 yılları arasında tekrar 
yapılandırıldı. 


Berlin'de Spree Nehri'nin üzerinde bulunan Müzeler Adası (üstte, solda). Pergamonmuseum 
(Bergama Müzesi), Berlin'de Müzeler Adası'nda yer alıyor (üstte, sağda). 
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TARIH ATLASI 


banliyö treni ve çift katlı vagonlu 
trenlerden oluşan iç içe geçmiş 
ulaşım ağlarıyla çevrelenmiş 
durumda, Bisiklet kullanmak 
isteyenler için ise olanaklar sonsuz 
ve kentin coğrafi yapısı son derece 
uygun. Almanya'nın başkentinde 
otomobil ya da benzeri fosil yakıtlı 
bir araç kullanmak, çölde palto 
giymek kadar anlamsız. Yağmurluk 
demişken şunu da belirtmekte 
fayda var, soğuk havalarla arası 

iyi olmayanlar için Berlin'i ziyaret 
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edecekleri en uygun dönem yaz 
ayları, Kentin geleneksel açık 
hava eğlencelerinin de devreye 
girmesiyle, yaz mevsimi bu 
bakımdan ziyaretçilerine renkli 
seçenekler sunuyor, Havanın güzel 
olduğu bir günde Berlin”deyseniz, 
meşhur televizyon kulesinden 
ziyade Berlin Katedrali”nin 
kubbesine yapacağınız bir tırmanış, 
yorucu olsa da hafızanıza kolay 
kolay unutulmayacak bir kent 
manzarasını nakşedecektir. 


1 


Gelelim yazımızın başlığındaki 
“Zafer Tanrıçası”na yani 
Brandenburg Kapısı”na, Antik 
Yunan tapınaklarından esinlenen 
Brandenburg Kapısı, 18”inci 
yüzyılın sonlarında Berlin'in 
yıldızının parladığı günlerde, 
Almanya'nın imparatorluk 
yürüyüşünün başladığı dönemde 
yükseldi. Tepesinde, Zafer 
Tanrıçası'nın bindiği arabayı 
çeken dört atın kompozisyonundan 
oluşan heykel, Berlin'in geçmişi 
ve geleceği hakkında pek çok 
ipucu içeriyor. Barış ve özgürlüğü 
sembolize eden bu heykel, 

1806 yılında Fransa İmparatoru 
Napolyon'un Prusya ordusunu 
mağlup etmesi üzerine Paris'e 
götürüldü. Prusyalılar 1814'te 
Napolyon'u mağlup edip Paris'i 
işgal edince Zafer Tanrıçası bu defa 
bir kartal sembolü ve Demir Haç 
nişanı ile Brandenburg Kapısı'ndaki 
yerine geri döndü. Tarihi kapı 
1930'larda Nazilerin görkemli 
kitlesel eylemlerinin dekoruydu. 
İkinci Dünya Savaşı sona ererken 
yakınındaki parlamento binası 
Reichstag ile beraber Brandenburg 
Kapısı'nın harap hali Sovyet 
zaferinin sembolü haline geldi. 
Napolyon”dan başlayarak bu zafermağlubiyet gelgitleri esnasında da 
Zafer Tanrıçası”nın yönü bir doğuya 
bir batıya çevrildi. Kim nereyi 
fethetmeye niyetliyse Berlin”e 
geldiğinde Brandenburg Kapısı”nın 
üzerindeki heykelin yakasına 
yapıştı. Brandenburg Kapısı”nın 
tepesinden ziyaretçilerini izleyen bu 
eser bugün de yüzü Ukrayna-Rusya 
Savaşı”nın yaşandığı coğrafyaya 
yani doğuya dönük olarak tarihe 
tanıklık etmeyi sürdürüyor 6 


Anadolu topraklarından kaçırılan 
birçok zengin eser Berlin'deki Bergama 
Müzesi'nde sergileniyor (solda). 
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Otomobilin doduşu, 
baskı teknidinde devrim 


Alman mühendis Carl Benz tarafından üretilen Benz Patent Motorwagen, 3 Temmuz 
1886'da ilk kez halka duyuruldu. “Aynı Gün” bir başka Alman mucit Ottmar 
Mergenthaler, göçmen olarak gittiği ABD'de, basın tarihini değiştirecek linotip 

makinesini kullanmaya başlıyordu. 


TT LİLLİ LİLLİ İİİ TATA 


tomobil çağı olarak 
daha çok 20. yüzyıl Linotip makinesini icat eden 
anılır ancak ulaşımda Ottmar Mergenthaler (altta). 
devrim yaratacak bu New York Tribune binasına 
: Е kurulan ilk linotip makinesi 
icadın ilk adımları 19. yüzyılda (sağda). 
atılmıştır. 1844 yılında Karlsruhe'de 
doğan Alman makine mühendisi 
ve motor tasarımcısı Carl Benz, 
bu devrimin öncüsüdür. Karlsruhe 
Politeknik Okulu'ndan mezun olan 
Carl Benz içten yanmalı motorların 
otomobillere uygulanmasını sağladı. 
Modern otomobillerin atası sayılan 
ilk araç Benz Patent Motorwagen, 
1885 yılında Carl Benz tarafından 
üretildi. Benz, 19 Ocak 1886'da 
patent için başvurdu. 37435 
numaralı patent, otomobilin doğum 
belgesi kabul edilir. Üç tekerlekli, 
önden döndürülen bu otomobilde 
motor arka tarafta, yolcuların tam 
altındaydı. Dördüncü tekerlek 1893 
yılında eklendi. Carl Benz'in eşi 
Bertha ve oğulları Eugen ve Richard, 
1888'de otomotiv tarihindeki ilk 
uzun mesafe yolculuğuna çıktılar. 
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Alman mühendis Сагі Benz, içten yanmalı motorla ürettiği ilk otomobili 3 Temmuz 1886'da 
duyurdu. Benz çok yakında başlayacak otomobil çağının öncüsüydü. 


Mannheim”dan Pforzheim”a yapılan sonra Avrupa”da mümkün oldu. 


bu 180 kilometrelik yolculuktan Carl 1914 yılında dünyada iki buçuk 
Benz”in haberi yoktu. milyon kişi otomobil kullanıyordu. 

19. yüzyıl için otomobil çağı Almanya”da 1913 yılında 1567 
denemez. Yüzyılın sonunda çok kişiye, Fransa'da 437 kişiye, ABD'de 
az kişi otomobile binmişti. Asıl ise 81 kişiye bir otomobil düşüyordu. 
patlama 20. yüzyılda yaşanacaktı 1930'da otomobil kullananların 
ancak ilk adımlar atılmıştı. Şehir sayısı 35 milyona yükseldi, Ulaşım 
ulaşımındaki büyüme ilk önce teknolojisindeki bu gelişme, 

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'ya da yayıldı. > 
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Linotip makinesi 
hasın yayın 
endüstrisine 
hız ve verimlilik 
kazandırdı. 


Linotip ve kitlesel 
basının doğuşu 


19. yüzyıl sonlarında basın 
yayın alanındaki yeniliklerin 
büyük bölümü Amerika 
Birleşik Devletleri'nden 
geliyordu. Sanayi 
Devrimi'nin tüm hızıyla 
sürdüğü dönemde, baskı 

tekniğinde çığır açacak en 

önemli yenilikler de oradan 

geliyordu. İlk rotatif matbaa 

1846 yılında Philadelphia 

kentinde yapılmıştı. Bu 
icattan 40 yıl sonra, baskı tekniğini 
tamamen değiştirecek haber ise 
Baltimore'dan geldi. 


20. yüzyılın başlarında linotip 
makinesini kullanan bir dizgici 
klavye başında (üstte). 


1886 yılında 
üretilen 

Benz Patent 
Motorwagen, 
2008 yılında 
Paris'te fuarda 
sergilendi. 
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1854 yılında doğan Alman 
mucit Ottmar Mergenthaler, henüz 
18 yaşında Amerika Birleşik 
Devletleri”ne göç etmiş ve Amerikan 
vatandaşı olmuştu. Asıl mesleği 
saatçilik olan bu göçmen genç, asıl 
icadını basın yayın alanında yaptı. 
Ottmar Mergenthaler, dizgi hızının 
yavaşlığını ortadan kaldıracak, 
dizgiyi ve dökümü birleştiren 
linotip makinesini icat etti, Bu icat, 
matbaanın mucidi Gutenberg'den 
bu yana dizgi tekniğindeki en büyük 
yenilikti. Linotip makinesinde, 
tipografik karakterlerin bulunduğu 
bir klavye vardı. Mürettipler, 
metal harfleri tek tek yerleştirerek 
değil, klavyedeki tuşlara basarak 
dizebiliyordu. Harf kalıpları 

yukarıdan düşerek yan yana geliyor, 
aynı anda makinenin kazanında 
eriyen kurşun metali, oluşan satırın 
üzerine dökülüyordu. 

Ottmar Mergenthaler”in icat ettiği 
linotip makinesi ilk kez 1886”da New 
York Tribune gazetesinde kullanıldı, 
Baskı ve dizgi teknolojisindeki bu 
devrim, kitlesel basının ve yüksek 
tirajların da önünü açtı. 
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CUMHURİYET'İN 
100 İSMİ 
BÜYÜK DEVRİMİN 
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Cumhuriyet yolunda 
100 önemli isim, 100 kritik gün. 
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1923 yazının ilk günlerinde 
Meclisin yeni üyelerini 
belirleyecek seçimlerin ilk / 
sonuçları gelmeye başlamıştı. 
Lozandaki müzakereler son # J 
aşamaya gelmiş, 24 Temmuzda ر‎ 
nihai imzalar atılmıştı. O yaz 

Türk kadınları, siyasal haklarını 
elde etmek için önemli bir 

adım atıyor, Fenerbahçe ise 

işgal kuvvetleri karşısında zafer 
kazanıyordu. Cumhuriyetimizin 
100. yılı nedeniyle Т aradığına 
“Cumhuriyete Giden Yol” 
köşemizde, 1923 yılının haziran ve 
temmuz aylarında yaşanan. önemli 
olayları anlatıyoruz. 
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Kadınlar Halk Fırkası 


urtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli rol oynayan Türk kadını, yeni devletin kurulma 
[К siyasal hak arayışını sürdürdü. Nezihe Muhiddin, 4 Haziran 1923'te Vakit gazetesinde 

yayımlanan makalesinde, Türk kadınının siyasal hak talebini şu cümlelerle dile getiriyor: 
“Fedakâr erkeklerimiz memleket için kanlarını akıtırken Anadolu'nun asil kadını, ele kazma kürek 
alarak çocuklarının nafakasını temin etti, onunla da kalmadı, aziz toprağını tehlikede görür görmez 
tüfengini omuzlayıp hududa şitaban olarak (koşarak) bu vatanın sadık ve hakiki evlatları olduğunu 
ispat etti, Bünye-i ictimaiyemizin her bir uzvunda bariz ve fiili bir rolü olan kadınlarımız hakk-ı 
siyasiyesinden de istifade etmeye hak kazanmıştır.” Nezihe Muhiddin ve arkadaşları 15 Haziran 
1923'te Darülfünun konferans salonunda topladıkları şuranın ardından Kadınlar Halk Fırkası'nın 
kurulacağını ilan etti. Fırkanın birinci reisi Nezihe Muhiddin, ikinci reis Nimet Remide, kâtib-i umumisi 
Şüküfe Nihal, murahhas-ı mesulü Latife Bekir'di. Ancak Kadınlar Halk Fırkası'nın kuruluşuna izin 
verilmedi. Bunun üzerine 7 Şubat 1924'te yine Nezihe Muhiddin öncülüğünde Türk Kadınlar Birliği 
kuruldu. Kadınlar ilk siyasal haklarını 3 Nisan 1930'da kabul edilen Belediye Kanunu ile kazandılar. 
Kanuna göre kadınlar ilk kez belediye seçimlerinde oy kullanabilecek ve belediye meclislerine 
seçilebileceklerdi. Kadınlar 5 Aralık 1934'te ise milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazanmışlardı. 
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İsmet Paşa (İnönü) ve 
İngiliz General Charles 
Harington (solda). 


Anadolu topraklarından 
ayrılmak üzere Mudanya 
İskelesi'nde toplanan 
Rum mübadiller (sağda). 
ILLUSTRATION DERGİSİ, 1922 


1 Haziran 1923 İstanbul Türkocağı 20 Haziran 1923 Mustafa Kemal 
yeniden seçildi. Paşa, Ankara'da oy kullandı. 


5 Haziran 1923 Şilede Rum A da iyn 29 Haziran 1923 Fenerbahçe, 


Değirmenlik Mahallesi'nde çıkan Darülfünunu tarafından Mustafa 
yangında 1500 kişi evsiz kaldı Kemal Paşa'ya verilen müderrislik unvanı 


| | takdim edildi, 8 Temmuz 1923 Mustafa Kemal Paşa 
8 Haziran 1923 Erken seçimlerin 25 Haziran 1923 Mustafa Kemal Paşa “Sulh mutlaka olacaktır” demecini verdi. 
İlk sonucu Bigadan geldi. i ili А 
ы 9 milletvekili seçildi. 10 Temmuz 1923 Fener Rum Patriği 
13 Haziran 1923 Sovyet elçisi Suriç 26 Haziran 1923 General Harington, Metaksakis Yunanistan'a kaçtı. 
Ankaraya geldi. Abdülmecid Efendi'yi ziyaret etti. 17 Temmuz 1923 Türkiye, 


15 Haziran 1923 Kadınlar Halk Fırkası 28 Haziran 1923 İstanbul'da ikinci Yunanistan ile nüfus mübadelesiyle ilgili 
kuruldu. seçmenlerin mebus seçimi yapıldı. talimatname yayımladı. 


Harington Kupası'nı kazandı. 


Lozan'da imzalar atıldı 


Kasım 1922'de başlayan Lozan'daki barış görüşmeleri Musul, 
kapitülasyonlar gibi konularda yaşanan anlaşmazlıklar 
nedeniyle 4 Şubat 1923'te kesintiye uğramıştı. Taraflar 23 
Nisan 1923'te masaya geri döndü ve Lozan görüşmelerinin 
ikinci bölümü başladı. Üç ay sonra Türkiye, İtilaf Devletleri 
ve diğer ilgili devletler arasında imzalar atıldı. Antlaşmayla 
bağımsız ve egemen Türkiye Devleti tanındı. Osmanlı 
İmparatorluğu'nu Birinci Dünya Savaşı'na girerken tek 
taraflı olarak kaldırdığı kapitülasyonların yeniden yürürlüğe 
girmesi girişimi engellendi. Lozan Antlaşması, Türkiye'nin 
kabotaj hakkını da tanıyordu. Türkiye'de yaşayan Müslüman 
olmayan azınlıkların hakları da güvence altına alındı. 
Buna göre Müslüman olmayan azınlıklar, Müslümanlar 
Hi p kadar özgür ve yasalar önünde eşit olacak ve anadillerini 

Lozan Antlaşması'nı imzalayan İsmet Paşa (İnönü) Ank konuşabilecekti. Musul ve Osmanlı borçlarının ödenmesi 
Garı'nda karşılanışında TBMM Bâşi Mustafa Kemal Paşa sorunlarının çözümü ileri bir tarihe bırakıldı. 

ile birlikte. 13 Ağustös 1923 24 Temmuz'da Lozan Boğazlar Sözleşmesi de imzalandı. 
143 madde, 17 ek protokol ve sözleşmeden oluşan Lozan 
Antlaşması, 23 Ağustos 1923'te TBMM tarafından onaylandı. 


Á 
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23 Temmuz 1923 Türkiye ile 
Polonya arasında dostluk anlaşması 
imzalandı. 


24 Temmuz 1923 (ozan 
Antlaşması imzalandı. 


27 Temmuz 1923 Mustafa Kemal 
Paşa ve eşi Latife Hanım, İzmir'e gitti. 


29 Temmuz 1923 Batı Cephesi 
karargâhı Ankara'ya taşındı. 
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30 Haziran 1923 tarihli Vatan gazetesinde 
Fenerbahçe'nin galibiyet haberi. 


Harington Kupası 


Fenerbahçe'nin 


Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlanmış, 11 Ekim 1922'de 
Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalanmıştı. 1 Kasım'da 
saltanat kaldırılmış, 4 Kasım'da Refet Paşa (Bele), Büyük 
Millet Meclisi adına İstanbul'un yönetimini üstlendiğini 
açıklamıştı. İtilaf Devletleri'nin işgali fiili olarak devam 
ediyor, Lozan'daki barış görüşmelerinin ikinci bölümünde 
müzakereler sürüyordu. İşgal kuvvetleri bir yandan 
Lozan'dan gelecek haberi bekliyor, bir yandan çekilme 
hazırlıkları yapıyordu. İşgal Kuvvetleri Komutanı General 
Charles Harington adına Haziran 1923 sonunda bir turnuva 
düzenlendi. Fenerbahçe, 29 Haziran 1923 günü Taksim 
Stadı'nda İngiliz işgal kuvvetlerinin oluşturduğu takımla 
karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Fenerbahçe, 
Harington Kupası'nın sahibi oldu. 30 Haziran tarihli 
Vatan gazetesi, Fenerbahçe'nin galibiyetini şu cümlelerle 
duyurdu: “Şehrimizde bulunan İngiliz takımlarının en 
mahir oyuncularından mürekkeb olarak çıkarılan muhtelit 
takımla Fenerbahçe birinci takımı arasında dün Beyoğlu'nda 
Taksim Stadyumu'nda heyecanlı bir futbol maçı icra edilmiştir. 
Oyun başlayınca İngilizler, Fenerbahçe kalesi önünden topu 
ayırmamışlar ve bu sırada bir gol yapmaya muvaffak olmuşlardır. 
İkinci haftaymda Fenerliler bütün gayretleri ile çalışmışlar, sol 
açık Bedri Bey'in noksan olmasına rağmen Zeki Bey tarafından 
ilk gol yapılmıştır. Ve bir müddet sonra yine Zeki Bey ikinci golü 
yapmış ve Fenerbahçe bire karşı iki sayı ile galip gelerek İngilizler 
tarafından mev'ud kupayı almıştır.” 
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24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması yeni Türkiye Devleti'nin kurucu 
belgesiydi. Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren, Osmanlı İmparatorluğu'nu tasfiye eden 
antlaşma, bağımsız ve egemen Türkiye'nin tanınmasını sağladı. 


Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından üç ay sonra Türkiye Cumhuriyeti ilan edildi. 
_ Cumhuriyet tarihimiz boyunca tartışmalara konu olan Lozan Antlaşması, aradan 
geçen 100 yıla rağmen bugün hâlâ kalıcılığını ve geçerliliğini koruyor. 
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RIZA TÜRMEN gi 
LOZAN MÜZAKERELERİNİ 
ANLATTI 


“Lozan 
yeni Tür 


urtuluş Savaşı'nın zafere ulaşmasının 
ardından Mudanya Ateşkesi imzalanmış, ardından barış görüşmeleri Lozan'a 
taşınmıştı. İsmet Paşa başkanlığındaki 
Türk heyeti, müzakereleri 24 Temmuz 
1923'te imzalanan antlaşmaya kadar 
sürdürdü. Peki zaman zaman tıkanan 
görüşmelerde neler yaşandı? 


Lozan Konferansı'na giden yolda ne gibi 
gelişmeler yaşanmıştı? 

Büyük Taarruz, 30 Ağustos 1922, Türkiye'nin zaferiyle sonuçlandı. Türkiye bir Kurtuluş Savaşı verdi. Hemen 
bunun arkasından sorunlar bitmedi, Çanak Bunalımı 
baş gösterdi. Çanakkale'de Türk orduları ilerledi. İstanbul işgal altındaydı. Çanakkale'de Türk ve İngiliz askerleri karşı karşıya geldiler. İngilizler, Türkiye daha fazla 
ilerlemesin diye kuvvet çıkardı Çanakkale'ye. Mustafa 
Kemal orada durdu. Mustafa Kemal, nerede duracağını, nerede ilerleyeceğini çok iyi bilen bir komutandı. 
Orada durdu. İngilizlerle doğrudan çatışmaya girmedi. 
Çanak Bunalımı sona erdikten sonra Mudanya'da silah 
bırakma anlaşması imzalandı. 11 Ekim 1922. Mudanya 
önemli; çünkü Mudanya'da yeni Türkiye Devleti ilk kez 
Batılı devletlerle eşit koşullarda masaya oturdu. Aynı 
zamanda Türk askerleri ilk kez Avrupa toprağına girdi. 
Çünkü Mudanya Antlaşması ile Doğu Trakya boşaltıldı. Mudanya sonrasında Lloyd George başbakanlıktan 
istifa etti İngiltere'de. İngiltere tarafından desteklenen 
Yunanistan'ın Anadolu macerasının başarısızlıkla sona 
ermesinden sonra İngiltere'de hükümet değişti. Bir > 
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İtilaf Devletleri ve Türkiye arasında 20 Kasım 1922'de Lozan'da 
başlayan kalıcı barış görüşmeleri yaklaşık sekiz ay sürdü. Diplomasi masasında birçok 
konu vardı. Sınır meseleleri, Osmanlı'nın borçları, kapitülasyonlar 
gibi birçok konuda çetin müzakereler yaşandı. Lozan Antlaşması'nın tarihi önemini, 
uluslararası hukuk alanındaki en saygın isimlerden Rıza Türmen ile konuştuk. 


Röportaj: Cem Fakir 
cemfakir©gmail.com 


' © İngiliz donanması gemileri İstanbul 
Boğazı'nda, 1923. 
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“Lozan Konferansı için İstanbul ve Ankara hükümetlerine ayrı davetiyeler gönderilmesi, 
saltanatın kaldırılmasına yol açtı.” 


ateşkes antlaşmasıydı Mudanya ve Türkiye ile Yunanistan arasında ateş kesildi. Mudanya'dan hemen sonra 
İtilaf Devletleri, 27 Ekim 1922'de Türkiye'ye bir nota 
vererek barış görüşmelerine davet etti. Türkiye önce 
İzmir'de toplanmasını istedi barış konferansının. Aslında enteresan, İzmir'de toplansaydı barış konferansı, 
Mustafa Kemal başkanlık edecekti Türk heyetine, Ancak 
İtilaf Devletleri konferansın Türk toprağında toplanma- 


sını kabul etmediler. Lozan'da toplanması kabul edildi. 
İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya ev sahibi ülkelerdi. 
Kim temsil edecek meselesi çıktı ortaya. Çünkü ev sahibi ülkeler İstanbul ve Ankara hükümetlerine ayrı davetiyeler gönderdiler. Buna karşılık son sadrazam Tevfik 
Paşa, Ankara'ya ortak bir delegasyon yapılmasını önerdi. Bu tabii Ankara'yı kızdırdı. Çünkü Ankara hükümeti 
ulusal egemenliğe dayanan, Kurtuluş Savaşı kazanmış 
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bir rejimdi. Buna karşılık bireysel otoriteye dayanan ve 
Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkan bir rejimle egemenliği, 
siyasal iktidarı paylaşmaya hiç niyeti yoktu Ankara hükümetinin. Çünkü Kurtuluş Savaşı sadece Yunanistan'a 
ve İtilaf Devletleri'ne karşı verilmedi, aynı zamanda İstanbul hükümetine karşı da verildi. İstanbul ve Ankara 
hükümetleri arasındaki en büyük fark da buydu. Birisi 
bireysel otoriteye dayanıyor, öbürü seçilmiş Meclis'e 
dayanıyordu. Mustafa Kemal bunu kullandı 
aslında. İstanbul hükümetinin ortak heyet 
istemesini, İtilaf Devletleri'nin ayrı ayrı davetiye göndermesini Mustafa Kemal çok iyi 
kullandı ve Meclis'e bir yazı yazdı. Dedi ki: 
“Bu artık saltanatın kaldırılmasını gerektirir,” Bu yazı üzerine Meclis komisyonunda 
görüşüldü, Meclis'e geldi ve 1 Kasım 1922'de 
saltanat kaldırıldı. Bu davetiye meselesi, Türkiye'de saltanatın kaldırılmasına yol açmıştır. 
Sultan Vahdettin de bildiğiniz gibi bir İngiliz 
gemisine binip kaçtı. Konferansa gidilirken 
kim temsil edecek problemi vardı. Saltanatın 
kaldırılmasıyla bu problem halledildi. 


Lozan'da Türkiye'yi kimin temsil 
edeceği nasıl belirlendi? 

İkinci bir problem heyet başkanı kim olacak 
sorunuydu. Rauf Orbay o sırada İcra Vekilleri 
Heyeti Başkanı yani yürütmenin başkanı. Rauf 
Orbay kendisi olmak istiyordu ve “İsmet Paşa 
askeri müşavir olsun” dedi Mustafa Kemal'e. 
Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk'ta “Rauf 
Bey'in başkanlığındaki bir heyetin başarılı 
olacağından emin değildim” diyor. Unutmamak lazım ki, Rauf Bey saltanatın kaldırılmasına da daha sonra hilafetin kaldırılmasına da 
karşı çıktı. Mustafa Kemal, o sıradaki Dışişleri 
Bakanı Yusuf Kemal Tengirşenk'ten istifa etmesini istiyor. Yusuf Kemal Bey istifa ediyor, 
Dışişleri Bakanlığı'na İsmet Paşa getiriliyor. 
Mustafa Kemal bir emrivaki yapıyor İsmet 
Paşa'ya “Heyet başkanı olacaksın” diyor. Çok 
şaşırıyor İsmet Paşa. Fakat Mustafa Kemal ısrar edince 
bu teklifi emir olarak kabul ediyor. Neden İsmet Paşa 
seçildi heyet başkanlığına? Bir kere Mustafa Kemal'in en 
yakın arkadaşıydı. Lozan'daki mektuplaşmaları okursanız, aralarında ne kadar sıcak bir ilişki olduğunu görüyorsunuz. En yakın ve en güvendiği arkadaşıydı. Bir 
de tabii Rauf Orbay çok İngiliz yanlısıydı. Yusuf Kemal 
Tengirşenk de çok Sovyet yanlısıydı. İsmet Paşa her iki- 


sinden de çok daha dengeliydi, Tabii Mustafa Kemal, 
İsmet Paşa”ya çok daha fazla güveniyordu. 
Kimler katılıyor Lozan görüşmelerine? 

Lozan'a çağrılan devletlere baktığımız zaman, bütün 
görüşmelere çağrılan devletler var. Türkiye, Yunanistan, 
Sırp, Hırvat ve Sloven devleti ve ABD bütün görüşmelere çağrılıyor. ABD'nin konferanstaki tutumu enteresandır. Konferansa gözlemci olarak katıldı. Hiçbir zaman aktif bir rol oynamadı. Uyuşmazlık çıktığı zaman 
arabuluculuk yapmaya çalıştı. Oylamalara katılmadı, 
anlaşmaları imzalamadı, Bir de kendilerini ilgilendiren 
konular çıktıkça davet edilen devletler var. Mesela Bogazlar rejimi görüşülürken Türkiye'nin ısrarı üzerine 
Sovyetler Birliği davet edildi. Karadeniz devleti olduğu 
için Bulgaristan ve Romanya davet edildi. Onun dışında kendilerini ilgilendiren konular oldukça Gürcistan, 
Ukrayna, Belçika, Portekiz'e davet oldu. Böyle değişken 
bir katılım var, 


Kasım 1922'de müzakereler başlarken nasıl bir 
atmosfer vardı? 

Lozan Konferansı için Türk heyeti yola çıktı. Tabii o 
zaman trenle gidiliyor. Bir de bakıldı ki Lord Curzon 
orada yok. Lord Curzon dört gün geç geldi konferansa. 
Türk heyeti üzerinde ilk soğuk duş bu oldu. Türk heyeti İsmet Paşa başkanlığında, ikinci delege Doktor Rıza 


Nur ve eski Maliye Bakanı Hasan Saka'dan oluşuyordu. Bunun yanında tercümanlar, katiplerle birlikte 33 
kişilik bir heyetti. Karşı tarafta tabii iki önemli şahsiyet 
vardı. Lord Curzon ve Venizelos. Lord Curzon çok tecrübeli bir diplomat, Dışişleri Bakanı ve konferansın birinci bölümüne egemendi. İkinci bölümde yoktu. İtilaf 
Devletleri arasında koordinatördü aynı zamanda. İsmet 
Paşa konferanstan sonra yaptığı bir konuşmada şunu 
söylüyor: “Milli Mücadele devri geçirdiğimiz ilk ağır 
imtihandı. Lozan Konferansı ise davet edildiğimiz ikinci imtihandı, Cemiyet-i Beşeriye haksız olarak Osmanlı 
İmparatorluğu'nun çöküşüne hükmettiği zaman gene 
haksız olarak Türk milletinin de çöküşüne hükmetmişti, Bu imtihandan başarıyla çıktıktan sonra konferansa 
gittik. Bu da bir imtihandı, Bütün milletlerin ortasında 
davamızı izaha davet edilmiştik. Konferansa bütün 
zorluklara rağmen açık ve belli bir vaziyette girdik, Ne 
istiyorduk? Haksız olarak yaşama hakkımızı reddetmişlerdi, Yaşamaya muktedir olduğumuzu ifadeye gitmiştik. Sadece bunu istiyorduk. Bunun için en kuvvetli 
vaziyetteydik. Sonuna kadar bu hedefi takip ettik.” Tabii konferanstaki bir büyük problem eşitlik meselesiydi. Lord Curzon, İsmet Paşa'ya ve Türk heyetine hiçbir 
zaman eşit olarak bakmadı. Her zaman üstten bakan, 
onları küçümseyen, zaman zaman alay eden bir tutumu 
ve küstah bir yaklaşımı vardı. Bu tabii konferansta kötü 
bir atmosfer yarattı. İsmet Paşa'nın ilk başta ençok 


20 Kasım 1922'de başlayan Lozan görüşmelerinde İngiliz heyetinin başkanlığını Dışişleri Bakanı 
Lord George Nathaniel Curzon yaptı. 


zorluk çektiği mesele bu eşitliği sağlamaktı. Toplantının 
ilk gününde İsviçre Cumhurbaşkanı bir açılış konuşması yaptı. Ondan sonra İngiltere Dışişleri Bakanı Lord 
Curzon konuştu. Burada bitiyordu açılış töreni. İsmet 
Paşa “Ben de konuşacağım” dedi. Sonradan anlaşılıyor 
ki İsmet Paşa, Lord Curzon'un konuşacağını öğrenince o akşam oturup nutuk hazırlamış. Bütün bunlardan 
sonra İsmet Paşa orada kalktı ve kendi nutkunu okudu. 
Bu, eşitliğe ne kadar önem verdiğinin göstergesiydi. 
İddianame gibi bir konuşma aslında. Şunları söylüyor: 
“Barışın nimetlerinden her zaman yoksun kalan Türk 
ulusu, o tarihten bu yana, hak ve adalet elde etmek 
için ara vermeden yaptığı barış 

girişimlerinin yetersizliğini ve 

hiçbir şeye yaramadığını görerek 4... 
ve artık hiçbir kurtuluş umudu ər 
kalmadığını anlayarak, varlığını 
korumayı ve maddi ve manevi 
kendi kaynaklarıyla bağımsızlığını kazanmayı başarmıştır. 
Türk ulusu, bu yolda, pek çok 
acılara katlanmış, sayısız fedakörliklara rıza göstermiştir.” 
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Lozan'da Türkiye'nin hedefi neydi? 

“Lozan nedir?” diye baktığınız zaman, Lozan aslında 
yeni Türkiye'dir. İzmir İktisat Kongresi'nde de Atatürk 
bunu söyler: “Fakat muhataplarımız bizimle üç dört senelik bir hesap görmüyorlar. Üç dört yüz senelik bir hesabı 
görmeye başlıyorlar. Hâlâ muhataplarımız, eski Osmanlı 
devletinin tarihe mal olduğunu ve bugün yeni bir Türkiye 
Devleti'nin kurulduğunu ve bu yeni Türkiye Devleti'ni 
kuran milletin çok azimkâr bulunduğunu ve artık bu 
milletin tam bağımsızlığından ve ulusal egemenliğinden 
zerre kadar fedakârlık yapamayacağını anlamamışlardır” diyordu. Lozan, Osmanlı devletinin tasfiyesidir ve 
Misak-ı Milli sınırları içinde yeni 
bağımsız bir Türkiye Devleti'nin 
kuruluşudur. Bu devletin uluslararası alanda eşit bir üye olarak 
tanınmasıdır. Lozan aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın sona 
erdirilmesidir. Türk-Yunan savaşının sona erdirilmesi ve Birinci 
Dünya Savaşı'nın son anlaşmasıdır. Diplomatik bir konferansш. O nedenle Lozan'a kim galip 


77 sei 72.21 
m visa , жена бааар bevlətlarini sun 
rüfeyi iie kirtibtə tesensi eylerim ferdi , 


İsmet Paşa uluslararası ilişkilere 
dair beklentisini de dile getirir: а 
“Son yılların olayları insanlığın мө 
vicdanında genel barış ve hu- а 
zurun, devletlerce, birbirlerinin 
haklarına, özgürlüklerine ve bağımsızlıklarına karşılıklı olarak 


çıktı, kim mağlup çıktı diye bakmamak gerekir. Lozan büyük bir 
uzlaşıdır. Her diplomatik konferansta olduğu gibi, Ancak bu uzlaşı Türkiye”nin amaçlarını ger- 


ТТЕ? 
Berlin kongresiylə ayrılan səni skətlerin hi səssinə Sişərəi Miyuhu ymuniyyenin taksimi. È IMSL damsel ahsmmiyəttədir ) 
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lunduğundan, bu olayların anısı, 
gelecek için bir barış ve huzur 
güvencesi olur umudundayım.” 


İtilaf Devletleri neyi amaçlıyordu? 

İtilaf Devletleri'nin konferansa bakışıyla Türk tarafı- 
nın bakışı çok farklıydı. Lord Curzon ve diğer İtilaf Devletleri, Birinci Dünya Savaşı'nın galipleriydi, Sevr Antlaşması'nı yapan devletlerdi. Onlara göre bu konferansın 
amacı Sevr Antlaşması'nı yeni ortaya çıkan duruma 
uydurmaktı. Sevr Antlaşması esas alınmalıydı ve bun- 
da yeni duruma uyum sağlayacak birtakım değişiklikler 
yapılmalıydı. Bakış açıları buydu. Türk heyetinin bakışı 
tamamen farklıydı. Türk heyeti oraya ulusal Kurtuluş 
Savaşı'nın galibi olarak gelmişti. Sevr geçmişte kalmıştı 
ve yeni Türk Devleti bakımından öldürülmüştü, hiçbir 
hükmü yoktu. Kurtuluş Savaşı'nın ortaya çıkardığı yeni 
durumu dikkate alan yeni bir anlaşma yapılacaktı. Bu 
farklı yaklaşımlar konferansın her aşamasında görüldü. 
İtilaf Devletleri “Mondros'tan geliyoruz” diyorlardı, 
Türkiye ise “Mudanya'dan geliyoruz” diyordu. 
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ayrılan səsi ətistiərv beibet sinan füyünun 1970 den wi узе ө 
“. 


İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf'un (Orbay) 
Heyet-i Murahhasa 

Reisi İsmet Paşa 
Hazretleri'ne gönderdiği 
Lozan Antlaşması'nın 

22 maddelik konularını 


içeren yazı. Salt Arşivi 


“İtilaf Devletleri'nin 
amacı, Sevr 
Antlaşması'nı yeni 
ortaya çıkan duruma 
uydurmaktı.” 


çekleştiren bir uzlaşıdır. Şunu söylemek 
lazım. Lozan'da Türk heyeti çok büyük 
güçlüklerle karşılaştı. Bir kere karşısında 12 devletten oluşan bir blok vardı. 
İkincisi, Türk Devleti”nin diplomasi 
tecrübesi yoktu. Savaş meydanından 
geliyordu. İsmet Paşa ilk defa çizmelerini çıkarıp iskarpin giydi. Heyete verilmiş doğru dürüst bir talimat da yoktu. 
Meclis tarafından verilen talimat çok 
genel bir talimattı, “Ermeni konusu ve 
kapitülasyon konusunda ısrar ederlerse konferansı bırakın” deniyordu. 
Lisan bilen çok azdı heyet içinde. Yalnız İsmet Paşa bunu iyi kullandı. “Ben 
askerim, diplomasi bilmem. Onun için 
gayet kısa ve açık cümleler kullanırım” diyordu. Mesela İtalyan delegesi 
Montagna bir anlaşmazlık konusunda İsmet Paşa'nın yanına geliyor “Sizi protesto ediyorum” diyor. İsmet Paşa 
bakıyor yüzüne “Mösyö Montagna ben protesto filan 
bilmem” diyor. “Ne bilirsiniz?” diyor. “Böyle protesto ettin mi bizde bir saat sonra muharebeye tutuşulur” diyor. 
Montagna çok şaşırıyor. İsmet Paşa asker olmasını büyük 
bir ustalıkla kullanıyor aslında. Diyor ki mesela “Hariciye vekili ve baş murahhas olarak Lozan'a giderken ben, 
diplomasiye ve sivil hayata girmiş oluyorum. Çizmeyi 
ayağımdan çıkarıp ilk defa sivil iskarpin giyiyorum. 


Türk heyeti üyeleri Lozan Konferansı görüşmelerinde, 
29 Kasım 1922. 


Diplomatlar arasındaki merasimi o kadar bilmiyorum ki, 
ilk günü Lozan'da öğle yemeğine ineceğimiz vakit, ilk 
sorduğum sual, ne elbise giyeceğiz, idi. Bizim Paris mümessilimiz Ferit Bey zannederim o esnada yanımdaydı, 
çok zeki ve çok değerli bir kimse olan Ferit Bey, bana bu 
hususta fikir verdi. Şimdi karikatürize ederek, mübalağa 


ederek anlatmak istediğim, sivil hayat ve diplomasinin "3 


“Lozan müzakerelerinde en önemli mesele kapitülasyonlardı. Görüşmeler hu nedenle 
4 Şubat 1923'te kesintiye uğradı” 


merasimli hayatı hakkında hiçbir fikrim, hiçbir tecrübem 
olmadığıdır. Fakat Lozan'da Avrupalı kılığında yaşamaya 
alıştık. Ankara'ya geldiğim zaman kalpak da giymiyordum. Fakat Lozan'da şapka giyiyordum.” 

Türk heyetinin dil bilgileri sınırlı, yeterli veri yok ellerinde. Mesela Batı Trakya'da plebisit yapılmasını istedikleri zaman ellerinde nüfus hakkında veri yok. Tabii 
iletişim zorlukları var. Kripto telgrafla haberleşiliyor. 
Fakat Türkiye'nin şifrelerini İngiliz istihbaratı çözmüş. 
Türk heyetinin Ankara ile yaptığı bütün kriptolu yazışmaları, talimatları İngilizler önceden biliyor. 


Müzakere masasında hangi konular vardı? 

Lozan üç komisyon halinde toplandı: “Sınırlar, vatandaşlık, azınlıklar, Boğazlar rejimi.” Birinci komisyon. 
Lord Curzon bu komisyonun başkanı. İkinci komisyonun başkanı İtalyan. Türkiye'de yabancılara uygulanacak kapitülasyonlar, yargı yetkisini görüşüyor. Üçüncü 
komisyonun başkanı Fransız. Mali işler ve Osmanlı 
borçları görüşülüyor. Türkiye'nin komisyon başkanlığı 
yok mesela, bu da bir handikap oluşturdu. Konferansta imzalanan anlaşmalar da üç türlü oluyor. Bir barış 
antlaşması, ikincisi bildiriler, protokoller, ek belgeler 
var 17 tane kadar. Üçüncüsü Türkiye ile Batılı devletler arasında teati edilen mektuplar var. Bu toplantı 20 
Kasım 1922'de açıldı, 4 Şubat 1923'te kesintiye uğradı. 


36 ATLAS TARİH 


Niye kesintiye uğradı? Kapitülasyonlar yüzünden. En 
önemli mesele kapitülasyonlardı. Çünkü ülkesel sorunlar dediğimiz teritoryal sorunlar aslında askerler girdiği 
yerde duruyordu. Meriç sınırı batıda kabul edilmişti zaten. Musul sonraya bırakıldı. En çok toplantı teritoryal 
sorunlar konusunda yapıldı ancak zaten halledilmişti. 
Konferansta en büyük anlaşmazlık konusu kapitülasyonlardı. Türkiye bunu kabul etmedi. Bu, konferansta 
bir tıkanmaya yol açtı. Bu tıkanma önemlidir. Lord Curzon “Türkiye'nin imza edeceği en iyi anlaşma budur. 
Eğer imza etmezse, Türkiye düşünsün! Asya'nın görünmez derinliklerinde kaybolur!” diyordu. Buna 
karşılık İsmet Paşa, “Memleketimi esarete mahkum eden bir vesikaya imza koyamaml” diye 
cevap verdi. İsmet Paşa'nın üzerinde büyük baskı var. O gün zannediliyor ki İsmet Paşa otelde 
anlaşmayı imzalamaya gelecek. Herkes bekliyor 
imza töreni yapılacak diye. İsmet Paşa merdivenlerden iniyor, şapkasını çıkarıyor, sağda solda 
birikmiş kalabalığa selam veriyor, otomobiline 
binip Türkiye'ye dönüyor. Orada konferans kesintiye uğruyor. 


4 Şubat'ta kesilen görüşmelerden sonra 
neler yaşandı? 
İsmet Paşa, Türkiye'ye döndükten sonra Mecliste günlerce süren uzun konuşmalar oluyor. 
İsmet Paşa çok ağır eleştiriliyor. Atatürk, Nutuk'ta “Meclis'teki muhalifler barış konusunu 
kendi amaçları için istismar etmekteydi” diyor. 
Sonunda Atatürk işe karışmak zorunda kalıyor. 
Rauf Orbay ile İsmet Paşa'nın arası hiç iyi değil. 
Bu iki buçuk aylık aralıkta bir proje veriliyor İtilaf Devletleri'ne onun üzerine “Konferansı tekrar 
toplayalım” deniyor. İkinci Lozan Konferansı, 
23 Nisan'da toplanıyor. İkinci Lozan Konferansı'nda Rauf Orbay ile İsmet Paşa arasında büyük sorun 
ortaya çıkıyor; özellikle Yunanistan'la savaş tazminatı 
konusunda. Savaş tazminatının reddedilmesini istiyor 
İsmet Paşa; çünkü bütün anlaşma tehlikeye girecek. İsmet Paşa talimatlarını Bakanlar Kurulu'ndan alıyor. Fakat İsmet Paşa talimatlar işine gelmediği zaman Mustafa 
Kemal Paşa ile direkt yazışıyor. Burada da Rauf Orbay, 
İsmet Paşa'ya zehir zemberek bir talimat gönderiyor 
“Reddedin bunu” diyor. Tabii Meclis'in o sıradaki halet-i 
ruhiyesini anlamak lazım. Bir Kurtuluş Savaşı verilmiş, 
savaştan yeni çıkılmış, galip gelinmiş, Meclis'te böyle 
bir milliyetçi hava var. Bu galibiyetin karşılığını almak 
istiyorlar. Çok büyük sorun. Yunanistan savaş tazminatı 
ödeyecek mi, ödemeyecek mi? Rauf Bey “Mutlaka taz- 


minat ödenmesi lazım. Gerekiyorsa bırakın gelin” diyor. 
İsmet Paşa o taraftan değil. İsmet Paşa”ya göre “Bütün 
konferansı bu yüzden tehlikeye atmayalım, tazminattan 
vazgeçelim” görüşünde. Karaağaç, Türkiye'ye bırakılacak tazminattan vazgeçince. Rauf Bey “Olmaz” diyor. 
Onun üzerine İsmet Paşa, Atatürk ile yazışıyor. Atatürk, 
İsmet Paşa'nın tarafını tutuyor. Sonunda savaş tazminatından vazgeçiliyor, Karaağaç Türkiye'ye bırakılıyor. 


İkinci tur görüşmelerin gündeminde neler var? 
İkinci Lozan görüşmelerinde de en önemli mesele 
kapitülasyonlar. Türkiye'nin “Tam egemenlikle bağdaşmayacak” tezi sonunda kabul ediliyor. Türkiye her 
türlü öneriyi reddediyor kapitülasyonlarla ilgili ve kapitülasyonlar kaldırılıyor. Bu, Türkiye'nin Lozan'daki 
en büyük başarısıdır bence. Musul sonraya bırakılıyor. 
Adalar konusunda Türkiye'de yanlış bir izlenim var; 
“Lozan'da adaları Yunanistan'a verdik” diye. Hayır, 
Lozan'da adaları Yunanlara vermedik. Bir kere Oniki 
Ada zaten İtalyanların elindeydi. İkinci Dünya Savaşından sonra İtalyanlardan Yunanlara geçti. Doğu 


Türk - Yunan nüfus mübadelesi antlaşmasının ardından 
göç eden Müslüman çocuklar, Ekim 1923. 


“ge Adaları Midilli, Sakız, Sisam Balkan Savaşı'nda 
Ege Adal Midilli, Sakız, S Balkan Savaşı'nd 

unanlar tarafından işgal edilmişti. Boğaz önü adaları 
Yi lar tarafınd şgal edilmişti. Boğ lal 
Gökçeada, Bozcaada, Limni, Taşöz ve Semadirek Boğazlar rejimine tabi tutuldu. Zaten Lozan'da Boğazlar 
silahsızlandırılıyordu. 


Azınlıklar meselesinde ne gibi kararlar alındı? 
Mübadeleyi iki taraf da istiyordu. Mübadele anlaşması yapıldı Lozan'da. 1923'te başladı zaten mübadele. 
Azınlıklarla ilgili bir alt komisyon kuruldu Lozan'da. Bu 
Azınlıklar Alt Komisyonu'nda iki görüş vardı. Batılı devletlerin görüşüne göre, Müslüman olsun ya da olmasın 
bütün etnik azınlıkların korumadan yararlanmaları gerekirdi. Yani Kürtlerin, Çerkeslerin, Arapların hepsine aynı 
korunmanın sağlanması gerekirdi. Türk heyetine göreyse, “Türkiye'de Müslüman azınlık yoktur.” Türk tezi 
buydu. Çünkü Müslüman nüfus arasında hiçbir ayrım 
yapılmamaktadır. Müslümanlar azınlık sayılamaz. Alt 
komisyon raporunda Türk görüşü hâkim oldu. Yalnız bir 
koşulla, o da şu ki: Gayrimüslim ya da Müslüman Türki- 


ye'de oturan herkese doğum, ulusal özellik, dil, soy, “2 


e'nin Lozan müzakerel 
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din ayrımı gözetilmeksizin hayatları 
ve özgürlükleri bakımından tam ve 
eksiksiz devletin koruma sağlama 
yükümlülüğü kabul edildi. Türk hükümeti güvence verdi, Bu çok önemlidir. Çünkü Lozan'ın azınlıklar 
maddeleri 37'den başlar 42'ye kadar 
gider. Milletler Cemiyeti garantisi 
altında konulmuştur bu bölüm. Bu ve 
bölüm aslında bir insan hakları bil- е: “EF 
dirisidir. Gayrimüslim azınlıklara Fro? ye 
tanınan haklar bir kere eşitlik, 39, 
madde eşitliği öngörür. Müslümanlar hangi haklardan yararlanıyorsa 
gayrimüslimler de aynı medeni ve 
siyasal haklardan yararlanır. Bütün 
temel hak ve özgürlükler burada 
yazar. 42. madde önemlidir. Gayrimüslim azınlıkların aile hukuku 
ve kişi hakları konusundaki problemlerinin çözümü kendi örf ve âdetlerine göre ele alınıp Türkiye, İtilaf Devletleri ve öteki ilgili devletler arasında 
çözümlenmesini öngörür. Bu sonra kalktı. Çünkü Türki- müzakerelerin gerçekleştiği Lozan kenti (üstte). 

ye medeni kanunu kabul etti. Azınlıklarla ilgili enteresan olan konu, gayrimüslimlere tanınan haklar yanında 

Müslüman Türklere de tanınan haklar vardır. Mesela 39. 

maddenin 4. fıkrasına baktığınız zaman orada “Türkçe- di А 

den başka dil konuşan Türk vatandaşları” der, “Türk va- Türliye 
tandaşlarının hiçbirinin gerek özel ya da ticari ilişkilerde, lıklar 

gerek din, basın ya da her türlü yayın konusunda ve ge- azın 

rek toplantılarda herhangi bir dili serbestçe kullanmasına bakımından 
karşı hiçbir sınır konulmayacaktır.” Yani Müslüman Türk 

vatandaşları istediği dili kullanabilirler. Ondan sonraki Lozan 

paragrafta “Resmi dilin varlığı kuşkusuz olmakla birlik- $ 

te, Türkçeden başka dil ile konuşan Türk vatandaşlarına Antlaşması nın 
mahkemelerde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilme- hükümlerini 
leri için uygun kolaylıklar gösterilecektir” deniyor. Tabii 

Türkiye bu hükümleri uygulamadı. Uzun yıllar Kürtçe uygulamadı?” 
konuşulması mesela yasaklandı, uzun yıllar mahkemelerde Türkçeden başka dil konuşulmasına izin verilmedi. Ancak azınlıklar bakımından da Lozan hükümlerini 
uygulamadı Türkiye. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkleştirme politikası izlendi. Oysa Lozan Antlaşması Türkiye'ye, hükümete gayrimüslim azınlıklara karşı birtakım 
pozitif yükümlülükler getiriyor. Eşitliğin gerçekleştirilmesi, azınlıkların kimliklerinin korunması için tedbir 
alması isteniyor Türk hükümetinden. Türk hükümeti o 
zamanlar bunun tam tersini yaptı. Başka bir yanlış husus da Lozan'ın 45. maddesinde şunu der: “İşbu Kesim 
hükümleri ile Türkiye'nin Müslüman olmayan azınlıkları için tanınan haklar, Yunanistan tarafından da kendi 
topraklarında bulunan Müslüman azınlığa tanınmıştır.” 


ein” ” 


д 


Lozan Antlaşması'nı 


Türkiye ve Yunanistan bunu yanlış yorumladılar ve bu özeldikim sona 
meseleyi bir mütekabiliyet meselesi haline getirdiler. memlekete dönen İsmet 
Sen benim azınlığıma onu yaparsan ben senin azınlığına Paşa, Ankara'da. 
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bunu yaparım. Halbuki insan hakları mütekabiliyet konusu olamaz. Kendi vatandaşlarına nasıl böyle bir muamele yapabilirsin. Bu, iki tarafın da yanlışı oldu. 


Osmanlı borçları sorunu nasıl çözülüyor? 

Lozan'daki bir önemli mesele de mali hükümlerdir. 
Osmanlı borçları Lozan'da dörde bölünmüştür. Türkiye'nin ödeyeceği borçlar, Balkan Savaşları'nda Osmanlı”dan toprak almış devletlerin borçları, Doğu Ege 
Adaları ve Oniki Adaları alan devletlere düşen kısım ve 
Osmanlı devletinden ayrılmış Asya topraklarında kurulan, Ortadoğu'da kurulan yeni devletler, Düyün-ı Umümiye Türkiye'den çıkarılmıştır. Borçlar böylelikle tasfiye 
olmuştur. Bu borçları bir tek Türkiye üstlenmemiştir. Bu 
da önemli bir başarıdır. 


Musul sorunu Lozan'da neden çözülemedi? 
Musul meselesi sonraya bırakıldı. “Dokuz ay sonra halledilecek” deniyor Lozan'da. Ne oldu dokuz ay 
içinde? Halledilemez ise Milletler Cemiyeti'ne götürülecekti. Halledilemedi. Milletler Cemiyeti bir komisyon 
kurdu. Bu komisyon bir hat çizdi. Bugünkü sınır aslında. Milletlerarası Adalet Divanı'na götürüldü mesele. 


Brüksel hattı denen bu hat kabul edildi. Musul öbür tarafta kaldı. Türkiye fazla diretemedi. İngilizler çok sert 
bir tutum aldılar. Türkiye, İngiltere ile tekrar savaşı göze 
alamazdı. Türkiye bütün meselelerin halledilip reformlara dönülmesini istiyordu. 


Lozan Antlaşması imzalanalı 100 yıl oldu. 
Ancak Türkiye'de bir kesim hâlâ bu antlaşmayı 
eleştiriyor. Sizce bunun nedeni nedir? 

Bu antlaşmayı hazmedip hazmetmemek aslında cumhuriyeti hazmedip hazmetmemekle ilgili bir mesele, 
Çünkü Lozan, yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, uluslararası alanda tanınmasını sağlayan ve Osmanlı devletini tasfiye eden bir anlaşmadır. Şimdi siz yeni Türkiye 
Cumhuriyeti'ni hazmedemiyorsanız, bununla ilgili bir 
sorununuz varsa, Lozan'la ilgili de bir sorununuz olacaktır. Sizin hâlâ Osmanlı'da aklınız kalmışsa, Osmanlı devletinin yeniden kurulması gibi birtakım gerçekleşemeyecek hayaller peşine düşmüşseniz, o zaman tabii Lozan iyi 
bir anlaşma değildir. Lozan'ın hükümleri, o koşullarda 
alınabilecek en iyi sonuçtur. Türkiye bütün amaçlarını 
gerçekleştirmiştir. Lozan Antlaşması o dönemde yapılıp 
hâlâ geçerliliğini koruyan tek antlaşmadır. 
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24 Temmuz 1923 
tarihli Tevhid-i 
Efkar'da Lozan 
Antlaşması'nın 
imzalandığı haberi. 
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Leman Gölü kıyısında tarihi sarayların süslediği, Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi'nin merkezinin bulunduğu, hemen dışında üzüm bağlarının uzandığı güzel 
bir İsviçre şehri Lozan. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgesi sayılan antlaşmaya 

ev sahipliği yapmasıyla bizim için ayrı bir önem taşıyor. 
Yazı: Ayşegül Parlayan / Fotoğraflar: Bülent Özalp 


İsviçre'nin nüfus bakımından 
dördüncü büyük şehri Lozan, 140 

bin kişiye ev sahipliği yapıyor. Tarihi 
merkez La Cit6'de yer alan katedralin 
bahçesi, şehrin manzarasının en iyi 
seyredilebileceği yerlerden. 
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enevre Havalimanı'na iner inmez afişlerde, beklerken göz attığım makalelerde “neutralité” kelimesinin sıkça kullanıldığı hemen dikkat çekiyor. 
Türkçesi “tarafsızlık” olan bu kelime, İsviçre'nin 
yüzyıllar içinde kazandığı, büyük önem verdiği 
ilkelerden biri. Anayasada dahi yer alan bu ilke, 
aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkenin taraf olduğu önemli uluslararası antlaşmaların 
İsviçre'de imzalanmasının da başlıca sebebi, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin miladı sayılan Lozan 
Antlaşması'nın yıldönümü vesilesiyle, tarihçi Prof. İlber 
Ortaylı ile birlikte Lausanne Turizm Ofisi'nin davetlisi olarak Lausanne'a (Lozan) gitmek üzere Cenevre Havalimanı'nda pasaport kontrol kuyruğunda bekliyoruz. Ortaylı, 
“diplomatlar” ve “diğerleri” olarak iki sıraya ayrılmış pasaport kontrol noktalarını görünce hayretini benimle paylaşıyor: “O kadar çok diplomat geliyor olmalı ki şehre, pasaport 
kontrollerinde ayrı bir geçiş bahşetmişler kendilerine.” 

Hassas konferans ve toplantılara ev sahipliği yapmak 
için uygun zemin sunan tarafsızlığı, İsviçre'nin bir arabulucu olarak hareket etmesine izin veriyor. Örneğin Soğuk 
Savaş döneminde silahlanma yarışıyla ilgili ilk görüşme 
için SSCB lideri Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald 
Reagan, 1985'te Cenevre Zirvesi'nde bir araya gelmişti. 
2000 yılındaki Suriye-İsrail barış görüşmeleri de burada 
gerçekleşmişti. 

Tarafsızlık ve barış ortamı, başta Birleşmiş Milletler ve 
yan organları olmak üzere, birçok örgüt ve sivil toplum 
kuruluşunun merkezinin İsviçre'de konuşlanmasına sebep 
olmuş: Birleşmiş Milletler Avrupa Merkezi, Uluslararası 
Kızılhaç Komitesi, Uluslararası Çalışma Örgütü, Mülteciler Yüksek Komiserliği, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya 
Meteoroloji Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, FIFA, UEFA 
ve FIBA gibi... Mudanya Mütarekesi'nden sonra, Birinci 
Dünya Savaşı'nın galipleriyle Türkiye arasında imzalanan 
antlaşmaya ev sahipliği yapan Lozan, bugün de Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi'nin toplandığı ve kararlar aldığı şehir 
olarak “Olimpiyatların Başkenti” diye lanse ediyor kendini. 


İnönü'nün şehre girdiği gar 

Bizi, İsviçre'deki kurumlarla bağlantı kurmamızı sağlayarak tüm organizasyonumuzu gerçekleştiren İzmir'deki Türk-İsviçre Ticaret Odası Başkanı Hakan Raphael 
Oswald ve yardımcısı Reyhan Altınsu karşılıyor. 45 dakikalık bir otomobil yolculuğuyla Lozan'a ulaşıyoruz. Lozan Türkiye'de, Cenevre'den, hatta belki İsviçre'den bile 
daha meşhur. Lozan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye 
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Cumhuriyeti”ne geçişte, ülkenin bağımsızlığının elde edildiği anlaşmaya ve hemen öncesinde İsmet İnönü'nün liderliğindeki Türk delegasyonunun katıldığı sekiz ay süren 
çetin konferansa ev sahipliği yaptığı için hafızalara kazınmıştır. Lozan Tren Garı'na çok yakın bir otele, Best Western Mirabeau'ya yerleşiyoruz. Garın önünden geçerken 
İnönü'nün şehre 1922'de ilk kez buradan girdiğini hatırlayarak Lozan Kongresi sırasında Türk delegasyonunun 
kaldığı otel olan Lausanne Palace'a doğru yol alıyoruz. 
Aklımızda binaya şöyle bir bakıp, programımızdaki diğer 
yerlere yetişmek var, ama İlber Hoca, “İsmet Paşa anısına 
burada mola vereceğiz” diyor. Otel girişindeki geniş salonda otururken İlber Hoca'nın gözlerinin etrafa daldığını 
görüyorum. Belli ki o yılları geçiriyor aklından. Bir ara bana 


yavaşça ülke menfaatlerini korumak adına çok çetin şartlar- 
da geçen kongre boyunca İnönü”nün zorluklara nasıl göğüs 
gerdiğini söylüyor. 

Lozan, Leman Gölü'nün kuzey kıyısında, Jorat Dağlarından göle doğru inen yamaçlar üzerinde yer alıyor. Eski 
şehir merkezi yamaç üzerinde konuşlanmış. Göl kıyısındaki 
bölümün adı ise Ouchy. Şehir birbirine köprülerle bağlı üç 
tepe üzerine kurulu. Aslında, tepelerin arasındaki vadiden 
Flon Nehri geçiyormuş eskiden. Ama 19'uncu yüzyılda salgın hastalıkları önlemek için nehrin ağzı doldurulmuş ve 
yatağı kanal içine alınarak yeraltına indirilmiş. Şimdi Flon 
Mahallesi şehrin en gözde alışveriş ve gezinti alanı. 

Flon'un üstüne kurulan kemerli Bessier Köprüsü'nden 
yürüyerek geçiyoruz. Şehrin siluetine damgasını vuran ve 


Lavaux Bağları, Lozan ile Montreux arasında, 

Cenevre Gölü kıyısı boyunca yaklaşık 30 kilometre 
nefes kesen manzaralar sunuyor. Üzüm yetiştiricileri, 
bağlarını, birikimlerini nesilden nesile aktarıyor. 
Bölgeyi keşfetmenin en iyi yolu, işaretli rotalarda, 
küçük köylerde, bağ evlerinde mola vererek yürümek. 


neredeyse her yerden görünen Notre Dame Katedrali'ne 
doğru gidiyoruz. İsviçre'nin en büyük gotik katedrali olan 
yapının inşaatına 1177 yılında başlanmış ve Papa X. Gregorius tarafından 1275 yılında kutsanmış. Bugüne kadar 
korunmuş orijinal gül penceresi, vitray camlar, diğer ayrıntılar çok etkileyici. Büyük boyutu ve çıkardığı sesle ziyaretçileri büyüleyen kilise orgunda 6 bin 737 boru bulunuyor. 
Her bir borunun boyutu farklı ve birbirinden farklı ses çıkarıyor. Uzunlukları ise birkaç santimle 10 metre arasında 
değişiyor. En büyük boru 400 kilogram ağırlığında. Notre 
Dame Katedrali'ndeki çan kulesinin tepesine 224 merdiven sonrasında ulaştığınızda tüm şehir ayaklarınızın altına 
seriliyor. 

Katedralde çok önemli bir gelenek devam ediyor. Akşam 
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Kelimenin tam anlamıyla şehrin göbeğinde yer alan Grand-Pont 
(Büyük Köprü), özellikle Notre Dame Katedrali'nin olağanüstü 
manzaralarını sunuyor, Köprü, 180 metre uzunluğunda 

ve ilk yapıldığı 1844 yılında en yüksek noktası 25 metre 
yükseklikteydi. İki sıra kemerden oluşan köprünün ayaklarının 
bir bölümü, köprünün altından akan Flon Nehri'nin kolera salgını 
nedeniyle 1874'te doldurulması nedeniyle toprağa gömülmüş. 


saat 22.00'den itibaren bir görevli, katedralin kulesine çıkıp 
tüm şehirlilerin duyması için saatin kaç olduğunu bağırıyor. 75 metre yükseklikteki kulede saat başı tekrarlanan 
bu görev, geceyarısından sonra saat 02.00'de son buluyor. 
Bu görevi 2002'den beri sürdüren 60 yaşındaki bekçi Renato Hâusler ile tanışıyoruz. Hâusler'in ve birkaç bekçinin 
üstlendiği bu görev, İsviçre'de 1405'ten bu yana yaşayan 
en eski geleneklerinden biri. Hatta tüm Avrupa'da da çok 
nadir görülüyor. Lozan yönetimi tarafından maaşları karşılanan beş-altı kişi bulunuyor. 365 gün, kar, kış ya da resmi 
tatil demeden gelenek aralıksız devam ettiriliyor. Birisinin 
gelmemesi durumunda o görevi diğer ekip arkadaşlarından 
biri muhakkak yerine getiriyor. 

Notre Dame Katedrali'nin bahçesinde, tüm şehri seyredebileceğiniz bir seyir terası mevcut. Şehrin tarihini daha 
derinlemesine anlamak isteyenler, katedralin tam karşısındaki Tarih Müzesi'ne muhakkak uğramalı. Bizim ziyaret 
ettiğimiz dönemde ilk yerleşimlerden bugüne Lozan tarihiyle ilgili bir sergi vardı. Serginin daha girişinde, Lozan 
Konferansı'nın açılış ve imza törenlerinin davetiyelerini 
görmek bizi heyecanlandırdı. Şehrin tarihi için önemli yeri 
olan konferansla ilgili belgelere, sergide de yer vermişler. 
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6rand-Pont (Büyük Köprü), 
19'uncu yüzyıldan hu yana kentin 
modern yüzünün simgesi. 
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Lozan Arşivleri: Deliksiz hafıza 

Ülkenin “Fransız İsviçre'si” denilen kısmında yer alan 
Lozan'da genelde Fransızca konuşuluyor. Ama İsviçre'nin 
diğer bölgelerinde olduğu gibi Almanca ve İtalyanca bilenlere de oldukça rastlanıyor. Şehrin her yeri tarihi binalarla, 
yeşil bahçelerle dolu. Göl manzarası ve arkasındaki dağlar 
suluboya tablo efekti veriyor. İsviçre'nin nüfus bakımından 
dördüncü büyük şehri, üniversiteler sebebiyle öğrenciler tarafından da çok tercih ediliyor. Tarihi sokaklardan geçerek 
Lozan Kent Arşivleri'nin olduğu binaya ulaşıyoruz. Belki de 
farklı hayal ettiğimizden, arşivlerin sıradan bir betonarme 
binada yer alması ilk başta İlber Hoca ile beni hayal kırıklığına uğratıyor. İçeri girdiğimizde ise arşiv görevlisi Jean 
Jacques Eggler'in bizlere karşı gösterdiği yakın ilgi, Lozan 
Antlaşması ile ilgili tüm dosyaları önümüze sermesi bizi 
çok mutlu ediyor. En son çıkarken elimizdeki evrakı koymamız için hediye ettiği arşiv torbasında ise Fransızca “La 
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memoire sans trous” mottosu İlber Hoca'yı gülümsetiyor 
ve “deliksiz hafıza” ifadesinin arşivlerin gerekliliğini vurgulaması açısından çok doğru olduğunu söylüyor. 


Rumine Sarayı 

Şehrin kültür ve sanat hayatında çok önemli bir yeri 
olan ama Lozan Antlaşması'nın imzalandığı yer olarak 
bizim için ayrı öneme sahip Rumine Sarayı'nı ziyaret 
ediyoruz. Üniversite binası olarak 1800'lerin sonunda, 
Rönesans döneminde Floransa'da gelişen mimari tarz- 
da inşa edilen saray, bugün arkeoloji, jeoloji, zooloji ve 
sanat müzesi olarak hizmet veriyor. Ayrıca üniversite 
kütüphanesini de içinde barındırıyor. Çarşamba ve 
cumartesi günleri sarayın önündeki Riponne Meydaпгпа kurulan eski eşya ve kitap pazarına İlber Hoca ile 
birlikte dalıyor, kitapları karıştırıyoruz. Belediye binasının ve Rönesans stilindeki eski evlerin olduğu Place 


Lozan Antlaşması'nın 
imzalandığı Rumine 
Sarayı pazarların 
kurulduğu, gençlerin 
toplandığı, şehrin en 
hareketli köşelerinden 
biri olan Riponne 
Meydanı'nda (solda). 
Şehrin siluetinde 
karakteristik bir yeri 
olan tarihi Lozan 
Katedrali'nin içindeki 
6 bin 737 borulu org, 
dünyada benzeri az 
görülen müzik aletleri 
arasında sayılıyor 
(altta). 


Lozan'daki 
Notre Dame 
Katedrali'ndeki 
orgda 6 hin 737 
boru var. 

Orgun yapımı 
16 yıl sürmüş. 


de la Palud isimli meydanda, Lozan'ın meşhur Adalet 
Çeşmesi'ne bakan bir kafeye doğru mola vermek üzere 
giderken sokak çalgıcılarına kulak veriyoruz. O kadar 
güzel çalıyorlar ki İlber Hoca özel istekte bulunuyor ve 
orkestra Dimitri Şostakoviç'ten bilinen bir valsle ruhumuzu doyuruyor. 

Tüm şehirde yaklaşık 500 çeşme var. Turizm Ofisi'nden Charlotte Bourguin, “Eğer çok nadir olarak üzerinde içilmez yazmıyorsa, tüm çeşmelerden su içebilirsiniz. 
Çeşmeler, idare tarafından sıkı bir şekilde kontrol ediliyor” diyor. Her çeşmede sokağa ya da orada yaşayanlara 
dair farklı bir hikâye var. Lozanlılar, Leman Gölü'nün 
güzelliğini cömertçe sergilediği şehirlerinde sudan faydalanmayı çok iyi biliyor. Yelkenli öğrenen optimist 
sınıfı gençler, kiraladıkları kayıklı su bisikletlerinde 
arkadaşlarıyla eğlenenler, kürek çekenler... Yazın yüksek sıcaklıklarda gölün kenarında kendini serinlemeye 
bırakanlar... Biz de Ouchy'den bindiğimiz otobüsle göl 
kenarını takip ederek yakındaki Vidy Plajı'na gidiyoruz. 
Vidy'de basketbol, plaj voleybolu, hokey ve başka sporlar için de ayrılmış geniş alanlar mevcut. Hemen yanında da Lozan Üniversitesi buluyor. Göl kenarlarında 
ve gemi seferlerinin yapıldığı Ouchy rıhtımı etrafında 
gençler sabahın erken saatlerinden gece geç vakitlere 
kadar doğanın keyfini çıkarıyor. Gölün kuzeyi İsviçre, 
güneyi ise Fransa sınırında kalıyor. Leman Gölü”nün 
Lozan sınırlarındaki kıyısının tam karşısında Evian Les 
Bains adını taşıyan Fransız yerleşimi ve Fransız Alplerinin güzel manzaraları görülüyor. 
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Lozan bir su 
kenti. Şehirle 
özdeşleşen 
Leman Gölü'nü 
bir yana 
bırakalım, 
Lozan'da 500'den 
fazlaçeşme var. 


Göl kenarında otel 

ve restoran olarak 
hizmet vermeye 
devam eden Ouchy 
Şatosu (solda, altta), 
Lozan Konferansı 
boyunca görüşmelere 
ev sahipliği yapmıştı. 
Prof. İlber Ortaylı, 

o günlerin anısına 
şatonun bir duvarına 
asılan ve üzerinde 
konferansa katılan 
ülkelerin isimlerinin 


yazılı olduğu levhayı 
inceliyor (sağda). 


Yandan çarklılar 

Lozan'ı “Belle Epogue” döneminden kalma tarihi gemilere binmeden terk etmek, şehrin keyfini tam olarak 
çıkarmadan dönmek demek. Biz de Ouchy'deki rıhtım- 
dan bir tekneye biniyoruz. Buradan, gölün İsviçre kıyısında kalan Cully, Montreux, Vevey gibi Lozan yakınındaki şehirlerin yanı sıra gölün karşı kıyısındaki Fransa sınırlarında yer alan Evian Les Bains ve Thonon Les Bains 
bölgelerine seferler var. Bu arada Ouchy'de hem Lozan 
Konferansı'nın görüşmelerinin yapıldığı hem de daha 
öncesinde Balkan Savaşları sırasında İtalyanlarla imzalanan antlaşmanın mekânı olan şato yer alıyor. Ouchy Şatosu şu an otel ve restoran olarak kullanılıyor. Montreux 
ismi verilmiş yandan çarklı gemiye biniyor, bölgenin 
farklı güzelliklerine şahit oluyoruz. 

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2007'de giren, 
Lutry ile Montreux arasında, Leman Gölü'nün yaklaşık 30 kilometrelik kıyı şeridine yayılan 839 hektarlık 
Lavaux Bağları'nı ziyaret edeceğiz. İskelenin biraz 
ilerisinde tren şeklinde tasarlanmış Lavaux Ekspress 
arabasına doğru ilerliyoruz. Araçtaki yerlerimizi aldıktan sonra gittikçe yükselen bir rotada yarım saat 
ilerliyoruz. Bağların yarattığı uçsuz bucaksız yeşilliğin 
arkasında gölün maviden griye doğru değişen binbir 
tonu ve tabii ki uzaktan Alpler görünüyor. Bir noktada 
dinlendikten sonra tekrar iskeleye dönüşe geçiyoruz. 
İskelede tekneyi beklediğimiz sırada güzel bir sürprizle 
karşılaşıyoruz... 


Bağlarda festival 


Her yeni gelen kuşak nedeniyle 20-25 senede bir gerçekleşen “Fete des Vignerons”, yani Bağcılık Festivali dolayısıyla rengârenk kostümler giyinmiş bölge sakinleri, yaklaşan 
teknelerden bir bir inmeye başlıyor. Bir anda 300-400 kişilik 
kalabalık, son derece sakin köyde festival havası esiyor. Bando takımının arkasında, köyün sokaklarında kortej halinde 
dolaşıyorlar. Her biri üzüm bağlarında var olan bir motife 
gönderme yapıyor. Fransa'dan üzüm toplamaya gelen kadınlar, üzümleri gagalayan sığırcık kuşları, bağ sahipleri, 
ağustos böcekleri... Her biri bağlardaki kültüre ait bir karakter... En iyi üretim yapan bağcı, o festivalin kralı seçiliyor ve tacını takmış bir şekilde kortejin en önünde yürüyor. 
10 sene süren hazırlık sonunda Vevey'e kurulan devasa 
arenada son derece profesyonel bir koreografi ve geniş bir 
ekiple gösterilerini sergiliyorlar. Bu gösterinin biletleri hemen tükeniyor ve hem İsviçreliler hem de bu nadir bulunan 
etkinliği dört gözle bekleyen turistler tarafından stat hınca 
hınç dolduruluyor. İlki 1797'de geçit töreni olarak başlayan 
festival, günümüzde UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmiş durumda. 

Vevey, bu festivalin haricinde Charlie Chaplin'in ailesiyle 
birlikte ömrünün son yıllarını geçirdiği huzurlu şehir olarak 
da biliniyor. Yüzyıllardır olduğu gibi Lozan ve civarında değişik kültür ve milletlerden insanlar, doğa ve tarih içinde bugün 
de huzurlu bir hayat sürdürmeye devam ediyor... © 


*Atlas dergisinin Eylül 2019 tarihli sayısında yayımlanmıştır. 
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1 


ber Ortaylı (oturan) 


— Yeni Türkiye nin 
= === İY 


-—Ve'yardımcısı Reyhan 


е belirlendi” 


7 
' | | Birinci Dünya Savaşı”nın galipleriyle imzalanan ve 
Türkiye”nin uluslararası alanda tanınırlığını sağlayan Lozan 
Antlaşması, yüzüncü yılında. Prof. İlber Ortaylı 2019 yılında, 
Atlas ekibi ile birlikte kendileri için açılan Lozan Arşivleri”ni 
: ziyaret etmişti. 


Yazı: İlber Ortaylı 


Türkiye'yi dünyaya kabul ettiren imza 


24 Temmuz 1923, Rumine Sarayı'nda imzalar atılılıyor. Lozan gayet mantıki ve 
gayet onurlu bir uzlaşmadır. Birinci Harp bununla bitmiştir ve Lozan sayesinde 
Türkiye ezilmişlik, haksızlığa uğramışlık ve İkinci Dünya Savaşı'na 
(1939-1945) bu yüzden katılma, destekleme gibi bir heyula fikirden, bir kâbustan 
uzak kalmıştır. Bu, çok önemlidir. Bütün Balkan ve Ortadoğu devletleri 
arasında. O yüzden biz Lozan'ı -tabii ki aşınacak ve eskiyecek bütün anlaşmalar 
gibi- oldukça kalıcı, düzeni sağlayıcı bir anlaşma olarak görüyoruz. 
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Kongrenin açılışı ve kapanışı 


Konferansın 22 Kasım 1922 tarihli açılış 
davetiyesi (üstte) ve antlaşmanın 
24 Temmuz 1923'te Rumine Sarayı'ndaki 
imza töreninin davetiyesi (en üstte), Lozan 
Tarih Müzesi'nde sergileniyor. 
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Konferansa İsmet Paşa'nın, 


“Ben buraya Mudanya'dan geldim” 
cümlesi damga vurdu. 


aud Kantonu”nun 
başşehri Lozan, resmi adı 
Helvetia Konfederasyonu 
olan İsviçre”nin en çok 
Fransa etkisi altında 
kalmış şehirlerinden biri, 
Lozan Üniversitesi, özellikle 
hukuk ve siyaset dallarında 
Türk entelijansiyasından birçok 
ismin yetiştiği bir yer, Lozan 
140 bin nüfuslu, sempatik bir 
şehir, Zürih”e benzemez. Binalar, 
sokaklar fevkalade göz alıcı, 
art-nouveau ve kısmen de barok 
görünümünü saklayabilmiş. 
Leman Gölü ve gölün etrafındaki 
dağ silsilesi, hatta daha uzaktan 
görünen Dolomitler şehre bir 


ШЫ 


renk veriyor. Şarapçılığı çok 
ünlü olduğu gibi Lavaux Bağları 
UNESCO”nun Dünya Mirası 
Listesi”nde yer alıyor. Biraz 
ötedeki Nestl€”nin yönetim 
binasının bulunduğu Vevey şehri, 
İsviçre çikolata endüstrisinin 
merkezi. Biz oradayken 20- 
25 yılda bir yapılan “Föte des 
Vignerons”, yani Bağcılık 
Festivali'ne tesadüf ettik. Bu 
festivalde şarap kralı, yani yılın 
en iyi üreticisi seçilen zat ile 
tanıştık. İsviçreliler ananelerine 
sadık, Ama bu anane daha çok 
bir teatralite ve ticaret şeklinde 
devam ediyor. Her halükârda iyi. 
Şehirde çok dikkat edilen 
şey beynelmilel kurumlara ait 
olma ve onları içine çekme. 
Mesela Olimpiyat Komitesi 
bunlardan biri. Hem o komitelerin 
toplantıları kente gelir getiriyor 
hem de şehre bir görünüm 
veriyor. Olimpiyat Müzesi de 
onun için önemli. Aynı şekilde 
bazı sanat olaylarında da merkez 
rolü oynamak durumunda. 
Oysa havalimanı bile yok, 
Cenevre'ninkini kullanıyor. 
Neuchatel gibi başka kantonlarla 
birlikte Lozan aslında Fransız 
İsviçre”si sayılır. Yüzölçümü ve 
nüfus bakımından da İsviçre”nin 
küçük bir kanadı. Fakat hiç 
şüphesiz ki kültürel hayat, ticaret 
ve sanayi bakımından Alman 
İsviçre”sinden sonra ikinci 
sırada geliyor. Ve bütün İsviçre 
kantonları gibi belirli ölçüde 
bankerlik yapıyor. Asıl hizmet 
sektörü gelişmiş. Rafine ve 
entansif bir hayvancılık yapılıyor. 


Kent Arşivleri'nden belgeler 


Lozan Kent Arşivleri'nde antlaşma ile ilgili saklanan belgeler arasında, gazete 
kupürleri, kongre ile ilgili yazışmalar, dialar ve tarihi fotoğraflar var. 
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Lozan Arşivleri'nde 

Bu şehirdeki önemli olaylardan 
biri, Birinci Cihan Harbi'ni 
bitiren ve Yakındoğu Konferansı 
diye bilinen asıl meselenin, 
Osmanlı İmparatorluğu'ndan yeni 
Türkiye'ye geçişin statüsünün 
tespit edildiği kongre olmasıdır. 
Bu kongrede Kurtuluş Savaşı'nın 
tespit ettiği sınırların büyük 
ölçüde değiştirildiğini söylemek 
mümkün değil. Bütün mühim 
mesele ve kavga, Osmanlı 
İmparatorluğu”nun son zamana 
kadar çok şikâyet ettiği ve 
Birinci Cihan Harbi'ne girerken 
kaldırdığı kapitülasyonlar rejimine 


Mondros Mütarekesi”nde tekrar 
göz kırpılmasıydı. Lozan'da 

bu kesinlikle reddedildi. İsmet 
İnönü'nün Mondros vaadini ısrarla 
hatırlatan ve Lord Curzon'a karşı 
söylediği meşhur cümlesi “Ben 
buraya Mudanya'dan geldim”, 
bu kongreye damgasını vurdu. 
Uzun görüşmeler sonunda Lozan 
Antlaşması 24 Temmuz 1923'te 
imzalandı. Kalıcı ve düzeni 
sağlayıcı bir antlaşma olarak 
görülmelidir. 

Lozan'da Rumine Sarayı 
denilen yer, bir jeoloji ve tabiat 
tarihi müzesi olarak hizmet 
veriyor. Bu sarayın bir bölümünde, 


Lozan Üniversitesi'nde antlaşma 
imzalandı, fakat kongrenin cereyan 
ettiği tüm yer burası değil, Göl 
kenarında Ouchy Şatosu”nda da 
Türk-Yunan müzakereleri yapıldı. 
Lozan Palace, Türk delegasyonunun 
kaldığı otel. Orada İsmet Paşa”nın 
anısına kahve içtik, Zaten ikinci 
turda Mevhibe Hanımefendi 

İsmet Paşa ile oraya gelmiş. Türk 
delegasyonu tıpkı diğer ülkelerin 
delegasyonları gibi hanımlarıyla 
birlikte katılmış konferansa. 

Lozan Antlaşması'nın 
yıldönümünün şerefine, Lozan 
Turizm Ofisi ve İzmir Türk-İsviçre 
Ticaret Odası, Atlas dergisinden 


б R Bütün mühim mesele ve kavga, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun son zamana kadar çok şikayet ettiği ve 
Birinci Cihan Harbi”ne girerken kaldırdığı kapitülasyonlar 
rejimine Mondros Mütarekesi'nde tekrar göz kırpılmasıydı. 


Lozan'da bu kesinlikle reddedildi. 


İnönü'nün verdiği yemek 


Türk delegasyonu tarafından Lausanne Palace'ta verilen 
davette, üstünde İsmet İnönü'nün imzasının olduğu menüden 
lezzetler: Havyar, Rouen usulü konsome, piroşki, Ren Nehri'nden 
royal somon, kuzu eti parçaları, Porto jölesinde ciğer ezmesi, 
Bohemya'dan çiftlik sülünü bıldırcınla birlikte, Lorette salatası, 
Argenteuil kuşkonmazı Mousseline sosuyla, Edirne şeftalisi, 
minik kestane şekerleri, Nice'den meyve sepeti, moka kahvesi. 
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Ayşegül Parlayan”ı, fotoğrafçı 
Bülent Özalp”i ve beni Lozan”a 
davet etti. Lozan Arşivleri'ne 
giderek orada antlaşma ile ilgili 
dosyalardaki evrak ve fotoğrafları 
inceledik. Arşivci Jean Jacgues 
Eggler, özenle sakladıkları belgeleri 
bir bir önümüze sererek yardımcı 
oldu. Antlaşmanın Lozan'da 
imzalandığı Rumine Sarayı'nı da 
ziyaret ettik. 


—— — ay su... T 
= Lozan'da erken Şapka Devrimi 


» = иш 
Т Lozan'a katılan heyetin görünümü de enteresan. i ` 
= “Baktığınız zaman erkekler fraklarıyla, kadınlar b 
şapkalı, son derece modern bir görünüme sahipler. İlk 
geldiği zaman İsmet Paşa ve heyet üyeleri arasında 
hem fötr kullananlar hem de üniforma giyenler var. 
Hem de İsmet Paşa gibi frak üstüne kalpak giyenler 
.. var. Ordudakinden biraz farklı bir kalpak. Bir anlamda 
Şapka Devrimi'ni biraz erken yapmış gibiler. 
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Tarihi kareleri çeken fotoğrafçı 


Konferans boyunca, tarihi olayı belgelemekle 
görevli Lozanlı fotoğrafçı Eugöne Würgler'e Vaud 
Kantonu'nun Emniyet Müdürlüğü tarafından 
verilen, Rumine Sarayı'ndaki anlaşma törenine 
giriş kartı, 1880-1945 yılları arasında yaşayan 
fotoğrafçının konferans boyunca çektiği fotoğraflar, 
tüm dünya basınında kullanıldı. Bugün çoğumuzun 
aklına kazınan fotoğrafların arkasında onun emeği 
var (altta). Lozan Konferansı boyunca Türk 
delegasyonunun kaldığı Lausanne Palace Oteli'ne 
Türk bayrağı da asıldı (sağda). 


Kongre için dört dil 
bilen personel 


İsviçre o kadar canlı hayatı olan 
bir yer değil. Turistik otellerde 
bile, sakin ve rahat bir hava var. 
İlginç olan bu kongre yapılacağı 
zaman büyük bir faaliyet başlıyor. 
Otellerde dört lisan konuşan 
personele yer veriliyor. Hatta 
“Ben dört dil konuşuyorum” diye 
işe müracaat edenler var (sağda, 
üstte). Polis hırsızlara karşı sigorta 
yaptırtıyor. Daha ilginci, Lozan 
yönetimi federal makamlarla 
birlikte kongredeki güvenliği 
sağlamış. Bu, bugünkü anlamda 
terör önceliği değil, hırsızlara 
karşı önlem. Burada sigorta 
şirketlerinin kazancı söz konusu 
(sağda, altta). Ama şurası belli 

ki kongre için İsviçre makamları 
birbirleriyle önceden var kuvvetle 
temasa geçmiş. Organizasyonun 
dehşeti buradaki birkaç dosyanın 
incelenmesinden anlaşılıyor. 
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İsmet Paşa, her zamanki vakur, Ciddi düruşu ile istediğini yapmış, hakkını 
almış bir insanın sükünet ve soğukkanlılığıyla bekliyordu. 
«Yüzündeki daimi aydınlık, gözlerinin her zamanki siyah ve zeki рапа; 191 
mu. ы | bugün daha çok dikkate çarpıyordu. > 


“. 


pe 


Atatürk'ün İsmet Paşa'ya 
antlaşmayı imzalaması için hediye 
ettiği kalem. 


Kasım 1922'de İsviçre'nin Lozan şehrindeki Mont Benon 
Gazinosu salonunda açılan 
konferans, 4 Şubat 1923'e kadar sürdü. İki buçuk aylık aradan sonra 23 Nisan 1923'te yeniden başlayan müzakereler 24 Temmuz 1923 günü imzalanan antlaşmayla 
tamamlandı, Uluslararası anlaşmaların ülke meclislerince onaylanması gerektiği için Türkiye tarafından 
23 Ağustos 1923'te, Yunanistan tarafından 25 Ağustos 
1923”te, İtalya tarafından 12 Mart 1924”te, laponya 
tarafından 15 Mayıs 1924'te imzalandı. Birleşik Krallık'ın anlaşmayı onaylaması 16 Temmuz 1924 tarihinde gerçekleşti. Anlaşma, tüm tarafların onayladığına 
dair belgeler resmi olarak Paris'e iletildikten sonra, 6 
Ağustos 1924 tarihinde yürürlüğe girdi. Peki Lozan”da 
imza günü nasıl yaşandı? Bu sorunun yanıtını, Lozan 
Konferansı'na basın gözlemcisi olarak katılan gazeteci 
Ali Naci Karacan'ın ilk defa 1943 yılında Türk İnkılap 
Tarihi Enstitüsü'nün yayımladığı, daha sonra 1971 
yılında Milliyet Yayınları ve son olarak 2009 yılında 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan hatıralarında buluyoruz. 


Köprünün ve caddelerin iki tarafını 
halk kaplamıştı 


Karacan'ın 24 Temmuz günü izlenimlerinde TBMM 
heyetinin törene gelişi antlaşmanın imzasının Avrupa 
basınında uyandırdığı ilgiyi göstermesi bakımından 
özellikle dikkat çekici: “24 Temmuz 1923 saat birden 
itibaren otelin önünde, yavaş yavaş, birçok kadın erkek toplanmaya başladı. Herkes giyinmiş, davetiye 


TBMM'nin Lozan Heyeti Reisi İsmet Paşa'nın antlaşmanın 


üə ə.a kartını cebine koymuş, vaktin gelmesini bekliyordu. 
ü н К Davetiye kartını alamayanlar öteye beriye başvurup 
Lozan Palas'tan üniversiteye imza törenini görmek için bir çare arıyor, konferans- 
; la ilgileri olmayan birçok kişi, ötekine berikine rica 

kadar caddelerin 


ederek, sanki tiyatroya gidiliyormuş gibi, “Aman bir 


iki tarafını halk kaplamıştı” bilet!” diye yalvarıyordu. Fakat bilet bulmak imkân- 


sız gibiydi. Konferans genel sekreterliği, yalnız heyet 
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delegelerini, gazete muhabirlerini, bir de 
İsviçre Cumhuriyeti”nin ileri gelenlerini 
davet etmişti. Ne olur ne olmaz düşüncesiyle, belki uygunsuz bir adam içeri girer 
endişesiyle, davet kartları sınırlandırılmıştı, Saat ikiye doğru Lozan Palas'ın kapısından Mont Benon Parkı'nın önündeki 
heykele kadar iki sıra otomobil dizildi. 
Kapının önü mahşer gibiydi. Herkes çıkışı, delegelerin otomobillere binişini, gidişi bekliyordu. Holde danışmanlardan, 
uzmanlardan, muhabirlerden geçilmiyordu. Saat üçe on kala İsmet Paşa, Hasan Bey, Rıza Nur Bey, asansörle indiler. 
Üçünün de çehrelerinde hiçbir heyecan 
belirtisi fark edilmiyordu. Sanki yine Ouchy Şatosu'na, konferansa gidiyorlarmış 
gibi sakin ve tabii, etraftakileri selamlayarak yürüyorlardı. Bir dakika sonra önüne küçük Türk bayrağı takılı otomobil, kalabalığın arasından ilerlemeye 
başladı. Lozan Palas'tan üniversiteye kadar büyük 
köprünün ve caddelerin iki tarafını halk kaplamıştı. 
Birbiri ardı sıra harekete geçen otomobillerin uzun 
konvoyu, kalabalığın meraklı gözleri önünde bir alay 
halinde süzülmeye başladı. Üniversitenin bulunduğu meydana gelindiği zaman, İzmir'e Yunan askerinin ayak bastığı gün Sultanahmet Meydanı'nda 
yapılan mitingin kalabalığını hatırlatan bir manzara 
karşısında kalındı. Evlerin pencerelerine, damlara, 


İsmet Paşa, Rıza Nur ve diğer delegeler tören için Lozan 
Üniversitesi'ne alt Rumine Sarayı'na giriyor (üstte). Antlaşmanın 
imza günü Lausanne Palace'ın bayraklarla süslenmiş giriş kapısının 
önünde toplanan Insanlar (altta). 


sarayın etrafındaki bahçelere, yollara, her tarafa arka 
arkaya dört beş sıra kalabalık toplanmıştı. Ripon 
Meydanı'nın etrafı da insan yığınlarıyla çevrilmişti. 
Köprünün sonundan üniversitenin mermer merdivenlerine kadar yolun iki tarafına polisler sıralanmıştı. İsmet Paşa'nın otomobili saat üçe beş kala Rumine 
Sarayı'nın kapısında durdu. Merdivenlerin üze- 
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Rumine Sarayı, Lozan'ın en güzel, en göze çarpan binalarından biriydi. 


Lozan Barış Antlaşması'nın imza töreninin 
düzenlendiği Rumine Sarayı. 


rinde başları silindir şapkalı protokol memurları, İsviçre Federal Meclisi üyeleri, askerler Türk delegeler 
heyetini karşıladılar. Bir anda, birçok fotoğraf makinesi objektifleri İsmet Paşa'ya çevrildi. Geniş mermer 
merdivenlerin üzerinde Türk başdelegesinin ve barış 
mücadelesi arkadaşlarının yüzlerce resimleri çekildi. 
Rumine Sarayı, geniş bir meydana bakan, etrafı bahçelik, Lozan'ın en güzel, en göze çarpan binalarından 
biriydi. Mermer merdivenleri çıkıp da oradan etrafa bakıldığı zaman bahçelere, damlara, pencerelere, 
yollara sıralanan halk, caddenin ta sonundan itibaren 
bir kordon gibi uzanan otomobil dizisi, birbirinden 
dörder adım ara ile dizilmiş lacivert elbiseli polisler, 
sonra sarayın eşiğindeki silindir şapkalı İsviçre Federal Meclisi üyeleri, teşrifatçılar, fotoğrafçılar, gerçekten tarihi bir imza töreni için olağanüstü bir dekor 
oluşturmaktaydı.” 


İsmet Paşa hakkını almış bir insanın 
sükünetiyle bekliyordu 


Ve İsmet Paşa'nın salona girişi ve törenin başladığı an... Karacan o dakikaları şöyle anlatıyor: “İsmet 
Paşa salona girdiği zaman herkeste bir heyecan belirdi. Bütün gözler hemen kendisine döndü. Lozan Barış 
Antlaşması'nın imzalanacağı yer, yüksek tavanlı, geniş 
bir salondu. Sol tarafta bahçeye bakan geniş pencereleri, sağ tarafta koridora açılan iki 
kapısı vardı. Salonun solunda, daha 
çok mahkemelerde görülen uzun, 
yuvarlak, yüksek bir kürsü göze 
çarpıyordu. Davetliler, danışmanlar, 
muhabirler, kanepelere yerleşmişler, 
yüzlerini bu kürsüye çevirmişlerdi. 
Kürsüye baktığınız zaman sıra ile 
sağ tarafta İsmet Paşa, Rıza Nur Bey, 
Hasan Bey, Amerika delegesi Mister 
Grew yan yana oturuyorlardı. Bunların arkasında ikinci sırayı Bulgar 
delegeleri teşkil ediyordu. Kürsünün 
sol tarafında yine sıra ile Sir Horace Rumbold, General Pellé, Marki 
Garroni (Marki Garroni, antlaşmayı 
imzalamak için o gün İtalya'dan gelmişti) Mösyö Montagna birinci sırayı teşkil ediyordu. Japon delegesi, 
Mösyö Venizelos, Mösyö Diamandy 
ve diğer bir Rumen delegesi de ikinci 
sırada oturuyorlardı. Bunların yanında Belçika ve Portekiz delegeleri vardı. Kürsünün aşağısında, karşılıklı 
oturan Türk delegeleriyle İtilaf Devletleri delegeleri- 
nin arasında, üzeri koyu renk bir kadife ile örtülmüş 
büyük bir masa ve bu masanın üzerinde parşömen 
kâğıda basılmış, kenarlarından kırmızı kurdeleler sarkan antlaşma metinleri, protokoller göze çarpıyordu. 
Kürsünün iki tarafındaki basamaklar üzerinde ise iki 
tören görevlisi, kımıldamadan duruyorlardı. Salonun 
sağ tarafında bir nevi balkon teşkil eden yukarı kısmında, birçok kadın ve erkek, konferans dışındaki davetliler bulunuyordu. İsmet Paşa”nın arka tarafına rastlayan yerde ise bir loca vardı ki, içinde Vaud Kantonu 
Emniyet Genel Müfettişi Mösyö Jecqiard oturuyordu. 
Rumine Sarayı'nın büyük salonunda, duvarlara ve tavanlara işlenmiş, Hiristiyan medeniyetinin safhalarına 
ve İsa'nın hatıralarına ait tablolardan başka dikkate değer bir şey yoktu. Ceviz kürsü, ceviz kanepeler, ceviz 
pencereler ve krem perdeler, bu salona koyu bir renk 
vermişti. İsmet Paşa, her zamanki vakur, ciddi duruşu 
ile istediğini yapmış, hakkını almış bir insanın sükünet 
ve soğukkanlılığıyla bekliyordu. Yüzündeki daimi aydınlık, gözlerinin her zamanki siyah ve zeki parlayışı, 
bugün daha çok dikkate çarpıyordu. İsmet Paşa'nın eşi, 
davetliler arasında, ön sırada yer almışlardı. Türkiye 
başdelegesinin yanında Rıza Nur Bey, ciddi bir yüzle 
etrafa bakıyor, Hasan Bey, Mister Grew ile konuşuyor, 
genel sekreter Mösyö Massigli'nin ortadaki masa üzerinde antlaşmaları ve ekleri sıralamasına dikkat ediyor 
ve gözlerinde merak okunuyordu. 


° . . 

Tarihi an: Lozan Antlaşması'nın imzası 
Artık imza vakti gelmişti. Türk tarafı 1919 yılının 
Mayıs günü başlayan Milli Mücadele'nin kurtuluşla 
neticelendiğinin tüm taraflarca akt edileceği masanın 
başındaydı: Saat üçü beş geçe, İsviçre hükümeti adına 

ı Mösyö Scheurer, başkan 

sıfatıyla Mösyö Sehvvarts ve Mösyö Chultess, önlerinde 
beyaz mantolu, elinde, içine kalem konmuş hokka taşıyan bir tören görevlisi, içeri girdiler. Ayağa kalkıldı. Bu 
üç kişi kürsünün önüne geldiler ve oradaki üç koltuğa 
yerleştiler. Bir anda, o kürsü, İsmet Paşa, karşısındaki 
devletler, sonra arka arkaya sıralara dizilmiş İsviçre 
ileri gelenleri, uzmanlar, danışmanlar, muhabirler, bütün o salon, bu üç kişinin heyet halinde salona girişi, 
kalemleri ve hokkayı getiren beyaz mantolu hüssar, her 


Konfederasyon Baş 


Antlaşmanın imza günü Rumine Sarayı'nın merdivenlerinde 
Yunanistan Temsilcisi Elefteros Venizelos (altta). 


şey, sanki muhteşem oranlara ulaşarak bü 
bet aldı. Bu heybetli dekor ortasında, derin bir sessizlik 
arasında, Isviçre Federal Meclisi başkanı ayağa kalktı ve 


ağır bir sesle, antlaşmaların, sözleşmelerin, beyannamelerin, protokollerin adlarını saydıktan sonra, “Efendiler, 
buyurunuz, imzalayınız!” diye delegeleri imzaya çağırdı. Sesinde, karar tebliğ eden yüksek bir hâkim edası 
vardı. Bu toplantı, dünya ölçeğinde bir milli davanın 
hüküm tebliği oturumu gibi heyecan verici bir manzara 
göstermekteydi. Başkanın imzaya daveti üzerine, konferans genel sekreteri Mösyö Massigli yerinden kalkarak İsmet Paşa'ya doğru geldi, kendisini selamladı ve 
“Buyurunuz, ilk önce zat-ı devletiniz imzalayacaksınız” 
dedi. Bu ilk imza, devletler tarafından Tüt re karşı 
bir şeref olarak takdim edilmekteydi. Türkiye Devleti 
başdelegesi İsmet Paşa, yerinden kalktı, oradaki masaya 
doğru yürüdü ve masanın tam ortasına gelince durdu. 
Sağ elini caketatayının iç cebine götürerek oradan > 


İmza günü Rumine Sarayı'ndaki tören salonundan iki görünüm. İmza töreni açılış konuşması yapılıyor. İsmet Paşa, dinleyici sıralarının 
en önünde sağ tarafta görülüyor (üstte). İngiltere başdelegesi Sir Horace Rumbold antlaşmayı imzalıyor (altta). 
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“Herkes meraklı gözlerle İsmet Paşa'nın imza atışını takip ediyor. Salonda çıt yok” 


renkli bir kutu çıkardı, açtı, içinden bir altın kalem aldı 
ve Gazi Mustafa Kemal'in, vatanın kurtarıcısı Büyük 
Ata'nın antlaşmayı imzalamak üzere kendisine gönderdiği tarihi kalemle, ayakta, biraz eğilerek, genel sekreter 
Massigli'nin önüne koyduğu antlaşmaya, 24 Temmuz 
1923 tam saat üçü dokuz geçe imzasını attı. Tarihi an, 
işte o andı. İşte o andı ki, 24 Temmuz 1923 yılı Salı günü 
saat tam üçü dokuz geçe, İsmet Paşa'nın attığı bu imza 
ile, Osmanlı İmparatorluğu tasfiye edilmiş ve yeni Türkiye Devleti kurulmuş oluyordu! Aynı zamanda dokuz 
yıllık genel Avrupa ya da 
dünya savaşı, o imzanın 
atıldığı anda, 24 Temmuz 
1923 Salı günü saat tam 
üçü dokuz geçe bitiyordu. 
Herkes meraklı gözlerle 
İsmet Paşa'nın imza atışını takip ediyor. Salonda çıt 
yok. Sol taraftakiler sükünetle, Türk delegeler heyetinin antlaşmayı, sözleşmeleri, 
beyannameleri imzalayıp 
bitirmesini ve sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar. 
İsmet Paşa'nın bir tarafında 
Hasan Bey, bir tarafında Rıza Nur Bey; bir 
İngiliz sekreteri imzalanacak belgeleri önce 
Massigli'ye veriyor ve Massigli onları önce 
İsmet Paşa'ya imzalattıktan sonra Rıza Nur 
Bey'in önüne getiriyor, Rıza Nur Bey imzaladıktan sonra Hasan Bey imzalıyor, onlardan sonra Fransız sekreter Nogara elindeki 
kurutma kâğıdıyla imzaları kurutuyor. Türk 
heyetinin antlaşma ile eklerini, protokolleri imzalaması 
yedi dakika sürdü. Türk heyetinden sonra antlaşmayı 
imzaya İngiltere başdelegesi Sir Rumbold davet edildi. İngiliz başdelegesi yerinden kalktı, yürüdü, geldi 
ve cebinden siyah bir dolmakalem çıkararak imzasını 
attı. Sir Rumbold'dan sonra General Pelle davet edildi. 
Fransız başdelegesi masanın önüne gelince, oradaki 
koltuğa oturdu. Gözlüğünü taktı ve yüzünde memnunlukla, sıra ile, dikkatle bütün belgeleri imzaladı. Marki 
Garroni davet edilince, ortadaki masaya eğilerek önce 
koltuğunun üzerine iyice yerleşti, sonra yavaş yavaş 
gözlüğünü çıkardı, binbir özenle kalemi aldı ve büyük 
bir tarihi hareket yapmakta olduğunu tamamıyla idrak 
etmiş bir tavırla ve sanki bu tarihi anın bütün şeref ve 
zevkini tatmak istiyormuş gibi, dikkatli dikkatli imzalarını atmaya başladı. Marki Garroni'den sonra Japon 


Lozan'da imza günü: 
Derso'nu karikatüründe 

tüm üyeler antlaşma 
masasında (üstte). Ali Naci 
Karacan'ın Lozan hatıralarını 
içeren kitabı (solda, altta, 
Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, 2009). Lozan 
Barış Antlaşması'nın orijinal 
nüshasında Türk delegelerin 
imzaladığı sayfalar (ortada). 


delegesi, zayıf parmakları arasında tuttuğu 
kalemle birer birer imzasını attı, döndü, yerine oturdu. Sıra Venizelos'a gelmişti. Venizelos 
geldi, koltuğa oturdu, çabucak imzaladı, yerine döndü. 
Romanyalılardan sonra, sonunda Belçikalılar, Portekizliler de, kendilerini ilgilendiren sözleşme ve anlaşmalara imzalarını attılar. İsmet Paşa'yı ilk tebrik eden Çin 
hükümetinin Bern elçisi oldu. Sonra Amerikalı Mister 
Grew, daha sonra General Pellé, onun arkasından Sir 
Rumbold tebrik ettiler. Bunlardan sonra Mösyö Venizelos güle güle İsmet Paşa'ya doğru yürüdü, iki elini 
uzattı ve hararetle tebrik etti. Mösyö Venizelos”tan sonra İngiliz delegesi Mister Ryan, İsmet Paşa'nın elini sıktı 
ve Türkçe olarak, “Tebrik ederim Paşa hazretleri... dedi. 
İsmet Paşa teşekkür etti. Şimdi heyetler salondan çıkıyorlardı. Bu sırada Türk muhabirler İsmet Paşa'yı tebrik 
ettiler ve “Paşam, lütfen ilk intibalarınız?” diye sordular. 
İsmet Paşa'nın gözleri gülüyordu: “İşte, görüyorsunuz, 
mektepte imtihanı verdik, çıkıyoruz!” dedi.” © 
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FOTOĞRAFLARLA LOZAN 


BAĞIMSIZLI 
İÇİN MASADA 


Gazi Mustafa Kemal'den İsmet Paşa'ya: 

“Uzun mücadelelerden sonra vatanımızın barış ve 
bağımsızlığa kavuştuğu bugünde parlak hizmetiniz 
dolayısıyla zat-ı alinizi, muhterem 

arkadaşlarımız Riza Nur ve Hasan beyleri ve 
mesainizde size yardım eden bütün delegeler heyeti 
üyelerini müteşekkirane tebrik ederim." 
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64 ATLAS TARİH 


Lozan Konferansı'nın ikinci dönem çalışmalarının başladığı gün İsmet Paşa ve heyet üyeleri müzakere salonuna 
girmeden önce. İsmet Paşa'nın sağında Rıza Nur, arka tarafta Ruşen Eşref Bey görülüyor, 23 Nisan 1923 (üstte). 
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FOTOĞRAFLARLA 
LOZAN | 


06 ATLAS TARİH 


30 Ocak 1923 günü Lozan'da 
Nüfus Mübadelesi'ne ilişkin 
protokolün imza töreni. TBMM 
temsilcisi İsmet Paşa (İnönü) 
ve Yunanistan temsilcisi 
Eleftherios Venizelos 
antlaşmayı imzalıyor (solda). 


Lozan Konferansı'nı çizgisiyle 
anlatan karikatürist 
Derso'nun kaleminden İsmet 
Paşa (altta). 


Görüşmelere 21 Kasım'da Ouchy Şatosu hüyük salonunda 
başlandı. 


Lozan Türk Heyeti Delegesi 
Başkanı ve Hariciye 

Vekili İsmet Paşa, Lozan'da 
(karşı sayfada). 


Lozan Konferansı'nın 

Mont Benon Gazinosu'ndaki açılış 
törenini izleyen temsilciler 

ve davetliler (sağda). 
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FOTOĞRAFLARLA Ё 
LOZAN 


Macar karikatürist Alois 
Derso'nun çizgileriyle 
Lozan Konferansı'na 
katılan Türk heyeti. En 
önde İsmet Paşa'dan en 
arkadaki Rıza Bey'e kadar 
tüm heyet Türk tezlerinin 
kabulü için çalışıyordu 
(solda). 


Lozan Konferansı'nda 
müzakerelerin yürütüldüğü 
Ouchy Şatosu'ndaki büyük 
salon (altta). 


23 Nisan 1923'te Lozan'da ikinci toplantı başladığında Curzon'un yerini 
Sir Horace Rumbold aldı. 


Barış müzakerelerinin sürdüğü 
günlerde Cenevre Gölü'nün 
kıyısındaki Lozan şehri (altta). 


Başmurahhas İsmet 
Paşa, Ouchy Şatosu'ndaki 
görüşmelerden çıkıyor 
(sağda). 


Fransa Başbakanı 

R. Poincaré, İtalya Başbakanı 
B. Mussolini ve Birleşik 
Krallık Dışişleri Bakanı Lord 
Curzon açılış töreninden 
çıkarken (altta). 


ATLAS TARİH 69 


FOTOĞRAFLARLA 
LOZAN 


BAĞIMSIZLIK İÇİN MASADA 


24 Temmuz 1923, saat 15.09. Türkiye'nin 
Lozan Başmurahhası Ismet Paşa, Lozan 
Antlaşması'nı imzalıyor (üstte). 


Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından 
sonra İngiliz heyetinin verdiği çay 
ziyafetinde, aralarında İsmet Paşa, 

Sir Rumbold, Garroni, Pelle, Kaklamanos, 
Diamandy'nin de bulunduğu 

ülke temsilcileri bir arada (sağda). 


Т0 ATLAS TARİH 


İstanbulda Lozan 
barışından sonra: 
İsmet Paşa 
kortejin başında 
eski Dışişleri 
Bakanlığı'nda 
(solda). 

(SALT ARŞİVİ) 


İsmet Paşa, Lozan dönüşü tören kıyafeti 
giymiş bir kız çocuğu ile trende, 
10 Ağustos 1923 (üstte). 


Lozan Barış Antlaşması, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından 23 Ağustos 
1923'te onaylandı (sağda). 


ATLAS TARİH /1 


, İSTANBUL 
ANSİKLOPEDİSİ ARŞİVİ 


KOÇU'NUN 
İZİNDE 


İstanbul'un popüler tarihi denilince akla 
ilk gelen isimlerden biridir Reşad Ekrem 
Koçu. 1944 yılında yayımlamaya başladığı 


х, 4 


ancak tamamlayamadığı “İstanbul 


Ansiklopedisi" ünlü tarihçinin başyapıtıdır. 


Salt'ın yeni sergisi “Başka Kayda 
Rastlanmadı", tarihçi ve romancı Reşad 
Ekrem Koçu'nun 70 yıllık ömrünün büyük 
kısmını adadığı “İstanbul Ansiklopedisi"nin 
yayımlanmamış bölümlerine ışık tutuyor. 


ANSIKLOPEDİSİ ARŞİVİ 


eşad Ekrem Koçu, Türkiye'nin kalbinin 
attığı bu şehrin tüm yönlerini bir ansiklopedide toplamak istediği için “İstanbul-Ansiklopedisi”ne başladı. İlk fasikül 1944'te 
yayımlandı. Ansiklopedide yer alan maddelerin büyük kısmını kendi kaleme alıyordu. 
Ansiklopedinin yazarları arasında Sermet 
Muhtar Alus, Kevork Pamukcıyan, Semavi 
Eyice, Yılmaz Öztuna gibi isimler de vardı. 
“İstanbul Ansiklöpedisi”nin maddelerinde, 


şehrin ayak takımından ünlü kabadayılara 
ve halk şairlerine Kadar birçok hikâye yer alıyordu. 
1951 yılında yayımlanan 34. fasikülün ardından mali 
şartlar nedeniyle yayına ara verildi. Reşad Ekrem 
Koçu, 1958 yılında Mehmet Ali Akbay adlı bir tüccarın 


yardımıyla “İstanbul Ansiklopedisi”ni tekrar yayımlamaya başladı. Ancak 1970'te yayın yeniden durdu. 
Reşad Ekrem Koçu, 1975 yılında vefat ettiğinde, “İstan- © 
bul Ansiklopedisi”nin yayımlanan kısmı “G” harfinin 

“Gökçınar” maddesinde kalmıştı. 

Salt'ın “İstanbul Ansiklopedisi” üzerine Kadir Has" 
Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü arşiv ve araştırma 
projesi 2018 yılında başlatıldı. Reşad Ekrem Koçu'nun 
arşivi ve “İstanbul Ansiklopedisi”nin yayımlanmamış 
bölümleri uzun yıllar sonra “Başka Kayda Rastlanmadı” sergisiyle gün yüzüne çıkıyor. Sergiyi hazırlayan 
ekipten Mimarlık Tarihçisi Bülent Tanju, Araştırmacı 
Cansu Yapıcı, Salt Programlar Sorumlusu Gülce Özkara ve Arşiv Uzmanı Masum Yıldız ile hem sergiyi hem 
Koçu'nun İstanbul”unu konuştuk. 


ATLAS TARİH 


“İstanbul Ansiklopedisi”nin kentin popüler BÜLENT TANJU: Reşad Ekrem Koçu bir popüler 


tarihinde nasıl bir yeri var? tarihçi aslında. “İstanbul Ansiklopedisi” süreli yayını 
CANSU YAPICI: Reşad Ekrem Koçu'nun İstanbul An- satarak ayakta duracak. Dolayısıyla para verilmesi, ilgi 
siklopedisi, İstanbul'un inişleri, çıkışları ve sürprizleriyle uyandırması, okunması gerekiyor. Olağan tarih yazımı- 
çok bağlantılı olması nedeniyle İstanbul ile paralel oku- nın 19401ar, 1950"ler, 1960”larda pek de bakmadığı bir yıyabileceğimiz bir eser. Reşad Ekrem Koçu, tarih formas- ğın şeye bakıyor. Bunlar ağırlıklı olarak “İstanbul Ansikyonundan da geçmiş, uzun süre öğretmenlik yapan bir lopedisi”nde birikmeye başlıyorlar. Bu biriken malzeme 
yazar. Sergide de biraz anlatmaya çalıştığımız gibi biraz gerçekten ilginç. Hiç bilemediğimiz, anlatamadığımız İsfevri ve melankolik bir karakteri var diyebiliriz. Ansik- tanbul'a, İstanbul'daki bir dizi insana, gündelik hayata, 
lopedide aslında en çok didaktik ve basit bir şekilde ya- son 200-250 yıla ilişkin fikir üretmek ve ipuçları bulmak 
zılmasını beklediğimiz maddeler arasında bazen böyle açısından çok kıymetli. Reşad Ekrem'in malzemesini 
haykırışını ve kendi sesini duymak da çok heyecan veri- topladığı hatta çok daha uzun süreli var olan bir derli 
ci, Bunu da biraz göstermeye çalıştık. toplu, mutaassıp, düzgün İstanbul var. Bunu büyük “T” 
ч ile anlattığında Süleymaniye'yi, padişahları anlatıyor 

vs ya "A ama biraz daha gündelik hayatı anlatmaya başladığında 

С. ый başka bir İstanbul'un ipuçları var. Erken 19. yüzyıldan 


başlayarak o mahallede olmayanları anlatıyor aslında. 
Bekar Uşakları diye takıldığım hikâye. Evli barklı, çoluk 


“q . çocuklu, oradaki mutaassıp hayatın dışında, kendi başı- 
| AN B | | | na kalmış insanlar. Kimisi Anadolu”dan kopup gelmiş, 

inşaat için amele ya da usta olarak gelmiş ama bir şekilde kalmış. İstanbul'a yamanmaya çalışan, kendi başına 
yaşayan erkekler güruhu. Evli de olabilir, karısı Ana- 


dolu”da kalmış da olabilir. Hiç önemli değil. Gemiciler, 
kayıkçılar, bostancılar, hamallar hiç şüphesiz Galata'ya 


REŞAD EKREM KOÇU 


ee metir 4 теба 


нә pmikülde 24 resin. pide ve harita 
shirt reski UM enən Meni 


1944-1951 yıllarında 
yayımlanan İstanbul 
Ansiklopedisfnin 20. fasikül 
kapağı. 

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ 
MERKEZİ - SALT ARAŞTIRMA, 
REŞAD EKREM KOÇU VE İSTANBUL 
ANSİKLOPEDİSİ ARŞİVİ 


İĞ ATLAS TARİH 


yoğunlaşmamızın nedeni de o, Tophane'den neredeyse 
Haliç'in dibine kadar olan bölgede kışlalar, sanayi tesisleri, imalathaneler nedeniyle bir erkek kalabalığı var. 
Bekâr Uşakları nizamnamesiyle anlatmaya çalıştığı şey 
Reşad Ekrem'in. Bu grup kalabalıklaştıkça onlara servis 
verenler, yenilenler, içilenler, çamaşırcısı, limanı derken 
bayağı kalabalık başka bir İstanbul var. Sergi de ağırlıklı olarak o insanlar ve onların ipuçları üzerine aslında. 
Aynı Reşad Ekrem dağınıklığında diyebilirim gönül 
rahatlığıyla. Tıpkı İstanbul gibi, tıpkı kent gibi. Tamamı 
hemen tüketilebilecek, başı sonu belli bir kavramsallaştırmayla eksiksiz anlatılabilecek bir malzeme değil, Şehir 
de öyle değil, insanlar da öyle değil zaten. 


O dönemin yayınları açısından bir İstanbul anlatısı 
popülerliği mi var? 

CANSU YAPICI: Belki şunu söylemek burada anlamlı 
olabilir. Reşad Ekrem Koçu, Darülfünun”dayken Ahmed 
Refik Altınay”ın öğrencisi ve asistanı, Oradan da aslında 
bir kent anlatısı, İstanbul anlatısı ve resmi tarihten ziyade biraz mahallelerin ya da bir günün İstanbul'da nasıl 
yaşandığının anlatısı, Bu, Sermet Muhtar'da (Alus) bildiğimiz, Ahmet Rasim'de gördüğümüz bir nevi gündelik köşe yazarlığı gibi. Ancak kentin nasıl yaşandığıyla, 
kentin sesinin nasıl anlatıldığıyla ilgili bir anlatının devamı ve parçası diyebiliriz o dönem için. Ansiklopedi bir 
kolektif iş aslında. Reşad Ekrem Koçu her şeyin başında 
ama bu arşiv sürecinde de gördüğümüz daha akademik 
ekiple birlikte. İçinde Semavi Eyice'nin olduğu tarihçiler- 
den oluşan büyük bir ekiple başlıyor. Biz arşivde de ansiklopedide de Reşad Ekrem Koçu'nun yalnızlaşmasını 
görüyoruz. Yazar ekibinin içerisinde Sermet Muhtar Alus 
da var. O anlatıyı aslında bir kenti farklı şekilde anlatmanın, bir nevi devam eden bir kültürün parçası olarak 
görebiliriz. Ahmed Rasim de bunun önemli bir temsilini 
sağlıyor diyebilirim. Burada bizim baktığımız ve keşfettiğimizde heyecanlandığımız Reşad Ekrem Koçu'nun ansiklopedide çok fazla kullandığı bir halk ozanları kültürü 
var aslında. Bir destancılık kültürü. Vasıf Hiç'ten aslında 
aldığı, Erzurumlu Âşık İbrahim, Üsküdarlı Âşık Razi 
gibi kenti gözlemleyip şiirlerle, beyitlerle gününü bir kişi 
üzerinden anlatmak gibi. Reşad Ekrem Koçu'nun kaybolan destancılık ve halk ozanları kültürünün devamını 
sağlamaya çalıştığını da görüyorum diyebilirim. Kenti 
karakterler ve hikâyeler üzerinden anlatmak. Bu konuda 
Ahmet Rasim ve Sermet Muhtar'la birleşiyor. 

MASUM YILDIZ: Süleyman Münir Çapanoğlu, Sermet 
Muhtar Alus, Muzaffer Esen, Mahmut Yesari zaten hepsi 
arkadaş grubu. Onların yaşı Reşad Ekrem Koçu'dan biraz büyük olsa da birlikte İstanbul gezi turları yapıyorlar. 
Oradan aldığı notları da ansiklopedideki maddelerin altına kaynak olarak yazıyor. Birinci ansiklopedide bunları 
çokça kullanıyor. 1958'de ikinci ansiklopediyi basarken bu 
arkadaşlarının birçoğu hayatta değil. İkinci ansiklopedi çı- 


ATLAS TARİH [5 


ke чн 
Gazinosu'nun Striptiz 
Artisti 

Rita Himalaya için 

verdiği ilan.” İllüstrasyon: 
Sabiha Bozcalı. 


Yaşar Öngider fotoğrafı 
ve çizimi (sağda). 
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karken yalnızlaşmaya başlıyor. Ondan sonra artık hem eski 
notlarını kullanıyor hem kendi çevresi azalıyor. 1960'larda 
bu iyice belirgin oluyor. Artık neredeyse sadece gazete kupürleri toplamaya başlıyor. Bunları da maddelerin arasında haykırıyor. Bir Florya maddesi var 11. ciltte, Bildiğimiz 
Reşad Ekrem Koçu normalde Florya Atatürk Köşkü'ne 
dört beş sayfa ayırır. Fakat sadece şu kadar yazmış: “Atatürk için yapılmış olup tarihi hatıraları çok zengin olan bu 
köşkün, bu şehir kütüğünde şanına layık ehemmiyet ve 
tafsilat ile tespit etmek imkânı bulamadık. Bunun vebali 
bizim üzerimizde değildir.” Muhtemelen gidemedi oraya, 
inceleyemedi ve maddeyi sadece bu kadar yazmış. Bunun 
gibi çok madde var. Sizin ilk sorduğunuz soruya gelirsek, 
İstanbul'u anlatmak üzerine zaten arkadaş oldukları için 
hepsi aslında tecrübelerini anlatıyorlar gezip dolaşıp. 


İD ATLAS TARİH 


un 1 ИП РТ A 
VE очо (ald 


İstanbulun geçmişine dair bir popüler 


tarih yayıncılığ Б! IV ТА 


BÜLENT TANJU: Ben de birkaç şey ekleyeyim. 
1930'larda ve 40'larda o sözünü ettiğiniz İstanbul'un geçmişine dair popüler tarih yayıncılığı var. Hiç şüphesiz 
bununla ilişkisi var Reşad Ekrem'de de o tarihsel romanlarında olduğu gibi. Bu ama bence, daha çok büyük “T”li 
tarihin daha popüler yeniden yazılması gibi bir şey. Bu 
türden bir popülerlik meselesi var. Fakat Sermet Muhtar 
ve sözünü ettiğiniz diğer isimlerin sadece bu popülerlik 
hedefiyle yazmadıklarını düşünüyorum. Reşad Ekrem 
de Sermet Muhtar da büyük oranda hem hayatlarıyla 
hem de sahip oldukları malzeme, bilgi birikimi olarak 
bu damara eklemleniyorlar. Hayatları olağan mahalleli 
hayattan görece farklılaşmış, kopmuş. Galata ve Karaköy kod adı olsun. Orada 
dönen hayata eklemlenmiş 
ve orada yaşayan insanlar. 
Günün sonunda mahalledeki evlerine dönseler bile 
böyle bir ilişkileri var. İkincisi malzeme de böyle geliyor. İstanbullu halk ozanları 
denen şey. Bu kısmına çok 
dikkat etmek gerekiyor. Buradaki halk ozanları Karacaoğlan değil bence. Bu bir tür 
modern-popüler İstanbul 
folkloru diyeyim. Buradaki 
folkloru aslında popüler 
kültür ve gündelik hayat 
anlamında kullanıyorum. 
İstanbul'da ağırlıklı olarak 
mahalleli olmayan erkeklerin etrafında kurulmuş hayat ve kentin içinden beslenen, 
onu deneyimleyen, onun malzemesini yeniden üreten, 
aktaran insanlar. Bunu ağırlıkla şiir üzerinden yapıyor 
olabilirler ama belli ki bunlar sadece şiir de değil, başka 
notların olmuş olması da gerekiyor. Malzeme olarak Reşad Ekrem buna da ekleniyor. Vasıf Hiç'ten bütün malzeme buna geliyor, Vasıf Hiç de Âşık Razi'den, Erzurumlu 
İbrahim'den. Bu insanlar büyük ihtimalle, bu bölgenin 
19. yüzyıldaki gündelik hayatın bilgisini yeniden üreten, 
yayan, kaydeden, biraz kulaktan kulağa aktaran insanlar. Çünkü henüz Londra ve Paris'teki gibi basın yayın 
yok, özellikle 19. yüzyılın ilk yarısına gittiğinizde. Dolayısıyla bunlar biraz el yazması, biraz kulaktan kulağa 
dönen bir malzeme. Sonunda belli ki küçük notlara dönüşüyorlar ve hakikaten Vasıf Hiç'te birikmiş gibi gözü- 


Reşad Ekrem Koçu hakkında 


1905 yılında İstanbul'da doğan 
Reşad Ekrem Koçu, 1921'de Bursa 
Lisesi'nden, 1931'de İstanbul 
Darülfünunu Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü'nden mezun 


oldu. Ahmed Refik Altınay'ın 


öğrencisi ve asistanı oldu. 
Altınay, 1933 yılında yürürlüğe 
giren üniversite reformuyla 
görevinden uzaklaştırılınca, Koçu 
da yeni kurulan üniversiteden 
istifa etti. Kuleli Askeri Lisesi, 
Vefa Lisesi ve Pertevniyal 
Lisesi'nde tarih öğretmenliği 
yaptı. Tarih öğretmenliğinin yanı 
sıra Cumhuriyet, Yeni Sabah, 
Milliyet, Hergün, Yeni Tanin ve 


Tercüman gibi gazeteler ile Hayat 
Tarih Mecmuası, Resimli Tarih 
Mecmuası, Tarih Dünyası, Hayat, 
Yeşilay, Büyük Doğu, Hafta, Türk 
Folklor Araştırmaları, İstanbul 
Enstitüsü Mecmuası ve benzeri 
dergilerde makaleler yazarak 
geçimini sağladı. Tarihi romanlar 
ve belirli bir tarihi şahsiyeti 
anlatan romanlaştırılmış 
monografiler yayımladı. İstanbul'a 
dair tarihi, coğrafi, mimari, edebi, 
folklorik ve kültürel konuları ele 
alan, “şehrin muazzam kütüğü" 
olarak nitelendirdiği İstanbul 
Ansiklopedisi'ni 1944 Kasım'ında 
fasiküller halinde yayımlamaya 


başladı. “Bundan sonra, üzerinde 
belki de ömrümü yıpratacağım” 
dediği ansiklopedi için ömrünün 
sonuna kadar çalışmaya 

devam etti. Düzensiz aralıklarla 
yayımlanan 34 fasikülün 
ardından 1951 yılında ekonomik 
nedenlerle ansiklopediye ara 
vermek zorunda kaldı. 1958'de 
yeniden yayımlanmaya başlanan 
ansiklopedinin bu macerası 173 
fasikül ve 11 cilt sürdü. Gökçinar 
maddesi ile biten 1973 tarihli 
fasikülle beraber İstanbul 
Ansiklopedisi'nin yayın hayatı son 
buldu. Koçu, 6 Temmuz 1975'te 
vefat etti, 


küyor. Ne yazık ki o malzemeden 
çok az kalıntı var. Böyle bir damar 
var, Reşad Ekrem'i Reşad Ekrem 
yapan şey aslında buradan tevarüs ettiği o anlatıları, bilgileri ki 
kısmen içinde bunun 20. yüzyılın 
ilk yarısına kadar sarktığını akıl- 
da tutmamız lazım. Uzantıları 
olarak yaşıyorlar aslında, Muhtemelen bizim bilmediğimiz başka 
güzergâhlar da bulunabilir. Sadece bu üç beş şairin değil, başka 
insanların da anlatılarının olması 
lazım ama onlardan birinin ucu- 
na Reşad Ekrem sayesinde azıcık 
tutunur gibi oluyoruz. Aslında en 
heyecan verici tarafı bu. 


Reşad Ekrem Koçu, 1975 
yılında öldükten sonra arşivi 
konusundaki tartışmalar 
uzun yıllar sürdü. Nasıl bir 
yolculuğu ver bu arşivin? 
MASUM YILDIZ: Reşad Ekrem Koçu, 1975'te öldükten sonra 
2018'de bu arşiv ortaya çıkana 
kadar aslında hep tartışması vardı. Arşiv nereye gitti? Satıldı mı? 


Reşad Ekrem Koçu, köşkünü satıp bir apartman dairesine 
taşınırken arşivin bir kısmı zaten gitmiştir diye düşünüyoruz. Öldükten sonra da oğlu 1977'de arşivi ansiklopedi 
yazarlarından olan Enver Esenkova'ya satıyor. Esenkova 
ansiklopediyi devam ettirmek istiyor. Enver Esenkova'nın kayınbiraderi Ece Ajandaları'nın sahibi. Arşivi aslında ilk başladığı yere Ankara Han'a getiriyorlar. Tekrar 


KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ MERKEZİ - SALT ARAŞTIRMA 
REŞAD EKREM KOÇU VE İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ ARŞİVİ 


yayımlamaya çalışıyorlar ama 
başaramıyorlar. Enver Esenkova 
öldükten sonra eşi Pervin Esenkova arşivi tasnif etmeye başlıyor. Kızı Emine Gönev'in dediğine göre çuvallarda çok dağınık 
bir biçimde arşiv. Onları Reşad 
Ekrem'in listelerine göre tasnif 
etmeye çalışıyor uzun bir süre. 
Hastalanıp yatağa düştükten 
sonra arşiv yine kalıyor. Pervin 
Esenkova, ölmeden önce kızı 
Emine Gönev”e ve torunu Elif 
Birdoğan”a vasiyet ediyor. Onlar devam ediyorlar. Elif Birdoğan bir ön çalışma yapıyor. Bir 
kısmını hızlı bir şekilde düşük 
çözünürlükte tarıyor ve CD”lere 
aktarıyor. 2009 yılında Doğan 
Yayın'a gidiyor. Orada bunu 
basmaya çalışıyorlar. Birkaç yıl 
orada kalıyor. Fakat onlar da basamıyorlar. Çünkü çok dağınık 
halde arşiv. Daha sonra Salt'ın 
“Yazlık Kolonisi” diye bir sergisi 
var. Orada bir duyuru yapılıyor. 
İnsanlardan yazlıklarda çekilmiş 
fotoğraflarını istiyorlar sergiye 


katkı için. Emine Hanım da birkaç fotoğraf gönderiyor. 
Ondan sonra “Elimde böyle bir arşiv var ayrıca” diye 
Salt ile irtibata geçiyor. Salt'tan bir ekip gidiyor. Salt'la ve 
Kadir Has Üniversitesi ile görüşüyorlar. 2018'de buraya 
geliyor. Ondan sonra biz çalışmaya başlıyoruz. Araya 
pandemi girdi, teknik aksaklıklar oldu. Beş yıllık bits süreç oldu. Yaklaşık 40 bin belgelik bir arşiv. 2 
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“Çalışma biçimimiz, Reşad Ekrem Koçu'nun şifrelerini çözmeye çalışmalıtı” 
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Erzurumlu Aşık İbrahim'in bir hâneberduş ağzıyla yazdığı şiiri. 


KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ MERKEZİ - SALT ARAŞTIRMA, REŞAD EKREM KOÇU VE 
ISTANBUL ANSİKLOPEDİSİ ARŞİVİ 


“Başka Kayda Rastlanmadı” sergisi neye 
odaklanıyor peki? 

GÜLCE ÖZKARA: Epey büyük bir malzeme olduğu 
için sergiyi Galata ve çevresinde kurguluyoruz, Galata'yı 
ve Salt Galata'yı odak alıyoruz. “Reşad Ekrem burada 
olsaydı, pencereden baksaydı neleri görürdü, neleri görmüştü?” diye düşündük. Bu gördüğü insanlar da önceden “Bekar Uşağı” denen, sonra ayaktakımına, 1970'lere 
gelindiğinde garibana dönüşen bir insan güruhu ve buradaki tekil yaşamlara bakıyor. Serginin adı da “Başka Kayda Rastlanmadı” yani Reşad Ekrem Koçu dışında başka 
kaydı olmayanlara bakıyor. Ansiklopedinin bitmemesine 
yol açan tekil hikayelere, kimsenin takılmayacağı hikayelere bakmak ve aynı zamanda o insanların da küçük 
detaylarına takılmak. Bedenlerinden ya da yaşadıkları 
küçük olaylardan bahsetmesi dolayısıyla bu durum ansiklopedinin ve Reşad Ekrem'in dağılmasına ama bizim 
de bugün keyif almamıza yol açıyor. 
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Hangi malzemeler öne çıkıyor sergide? 

MASUM YILDIZ: Herhalde Vasıf Hiç'i öne çıkarırız. 
Çünkü bütün malzeme Vasıf Hiç aracılığıyla geliyor. 
Onunla Reşad Ekrem Koçu 1940ların başında tanışıyorlar. 1944'te de ansiklopediyi çıkarıyor zaten, Vasıf 
Hiç'in elinde de Âşık Razi'den, Erzurumlu Âşık İbrahim'den, Galatalı Hüseyin Ağa'dan malzemeler var. 
Hatta Reşad Ekrem Koçu, Vasıf Hiç'i anlatırken Âşık 
Razi'den 84 defterlik evrak-ı metrukenin geldiğini 
söylüyor kendisine. Fakat öyle bir defter yığınını bırakın, kâğıt yığını bile yok. Maddelerin çoğu sanki şöyle 
oluşuyor: Bir şiir var ortada, onun üstüne Reşad Ekrem 
Koçu düz yazı yazmış. Şiiri okuyarak üstüne bir hika- 
ye yazmış o şiirden yola çıkarak. Yine o vesileyle gelen 
Kahveci Nusret var ki o da görsel malzeme olarak çok 
önemli. Hapishanede yaşamış birisi. Genç yaşında hapishaneye düşüyor sevdiğini öldürdüğü için. Sevdiği 
de bir bahriyeli genç. 60 küsur yaşına kadar Sinop'ta 
yaşamını sürdürüyor, Oradayken de hapishaneye yeni 
düşmüş olan genç oğlanları koruyor kolluyor, Onlara 
tılsımlar yaptırıyor, çiziyor, kendisi bir ressam. Somuncu Baba diye birisi var üfürükçü. O da o tılsımları yazıyor resimlerin üzerine. Bu malzeme çok fazla, 
Onların hepsini de Vasıf Hiç getirdiği için ben oyumu 
Vasıf Hiç'ten yana kullanırım. Zaten 1955'te ölüyor ve 
ikinci ansiklopediyi görmüyor Vasıf Hiç. Birbirlerinin 
evine hiç gitmiyorlar. Bir berberde haftada bir buluşuyorlar. Vasıf Hiç, Reşad Ekrem'e malzemeleri veriyor. 
Bir hafta gelmiyor Vasıf Hiç. Reşad Ekrem kahvehaneden bir çırak gönderiyor Vasıf Hiç'e ve öldüğünü 
öğreniyor. Beraber İstanbul'u da geziyorlar ama hiçbir 
zaman evine gitmemiş. Sadece Üsküdar'da yaşadığını 
biliyor. Orada eski bir tulumbacı kahvehanesi işletiyor 
19. yüzyılda ve sözlü tarihe hâkim birisi. 


“Başka Kayda Rastlanmadı” Sergisi 


Salt Galata'nın katlarına yayılan sergi, içine yerleştiği yapıyı 
kentsel bir odak olarak ele alıyor ve malzeme seçkisini Galata 
semti etrafında kurgulanan bir çerçevede sunuyor. 

29 Ekim'e dek devam edecek sergi paralelinde, Kadir Has 


Üniversitesi'nin yaklaşık 40 bin öğelik bir belge grubu halinde 
devraldığı arşivin dijital ortama aktarılarak çevrimiçi erişime 
açılması planlanıyor. 19. ve 20. yüzyıl Istanbul'una farklı bir 

bakış açısı getirmeyi amaçlayan sergi ve arşiv projesine, çeşitli 
disiplinlerden araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan bir e-yayın 
da eşlik edecek. Sergi kapsamında düzenlenecek etkinlikler 
saltonline.org ve Salt'ın sosyal medya kanallarından duyurulacak. 


ANQ 


SANSU YAPICI: Ben böyle malzeme öne çıkarmak 
değil de malzemenin bütününe ilişkin bir şey söyleyebilirim. Biz arşivde zaten uzun süre çalıştık. Çalışma 
biçimimiz de aslında Reşad Ekrem Koçu'nun şifrelerini 
çözmeye çalışmaktı, Çünkü çok fazla liste yapıyor, listelerde farklı notlar var. Yazdığı, çizdiği notlar ne demek? 
Karışık bir dosyanın içinde kupür bulduğunuz zaman 
bu kupürü buraya niye koymuş? Tabii ki üzerine çalıştık ama derli toplu, başı sonu olan bir sergi yapmamaya 
özen gösterdik. Çünkü arşivde çalışırken bizim kafa 
karışıklığımız, yol bulmaya çalışmak ve İstanbul Ansiklopedisi gibi eksikliği de bir şehir miti olmuş, G'de 
bitiyor 11. cilt Bunun devamı var mı? Böyle bir şey 
nasıl ortaya çıkartılır? İskeletini görmek, Reşad Ekrem 
Koçu'nun çalışma biçimini görmek ki çoğunlukla 
bir kolaj çalışma biçimi olduğunu görüyoruz, 
Kriminal dünyaya da bir heyecanı var Reşad Ekrem Koçu'nun. Bir detektif bürosu gibi çalışma 
şekli de var. Kupür kesmek, Vasıf Hiç'ten, farklı 
halk ozanlarından ya da romanlardan parçalar 
alıp onun üzerine madde yazmak, malzemenin 
bütününde İstanbul Ansiklopedisi gibi bir eser 
nasıl yapılır, nasıl çalışılır, bunun iskeleti nedir 
görmek, ansiklopedinin görsel dilini anlamak, 
Reşad Ekrem Koçu'nun çoğunlukla Sabiha Bozcalı'ya karakterleri çizdirme biçimini görmek, 
dü Я Е varlığı ve yokluğu bir mit olan bu апѕіКіоре- 
a dinin oluşma biçimini görmek de malzemenin 
hepsine dair bir şey. Malzemenin karışıklığı da 
bizi çalışırken heyecanlandırmıştı. Çünkü çok 
fazla dönemden belge var. 19707erden kestiği 
gazino haberleri kupürlerini de biz koymaya çalıştık. Daha önceden tuttuğu Osmanlıca 
notları da koymaya çalıştık. Farklı dönemlerde, farklı 
çalışma biçimlerini de görüyoruz. Yalnızlaşmasını, bir 
noktadan sonra ansiklopediyi gazetelere, gazete haberlerine bakıp madde çıkarmaya çalıştığını anlatmak gibi 
ben bütüne dair bir şey söyleyebilirim. Ansiklopedide 
yazar ya da maddeye konu olan ilginç karakterler ve 

mu İstanbullularla karşılaşmak beni heyecanlandırıyor. 
BÜLENT TANJU: Arşivdeki malzemenin çeşitliliği- 
ni göstermek istedik. Listeler, notlar, kolajlar, çizimler 
buraya birazcık dikkat çekmek anlamlı olabilir, orijinal 
malzeme görmek ve göstermek açısından. Hangi malzemeler var? Atlas Tarih dergisini poşete sokmayacak 
dikkatte bir seçim yaparak Aşık İbrahim'den bir küçük 

manzume kullanmak eğlenceli olabilir © 
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GÜRCİSTAN ve TÜRKİYE 


2021 yılı şubat ayında, Gürcistan-Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler açısından büyük 
önem arz eden bir tarihi; Gürcistan'ın Ankara'da ilk sefaretinin açılışının 100. yıldönümünü 
kutladık. Gürcistan'ın ilk Ankara Sefiri Simon Mdivani'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 
güven mektubunu sunan ilk yabancı büyükelçi olduğunu altını çizerek söylemem gerek. 
Bu sembolik tarihin 100. yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti'nde büyükelçi olarak Gürcistan'ı 
temsil etme şerefine nail olduğum için onur duyuyorum. 


George Janjgava 


ir araştırmacı olarak tarihe ve bilime 
olan yoğun ilgimden dolayı Ankara 
Büyükelçiliği görevine atandıktan 
sonra da Gürcistan-Türkiye diplomatik ilişkilerini araştırmaya devam 
ettim, Çalışmalarım sonucunda çeşitli arşivlerde bulunan bilgileri temin 
ederek siz değerli okurlarla paylaşmanın sevincini yaşıyorum. 

Türkiye ile Gürcistan arasında yüzyıllar öncesinde başlayıp başarılı bir şekilde gelişmeye 
devam eden ilişkiler, bugün stratejik ortaklığa, 
örnek teşkil eden komşuluğa ve dostluğa dönüşmüş durumda olup derinleştirilmeye tam 
hızla devam etmektedir. Yazımda bu sürecin 
önemli bir parçası olan son yüzyıllık süre zarfı 
ile ilgili ehemmiyetli bilgileri kıymetli okurumuzun bilgisine sunmaktan şeref duyarım. Cebeci semtindeki Gürcistan Ankara Sefareti binası (üstte). 

Çeşitli tarihi kaynaklara göre, 3 Haziran 1918 tarihin- Ankara manzarası. Fotoğrafın sağ alt kısımda Gürcistan Sefareti'nin 
de, Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'ni resmi “7 yer aldığı Cebeci semti, 1920'li yıllar (altta). 


olarak tanıyan ilk ülkelerden biri Osmanlı İmparatorluğu idi. Hemen ardından, 4 Haziran 1918'de, Batum'da, 
iki ülke arasında “Barış ve Dostluk Antlaşması” imzalandı. Daha sonra 1919'da İstanbul'da Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti Temsilciliği kuruldu. Aynı temsilcilik İstanbul'un 16 Mart 1920'de İtilaf birliklerince 
ele geçirilmesinden sonra, Müttefik Ordu 
Komutanlığı nezdinde de Gürcistan'ı temsil ediyordu. İstanbul'a diplomatik temsilci 
olarak Sosyalist-Federalist Grigol Rtskhiladze, konsolos olarak ise Toseb Gogolashvili 
atandılar. 

Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti ile 
Ankara hükümeti arasında ilk diplomatik 
temaslar 1920”lerin sonlarına denk gelir. 
Cephedeki zorluklar nedeniyle TBMM hükümeti, Gürcistan ile ilişkileri derinleştirme- 
ye karar verdi. Ermenistan ile çatışma ve Sovyet Rusya 
ile kurulan diplomatik ilişkiler ışığında Türkiye, Gürcistan'ın tarafsız bir ülke olarak kalmasını arzu ediyordu. 

Mustafa Kemal'ın emri ve TBMM'nin 22 Ekim 1920 
tarihli kararnamesine istinaden, Ankara hükümetinin 
Fevkalade Mümessilliği'ne atanan Atatürk'ün silah 
arkadaşı Albay Kazım Dirik, 13 Kasım 1920 tarihinde 
Tiflis'e geldi. Kazım Dirik'in torunu tarafından yayımlanan anılarına göre Kazım Bey, 14 Kasım 1920 tarihinde, Gürcistan Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen ve 


Büyükelçi Simon Mdivani, Gürcistan Ankara Sefaret mensuplarıyla birlikte. 
Sol başta Dimitri Shalikashvili, Şubat 1921, Ankara. 
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Ankara hükümeti 
ve Gürcistan 
arasında ilk 
temaslar 
1920'de kuruldu. 


Savunma Bakanı Grigol Lortkipanidze ile yardımcısı 
General Ша Odishelidze'nin katıldıkları törende Gürcistan İçişleri Bakanı Noe Ramishvili'ye güven mektubunu sundu. 

Kısa bir süre sonra, Türkiye Dışişleri Bakanı Bekir 
Sami Bey de Tiflis'i ziyaret etti. Gürcistan 
Demokratik Cumhuriyeti hükümeti ile yaptığı görüşme esnasında Ankara'ya Gürcü 
Diplomatik Sefareti'nin kurulmasına karar 
verildi. Vaktinde Kurucu Meclis Başkan 
Yardımcılığı'nı yürüten, daha önce Ermenistan'da büyükelçi olarak görev yapmış 
deneyimli bir siyasetçi Simon Mdivani, 
Gürcistan'ın ilk sefiri olarak atandı. 

Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nin 
Ankara sefiri olarak atanan Simon Mdivani, 1920 yılının sonlarında heyetiyle birlikte Тійіѕ' еп Ankara'ya doğru hareket etti. 35 gün süren 
zorlu yolculuk, 31 Ocak 1921 tarihinde heyetin Ankara'ya varışıyla tamamlandı. Başkan Gurgen Oğlu Simon Mdivani dışında, Askeri Ataşesi General Fristavi, 
Yazı İşleri Müdürü Aristo Chumbadze, Ataşe Meliton 
(Osman Bey) Kartsivadze, Zia Bey Abashidze, çeşitli 
görevler için iki memur Emukhvari ve Teğmen Dimitri Shalikashvili ve iki ulaktan oluşan heyete, TBMM 
Hariciye Vekili Sayın Bekir Sami Bey'in de eşlik ettiği 
bilinmektedir. 

Gürcistan Ankara Sefareti, o zamanki şehrin dışında 
kalan Cebeci semtinde, tren istasyonu ve askeri hastane- 
nin yakınlarında bulunan, Ankara hükümetince 

kendilerine tahsis edilen ve Gürcü Diplomatik Misyonu'nun Türkiye'deki kısa süreli faaliyetlerinin sonuna kadar elçilik binası olarak kullanılan müstakil bir binaya yerleşti. 


imon Mdivani, Ankara'ya vardıktan 

kısa bir süre sonra, 8 Şubat 1921 tarihinde, Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti adına TBMM Reisi Mustafa 
Kemal Atatürk'e güven mektubunu sundu. 
Simon Mdivani'nin kendisi de tüm yaşamı 
boyunca, “Gürcistan tarafından tanınan 
yeni Türkiye'nin hürriyetini tebrik edip 
müjdesini veren ilk elçi” olmaktan gurur 
duyduğunu dile getiriyordu. 

Güven mektubu takdim törenine âit bir 
görsel günümüze kadar ulaşmamış olsa 
da Gürcistan Ankara Sefareti binasının 
fotoğrafı arşivlerde bulunmuştur. Ancak 
şehrin gelişimiyle birlikte Cebeci semtinin 
çehresi de değişmiş, 1940'lı yıllarda bina 
ortadan kaldırılmıştır. Kaynaklara göre, 
bu binaya sırasıyla Afganistan ve Azerbaycan büyükelçilikleri yerleşmiş, daha 


Simon Mdivani'nin Mustafa 
Kemal Atatürk'e güven 
mektubunu sunma töreni ile 
ilgili haberin yayımlandığı 
Hakimiyet-i Milliye gazetesi, 
9 Şubat 1921 (üstte). 


sonra ise Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin 
ek hizmet binası olarak kullanılmıştı. 

Simon Mdivani'nin Mustafa Kemal Atatürk huzurun- 
da güven mektubu sunma töreni ile ilgili haber dönemin 
gazetelerinde Türkçe ve Fransızca olarak yer aldı. Hakimiyet-i Milliye gazetesinde, Mustafa Kemal'ın huzuruna 
çıkan Gürcü Elçi ve heyetinin kabulü, selamlaşma, Atatürk ve Simon Mdivani arasında geçen samimi konuşmalar, güven mektubu metni gibi ayrıntılı bilgileri içeren yazı yayımlandı. Bahsedilen tören hakkında bilgiye 
Anadolu Ajansı'nın (L'agence De Anatolie) 9 Şubat 1921 
tarihli gazetesinde de yer verildi. 

“Hakimiyet-i Milliye” gazetesindeki yazı şöyledir: “İş 
bu itimatnameye göre Gürcistan Cumhuriyeti hükümeti 
tarafından Gürcistan Kurucu Meclis Başkan Yardımcısı 
Simon Mdivani, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti 
nezdinde Ankara'da tam yetkili temsilci olarak atanmıştır. Mösyö Simon Mdivani siyasi, ekonomik ve mali 
konularda her türlü görüşme yapmaya ve anlaşmaları 
imzalamaya tam yetkilidir. Kendisine bu yetki verildiği- 
ne dair tasdikli, mühürlü ve imzalı itimatname belgesi 
takdim edilmiştir. Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti 
hükümeti; Mösyö Simon Mdivani'ye itimat etmenizi ve 
Gürcistan hükümeti adına yaptığı tüm açıklamaları güvenilir kabul etmenizi arz etmekten onur duyar.” 


Mustafa Kemal Paşa'nın kabulü 

Ankara'daki Fransız L agence De Anatolie (Anadolu 
Ajansı) itimatnamelerin sunum merasimini şöyle anlatıyor: 
“Gürcü heyetinin Mustafa Kemal Paşa tarafından resmen 
kabul edilmesine dair: Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti nezdinde 
temsil edecek Gürcü heyeti, dün, Mustafa Kemal Paşa tarafından Hükümet Konağı'nda resmen kabul edildi. Öğleden 
sonra saat 15.00'te Dışişleri Bakanlığı Siyasi Daire Başkanı 
Hikmet Bey eşliğinde faytonla Hükümet Konağı'na teşrif 
eden Gürcü heyeti, Ekselansları Mustafa Kemal Paşa tarafından kabul edildi. Selamlaşmanın ardından, Heyet Başkanı ve Gürcistan Tam Yetkili Temsilcisi Sayın Simon Mdivani Ekselansları, Mustafa Kemal Paşa'ya itimatnamesini 
sunarak kendisine “Ekselansları” diye hitap etti. 

Ekselansları Mustafa Kemal Paşa sefir Simon Mdivani'ye şu sözlerle cevap verdi: 


Sefir Cenapları! 

Kendisi ile en açık bir hissi samimiyete müstenit 
münasebat tesis edeceğimiz Gürcü milletini şahs-ı 
asılanelerinde selamlamakla bahtiyarım. 

Zatı Asilanelerinden Gürcü Milletinin saadet ve 
inkişafı hakkında beslediğimiz temenniyatı, Hükümeti 
metbuanıza iblağ etmenizi rica ederim.” 3 
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Ankara hükümetinin ilk Gürcistan Fevkalade 
Mümessili Albay Kazım Dirik Bey. 


Simon Mdivani, Mustafa Kemal Atatürk'e 
güven mektubunu sunan ilk büyükelçidir. 


Güven mektubu takdim töreninden sonra elçilik binasına dönen Gürcü diplomatik misyon mensuplarının 
verdikleri bilgiye göre, yerel basında Türkiye tarafından 
Gürcistan'ın bağımsızlığının resmi olarak tanınmasın- 
dan dolayı Tiflis ve Batum'da görkemli kutlamaların 
yapıldığı bilgisi de yer almıştır. 

Simon Mdivani'nin, güven mektubunu sunduktan 
sonra, Mustafa Kemal ile birkaç kez daha görüşme şerefine eriştiği bilinmektedir. Hatta Atatürk, saygılarını göstermek amacıyla, iki kez; 26 Şubat ve 1 Mart'ta Gürcistan 
Ankara Sefareti'ne bizzat teşrif etmişlerdir. 

Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'ni Ankara'da 
temsil eden Simon Mdivani, Mustafa Kemal Atatürk'e 
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güven mektubunu sunan ilk büyükelçidir. Her ne kadar Mdivani tarafından itimatname sunumu, Sovyet 
Rusya temsilcisinin itimatname sunma töreninden 
kronolojik olarak önce gerçekleşse de Türkiye ve Sovyet Rusya arasında resmi diplomatik ilişkiler Gürcistan'dan daha önce kuruldu. Aslında bu durum, dönemin gelişmeleri ışığında değerlendirildiğinde doğal 
olup siyasi konjonktüre de uygundur. 


zamanlar Türkiye birçok tarafta mücadele sürdürüyordu. Burada İtilaf Devletleri 
ile yaşanan gerilimler ve Atatürk liderliğindeki Türk Ulusal Hareketi özellikle 
dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, Türkiye 
bölgede müttefiklerin desteklerini kazanmak zorundaydı, Sovyet Rusya Dışişleri Halk Komiseri Georgi 
Çiçerin'in Mustafa Kemal Atatürk'e 3 Haziran 1920 
tarihinde bir yazı göndermesi, iki ülke arasında resmi diplomatik ilişkilerin kuruluş tarihi olarak bilinmektedir. Söz konusu kabul yazısı alındıktan kısa bir 
süre sonra, Sovyet Rus diplomatik misyon mensupları Türkiye'ye doğru yola çıktılar. Sovyet diplomatik misyonunun başına, Sovyet partisi yetkilisi ve 
Gürcistan'ın Sovyet Rusya tarafından işgalinin önderlerinden biri olan Gürcü Bolşevik Shalva Eliava 
getirildi. Eliava daha önce Rusya'nın İran'daki tam 
yetkili temsilcisi olarak görev yapmıştı. Ancak devrimci Shalva Eliava'nın Ankara'ya gelmesi sağlık 
nedenlerinden dolayı mümkün olmadı. 


Mdivani'nin kardeşi Ankara'da 

Bu süreçte Ankara'daki Rus diplomatik misyonunda maslahatgüzarlık görevini Müsteşar Yan Upmal-Angarsky yürüttü. 15 Aralık 1920 tarihinde Ankara'da açılan Sovyet diplomatik misyonu Samanpazarı 
semtinde bulunuyordu. Türkiye'de ilk yabancı temsilciliğin açılış törenine bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün 
katılım sağladığı bilinmektedir. 

Simon Mdivani, Atatürk'e itimatnamesini sunduktan 
yaklaşık 10 gün sonra Sovyet Rusya tarafından tam yetkili temsilci olarak atanan Simon Mdivani'nin öz kardeşi, sıkı bir Bolşevik ve Sovyet partisi liderlerinden biri 
olan Gürcü Budu Mdivani, Ankara'ya vardı. Bir ülkede 
iki yabancı devletin tamamen farklı ideolojik çıkarlarını 
temsil etmeleri ve aynı zamanda öz kardeş olmaları hususu; diplomasi tarihinde eşi benzeri olmayan bir olay 
olarak değerlendirilebilir. 

O dönemde Ankara'da bulunan “Philadelphia Public 
Ledger” gazetesinin yazarı, Amerikalı muhabir Clarence 
K. Streit, anılarında Mdivani kardeşler için şunları yazıyor: “Ankara'daki yabancı varlığının kalanı Bolşevik 
ve Gürcü elçiliklerden oluşmaktadır. Türk başşehrindeki 
diplomatik durumun muhtemelen tarihte eşi benzeri 
yoktu. Çünkü iki büyükelçi kardeşti ve ülkeleri birbi- 


riyle savaştaydı. Boudou Mdivani Sovyet 
Rusya'yı, Simon Mdivani ise Gürcistan 
Cumhuriyeti'ni temsil ediyordu. Mdivani Ailesi, Gürcü asıllı olup Simon'u takip 


ederek Menşevik tarafında olan iki erkek 
kardeş daha var.” 

Clarence К. Streit anılarından; kendisinin çektiği Simon Mdivani'nin fotoğrafının orijinalinin ABD Kongre Kütüphanesinde muhafaza edildiği anlaşılmaktadır. 

Budu Mdivani, güven mektubunu 
Mustafa Kemal Atatürk'e 5 Mart 1921 tarihinde sundu. Kendisi, Sovyet Diplomatik 
Misyonu Şefliği'ni 1921 yılı mayıs ayına 
kadar yürütüp henüz Sovyetleştirilen 


Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Budu Mdivani'nin Ankara Garı'nda 


Gürcistan'a döndü. Hayat ironisi olmalı ki, hem Budu karşılanışı. Şubat 1921 (üstte). 


Mdivani hem Shalva Eliava, 1937 yılında Sovyet rejiminin kararıyla kurşuna dizildiler, Budu Mdivani'nin eşi 
ve 5 çocuğu da kurşuna dizilerek Sovyet rejiminin gazabından kurtulamadı. 


Gürcistan'ın resmi olarak tanınması vesilesiyle düzenlenen tören. 
Ün sıra soldan sağa: Мое Jordania (Gürcistan 
Demokratik Cumhuriyeti Hükümet Başkanı), Büyük Britanya ve 
Fransa'nın Yüksek Komiserleri, Albay Kazım Dirik Bey (Ankara 
Yukarıda da nakledildiği gibi Rusya ve Gürcistan hükümetinin ilk Gürcistan Fevkalade Mümessili). 
büyükelçilikleri, Ankara hükümeti nezdinde açılan ilk Polonya ve İtalya büyükelçileri, Gürcistan Milli Meclis ve 
diplomatik misyonlardı. 18 Kasım 1921 tarihinde, Anka- hükümet mensupları, 6 Şubat 1921, Tiflis (altta). 
ra'da mukim yabancı temsilciliklere Sovyet Azerbaycan 
elçiliği de eklendi. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi 
yine 1937 yılında kurşuna dizilen İbrahim Abilov'du. 
Simon Mdivani, Gürcistan'ın Sovyet Rusya tarafından 
işgal edilmesinden sonra, 22 Mart 1921 tarihine kadar 
Ankara'da kaldı. Daha sonra Gürcistan hükümeti ve 
Kurucu Meclis mensuplarıyla birlikte İstanbul üzerinden Fransa'ya göç etmek zorunda kaldı. Fransa'da > 


Kazım Dirik, Türk tarihine Batum'un son valisi olarak geçti. Türk birliklerinin kentten 
ayrılmalarından bir hafta sonra Türkiye'ye döndü. 


13 Aralık 1937 tarihinde vefat eden Simon Mdivani, Leuville Gürcü Mezarlığı'nda defnedildi. 

Ankara hükümetinin Gürcistan”daki ilk Fevkalade Mümessilliği”ne atanan Kazım Dirik, Demokratik 
Gürcistan'ın Sovyet Rusya tarafından işgalinden sonra 
Gürcistan hükümetiyle birlikte Tiflis'ten ayrılıp 9 Mart 
1921'de Kutaisi'ye gitti, 9 Mart tarihinde ise Kutaisi'den 
Batum'a geçti. 11 Mart 1921 tarihinde; Kazım Dirik, 
Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir ile anlaşarak 
Gürcistan'a doğru ilerleyen Türk ordusunu karşıladı, 
Batum'a kadar eşlik ederek Sovyet Rusya ile Türkiye 
arasında bir gün önce Moskova Antlaşması'nın imzalanmış olmasına rağmen, 17 Mart'ta kendini Batum 
Valisi ilan etti, Moskova Antlaşması'nda Kafkasya top- 


ordusu 20 Mart 1921 tarihinde Batum'dan ayrıldı. Türk 
tarihine Batum'un son valisi olarak geçen Kazım Dirik, 
Türk birliklerinin Batum'dan ayrılmalarından bir hafta sonra Türkiye'ye döndü. Kendisi daha sonra İzmir 
Valiliği de dahil olmak üzere çeşitli önemli görevlerde 
bulundu. Türk Kurtuluş Savaşı'nda sergilemiş olduğu 
cesaretinden dolayı Kazım Dirik daha sonra liyakat madalyası ile ödüllendirildi. 


Sovyetler Birliği dönemi 

Gürcistan Sovyetleştirildikten sonra Ankara hükümeti Gürcistan ile ilişkilerini kesmedi, Tiflis'teki temsilcilik de faaliyetlerine devam etti. Türk bilim insanı 
Serpil Sürmeli'ye göre, Kars Antlaşması'nın imzalan- 


masından sonra, TBMM'nin 1 Kasım 1921 tarihli kararıyla Kars Antlaşması müzakerelerine Türkiye adına 


raklarının yeniden 
dağıtılmasına ilişkin 


Рериг. „= belirtilen şartlar, 13 katılan ve daha sonra antlaşmayı imzalayan deneyimli 
Bə Ekim 1921 tarihinde Türk diplomat, eski Dışişleri Bakanı ve İstanbul Millet- 
"əə — 1000116130: imzalanan Kars Ant- vekili Ahmet Muhtar Mollaoğlu, Sovyet Gürcistan'da 
к авительства Верховнаго laşması”nda da aynı temsilci olarak görevlendirildi. Ahmet Muhtar Molla- 
Национальнаго Собрания şekilde yer aldı. Türk oğlu, 7 Aralık 1921 tarihinde Sovyet Gürcistan hüküо 55 Турции 
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Sovyet Gürcistan'da 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nin temsilciliğine 
ait antetli nota kâğıdı 
(üstte). 


Başbakan Süleyman 
Demirel'in Gürcistan'a 
resmi ziyareti, Gürcistan 
ile Türkiye Hükümetleri 
Arasında Dostluk, 
İşbirliği ve İyi Komşuluk 
Anlaşması İmza Töreni, 
30 Temmuz 1992, Tiflis. 
Fotoğraftakiler: Ön 
sıra- Süleyman Demirel, 
Eduard Shevardnadze, 
Arka sıra: George 
danigava - Gürcistan 
Cumhurbaşkanlığı 
Protokol Müdürü, şu 
anki Gürcistan Ankara 
Büyükelçisi (sağda). 
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Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George 
danigava (solda). Gürcistan-Türkiye diplomatik 
ilişkilerinin 100. yıldönümü vesilesiyle basılan 
zarf pulu (solda, ortada). Gürcistan'ın Ankara 
Büyükelçiliği binası (solda, altta). 


metine güven mektubunu sundu. Ahmet Muhtar Mollaoğlu'nun Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği 
telgraftan Bolşevik Gürcistan'da kendisinin “Hükümet 
başkanları gibi görkemli bir tören ile top atışı eşliğinde 
karşılandığı” anlaşılmaktadır. 


.. . .. . 
Türkiye ve Bağımsız Gürcistan 
Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara'daki ilk sefaretinin faaliyetleri oldukça kısa sürmesine 
rağmen, bu süreç yine de iki ülke için fevkalade önem 
arz etmiştir. 
Gürcistan diplomatik misyonunun Ankara'da faaliyete geçmesinin 70. yılında, 16 Aralık 1991 tarihinde 
Türkiye yine Gürcistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri oldu. 21 Mayıs 1992'de Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkiler yeniden tesis edildi. 30 Temmuz 1992 tarihinde ise iki ülke 
arasında Dostluk, İşbirliği ve İyi Komşuluk İlişkilerine 
Dair Sözleşme imzalandı. 13 Temmuz 1992'de Tifliste Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği açıldı ve 
aynı yılın 23 Kasım günü maslahatgüzar görevine 
başladı. Türkiye Cumhuriyeti”nde € 
kelçiliği Mayıs 1994'te açılmıştır. Büyükelçilik açılmadan birkaç hafta önce, nisan ayında Trabzon'da 
Gürcistan Başkonsolosluğu faaliyete başladı ve 
orada ilk başkonsolos olarak görevlendirilmek 
şerefi bendenize kısmet oldu. 1998 yılında İstanbul'da da Gürcistan Başkonsolosluğu açıldı. 
100 yılı aşkın süre zarfında Gürcistan-Türkiye 
iyi komşuluk ilişkileri yepyeni boyutlar kazanmıştır. Dost ve stratejik ortağımız olan Türkiye; 


sürcistan Büyü- 


PI Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü, egemenliğini 


ve Avrupa-Atlantik kurumları ile bütünleşme çabalarını tüm uluslararası platformlarda her daim 
desteklemektedir. Son dönemlerde, her iki ülkenin ortak gayretleriyle, enerji, ekonomi, ticaret, 
kültür, eğitim gibi birçok alanda sayısız dev proje 
gerçekleştirildi veya şu an hayata geçirilme aşamasındadır. Bunun yanı sıra Gürcistan-Türkiye 
arasında mevcut olan yakın ilişkileri, 2016 yılında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 
kurulmasıyla daha da ileri seviyeye taşınmıştır. 
Bugün, iyi komşuluk ve stratejik ilişkilerinin güçlendirilmesi için her iki ülke tarafından ciddi bir 
irade sergilenmekte olup üstün çaba sarf edilmektedir. Bu başarılı ilişkileriyle stratejik ortaklığının 
ilk temellerini Simon Mdivani ve yol arkadaşları 
tarafından atıldığı ise bir gerçektir © 
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HAZİRAN VE TEF “AYLARINDAN KARELER 


г Tarihe damga wran fotoğraflar. 7 


“r.” 


“Hay ın Kavala katılişı, Milli Takım'ın ilk Dünya КЫЛ maçı, S 
İstanbul'da Avrupa Güzellik Yarışması, uzaya çıkan ilk kadin, 
Кет. nin Berlin konuşması... “Görsel Hafıza” köşemizde, tarihi” v 
«fotoğrafların hikâyelerini qaxı devam ediyoruz. 
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23 Haziran 1939 


< Türk askeri İskenderun'da 


Hatay ya da o zamanki adıyla Antakya 
ve İskenderun havalisi, Birinci Dünya 
Savaşı'ndan sonra 20 yıl boyunca 
anavatandan ayrı kaldı. Fransız işgali 
1938 yılına kadar sürdü ve o yıl Hatay 
bağımsız devleti ilan edildi. 23 Haziran 
1939'da Türkiye ve Fransa, ittifak 
konusunda bir deklarasyon yayımladı. 
Aynı gün Hatay'ın Türkiye sınırlarına dahil 


edilmesini öngören “Türkiye ile Suriye 
arasındaki toprak sorunlarının nihai 
çözümüne ilişkin anlaşma” imzalandı. 

29 Haziran 1939'da toplanan Hatay Meclisi 
Türkiye'ye katılma kararı aldı, karar 
ertesi gün TBMM'de onaylandı ve Hatay 

ili oluşturuldu. Fotoğraf, Türk birliklerinin 
23 Haziran'da İskenderun'da düzenlediği 
geçit töreni sırasında çekildi. 
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GÖRSEL HAFIZA 


28 Haziran 1958 
Avrupa'nın güzelleri 
İstanbulda 


21. Avrupa Güzellik Yarışması, 28 Haziran 1958 tarihinde 
İstanbulda düzenlendi. 15 ülkenin katıldığı yarışmada Türkiyeyi 
Ezel Olcay temsil ediyordu. Yunanistan güzeli iki ülke arasındaki 
siyasi kriz nedeniyle yarışmaya gelmemişti. Avrupa'nın en güzel 
kadınlarını taşıyan uçak 25 Haziran'da Yeşilköy Havalimanı'na 
indi. Yarışmacılar Türkiye Güzellik Kraliçesi Ezel Olcay tarafından 
karşılandı. Cumhuriyet gazetesi haberi, “Türkçe konuşmak için 
3 ay çalışan Fin güzeli Türkçe olarak ‘Hepinize Finlandiya'dan 
selam getirdim' dedi" şeklinde duyuruyordu. Yarışmada birinciliği 
Avusturya güzeli Johanna “Hanni" Ehrenstrasser kazandı. 
Güzellik kraliçesine tacını, bir yıl önceki yarışmanın kazananı 
Hollandalı Corine Rottschafer taktı. Fotoğrafta 1958 Avrupa Güzeli 
Ehrenstrasser (ortada), yarışmada dereceye giren Almanya, 
Fransa, Hollanda ve Finlandiya güzelleriyle birlikte görülüyor. 
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17 Haziran 1954 


Türkiye Dünya Kupası”nda 


Türk Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası finallerine katılma hakkını ilk kez 1949'da kazandı ancak ödeneksizlik nedeniyle 1950'de 
Brezilya'da düzenlenen turnuvaya katılamadı. 1954 Dünya Kupası'na katılmak için İspanya ile mücadele eden Türkiye, Madrid'de 
4-1 yenildiği rakibini İstanbul'da 1-0 yendi. Roma'da yapılan üçüncü karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Kurada kazanan 
Türkiye finallere gitme hakkını elde etti. Türkiye, İsviçre'de düzenlenen turnuvada ilk maçını 17 Haziran 1954'te Almanya'ya karşı 
oynadı. Suat'ın (Mamat) golüyle öne geçen milliler, karşılaşmayı 4-1 kaybetti. İkinci maçlarda Macaristan, 

Almanya'yı 8-3; Türkiye, Güney Kore'yi 7-0 mağlup etti. Türkiye ve Almanya, gruptan çıkmak için 23 Haziran'da bir kez daha 
karşılaştı. Rakibine 7-2 yenilen Türkiye turnuvadan elendi. Fotoğraf iki takım arasında oynanan ilk maç sırasında çekildi. “Hans 
Shafer, kaleci Turgay'ın (Şeren) yanından Almanya'nın beraberlik golünü filelere gönderiyor (sağda). 
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=. 26 Haziran 1963 

“Ich bin ein Berliner” (Ben bir Berlinliyim) 


Berlin, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dört bölgeye ayrılmıştı ve ABD, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği tarafından yönetiliyordu. 
Soğuk Savaş döneminde tansiyon artmış, 1961 yılında yükselen Berlin Duvarı kenti ikiye bölmüştü. ABD Başkanı John F. Kennedy, 

26 Haziran 1963'te Batı Berlin'e gitti. Tegel Havalimanı'nda Federal Almanya Şansölyesi Konrad Adenauer ve Belediye Başkanı Willy 
Brandt tarafından karşılandı. 1945 yılındaki Postdam Konferansı'ndan bu yana Berlin'i ziyaret eden ilk Batılı devlet başkanıydı. Kennedy, 
Brandenburg Kapısı'nı ziyaret etti, Checkpoint Charlie Kulesi'nden “Utanç Duvarı'nı izledi. Berlin'de binlerce kişi önünde Soğuk Savaş 
2 d döneminin tarihi konuşmalarından birini yapan Kennedy, sözlerini “Ich bin ein Berliner” (Ben bir Berlinliyim) cümlesiyle tamamladı. 
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Papa VI. Paul 
İstanbul'un 


fethinden sonra 
Ayasofya'da 
dua edebilen ilk 
Hıristiyan dini 
lider oldu. 


25 Temmuz 1967 


Papa VI. Paul, Ayasofya'da 


Katoliklerin ruhani lideri Papa VI. Paul, 25 Temmuz 1967'de Türkiye'yi ziyaret etti. 
Papa'yı Yeşilköy Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman 
Demirel karşıladı. Papa burada yaptığı konuşmada “Türkiye'ye gelişimiz Türkiye-Vatikan 
dostluğunun ve Katolik kilisesinin Türk milleti hakkında beslediği takdir hislerinin bir 
ifadesidir” dedi. İstanbul'da kısa bir Boğaz turu yapan Papa, Topkapı Sarayı'nı ve Ayasofya'yı 
Ziyaret etti. Cumhuriyet gazetesinden Ümit Gürtuna, Papa'nın Ayasofya ziyaretinde 
yaşananları şöyle aktarıyor: “Camilerdeki mihrap yerini tutan “Apist'in önüne gelindiğinde 
Papa, yanındaki Dışişleri Bakanı Çağlayangile dönerek Kısa bir süre dua edebilir miyim? 
demiştir. Çağlayangil'in şaşırarak sustuğunu gören Papa hemen diz çökmüş ve “Ave Maria- 
Meryem Ana duasını etmiştir. Böylece Papa, İstanbul'un fethinden beri Ayasofya'da dua 
edebilen ilk Hıristiyan dini lider olmuştur.” Papa VI. Paul, İstanbul'da Fener Rum Patriği 
Athenagoras ile de buluştu ve Katolik-Ortodoks kiliseleri arasında asırlardır süren dargınlık 
sona erdi. Papa, Efes'teki Meryem Ana Evi'ni de ziyaret ederek Türkiye'den ayrıldı. 
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vv“ 
SORSEL HAFIZA 


20 Temmuz 1974 


з Kıbrıs Barış Harekâtı başlıyor 


EOKA lideri Nikos Sampson, Rum Milli Muhafız Teşkilatı ile birlikte 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ta darbe 
yaparak Makarios yönetimini devirdi ve Kıbrıs Elen Cumhuriyeti'ni ilan etti. Türkiye, bu yönetimi 
tanımadığını ilan etti, ardından 1960 Garanti Antlaşması'na dayanarak İngiltere ile birlikte adaya müdahale 
kararı aldı. Başbakan Bülent Ecevit, 17 Temmuz'da Londra'da İngiltere Başbakanı Wilson ve Dışişleri Bakanı 
Callaghan ile görüştü. Diplomatik görüşmeler sonuç vermedi. Türk hükümeti adaya tek başına müdahale 
kararı aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Temmuz 1974 sabahı Girne'ye çıkarma ve Lefkoşe yakınlarındaki 
Gönyeli'ye hava indirme harekâtı başlattı. Başbakan Ecevit harekatla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Biz 
aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış götürmek için adaya gidiyoruz. 
Bu karara bütün diplomatik yolları denedikten sonra, mecbur kalarak vardık” dedi. Fotoğrafta Kıbrıs'ta 
hava indirme harekâtı sırasında Türk paraşütçüler görülüyor. 


22 Temmuz 1980 
Sendikacı Kemal Türkler 
öldürüldü 


12 Eylül 1980 darbesine giden süreçte Türkiyede çok sayıda 
siyasi cinayet işlendi. Bunların en önemlilerinden biri, Türkiye 
Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler in 22 Temmuz 
1980 günü öldürülmesiydi. Merter'deki evinden çıkarken silahlı 
saldırıya uğrayan Kemal Türkler, hastaneye götürülürken hayatını 
kaybetmişti. 1920 yılında Denizlide doğan Kemal Türkler, Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) 
kurucularındandı. 1967-1977 yılları arasında 10 yıl DİSK'in genel 
başkanlığını yapmıştı. Cinayetin duyulması üzerine 
Maden-İş üyesi işçiler tüm yurtta iş bıraktılar. Fotoğraf, Kemal 
Türkler'in öldürülmesini protesto etmek için Almanya'nın Köln 
kentinde düzenlenen yürüyüş sırasında Klaus Rose tarafından çekildi. 


Sor ] 
OKRATIE. 
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Müsabakamız 


Bedü 
zel ba- 


İstanbulun en güz 
caklı kadını kim : 


“ini çekmek için © 


"izin resmini l 
Bacakların san'atkêr bu işle 


Р reyra Ber dilerim bacak 


vermiş ve 
fe taraif etmis 
НАМІМЕРЕ? 
IŞTIRAKTEN СЕ 


bakamıza işti 
име веке her hangi 


nizə: gölehil 
- aşağıda yazacağımız şerti 
klan sonra тай olacak се 


tir, 
EFENDİLER! 


укун bir möhzur bile görm 
miz. a 

“алй za iş 
ye resinizi bildi 


bize, İsminizi, od 
i ündermeüe, lüzum у 
зей "İŞTİRAK КАКТА! 
1 — Nam müstear (vey 
.- Aşağıdaki listede к 
resminde isaret edilen yer 

ri metresi ile ölçüp santim 

4 simdeki ve ПЕВ Rə 
свт! üzerine kaydedecek 

çek yerler. şunlardır: 

A — Nacak bileğinin 
n — Baldır kalınlığı. 
€ — Diz kapağının k 
р — Bacağın кй 
.-ı bileğin 
1 hacak) "r dare Е горай м 


in mahremiyet Laden куйу 1 


aha kurv etlendirmiş oluyoruz, 


Müsabaka başlıyor... Vakit gazetesi, 
A Ocak 1931 (üstte). “Güzel Bacak 
Kraliçemiz” Nevzat Hanım... Vakit 
gazetesi, 30 Mart 1931 (sağda). 
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b m ОА m 4 
90 hu/p r. m 


` 
ме 
mesgul olacak 
çektirmiye karar 
n'atkâr hammi ba İy 


KINMEYİNİZ 
rak etmekten bd 


ҮТ АШ VA, 


Feza Kürkçüoğlu / fkurkcuogludgmail.com 


Güzel bacak 
Rraliçemiz 


Şehrimizin en 
güzel bacaklı kadmm tayin için 
açlığımız müsabakanın hitam 
bulduğunu yarтирэк. Müsabakamma nihal 
safhasında bey- | 
nelmilel ölçüye 
istinaden en fazla povan kazanmak suretile birinciliği otuz dört 
sıra No. lh Nerzat Н. almıştı. 
Nevzat Hanım 
müsabakada jüri 
heyeti karşısına 
heyet yalnız kadinlardan mürekkep olduğu tak- 


кф» ~ 


dirde çıkmağa 
ran olmuş, ba 
caklarının fotografisi gazetemiz- 
de intişar etmişti, 
birinciliği karanması üzerine tam bir 


ade etmiştir. Nevzat Н. resminin intişarına da müsafanesinde çekilmiştir. amımın dercettiğimiz resmi Süreyya Жери 


K BUROSU 
TY ' N 


az aylanna henüz 
girmeden gazete ve 
dergilerde “Güzel 
bacaklar nasıl 


| olmalıdır?”, “Bacaklarınıza nasıl 


bakmalısınız?” başlıklı yazılar yer 


| almaya başlar. 1930”ların başından 


itibaren dünyada ve Türkiye”de bu 
konuda sayısız yazı yayımlanır. 
Kadınlar, sağlıklı bir vücut 


| ve güzel bacaklar için ağır 


kondisyon aletlerinden kültür- 


| fizik hareketlerine, aerobikten 


pilatese kadar -dönemin modasına 
uygun olarak- her türlü “idman 
hareketlerini” denemişlerdir. Elbette, 
| bu amaç için üretilen, 1930”lardan 
+ başlayarak bacakları güzelleştiren, 


gençleştiren krem, losyon gibi 
bakım ürünlerini de unutmamak 
gerek. Güzel bacaklar hep ilgi odağı 
olmuş, olmakta... Hollywood'un 
kadın oyuncularının verdiği pozlarla 
popülerleşir “güzel bacak” sevdası. 
Yıldız olmak isteyen oyuncular, 
oyuncu adayları, buldukları her 
mecrada bacaklarıyla arz-ı endam 
ederler. Filmler, müzikaller ve 
operetlerde hep “güzel bacaklar” 
öne çıkar. Önce Amerika, daha 
sonra da pek çok ülkede “Güzellik 
Kraliçesi” yarışmalarının yanı 

sıra “Güzel Bacak” yarışmaları 
düzenlenmeye başlar. Bu yarışmalar 
plajların vazgeçilmez bir “geleneği” 
haline gelir... 1930”lu yıllara 


1949'da Los 


j Angeles Casino 


Gardens Balo 
Salonu'nda 
düzenlenen 


| “Güzel Bacaklar 
: Yarışması"ndan 
: bir kare (üstte). 


kadar uzanıp, bir “güzel bacak” 
yarışmasını konu edinelim. 

Yıl 1931, 1 Ocak tarihli Vakit 
gazetesinde bir duyuru, “İstanbul'un 
en güzel bacaklı hanımı kimdir?” 
başlığı ile yayımlanır. Okumaya 
devam edelim: “Amerikalıların 
keşfettikleri bir esas dahilinde 
yapılacak olan bu müsabakada 
mahremiyet ve nezahete azami 

itina gösterilecektir.” 4 Ocak 

tarihli gazetede “iştirak şartları” 
açıklanırken, dönemin ünlü Süreyya 
Fotoğrafhanesi”nin yarışmacıların 
fotoğraflarını çekmek için “bir 
kadın san”atkar” görevlendirdiği 
duyurulur. Yarışma, 8 Ocak günü 


: ilk yarışmacı “Bülent Hanım”ın 
: bacak fotoğrafının yayımlanmasıyla 


başlar. Vakit, “Birinciliği kazanacak 
hanıma bir sene müddetle her 


i hafta bir ipek çorap vereceğiz. 
: Birinciyi seçecek okuyucularımız 


da mükâfat kazanacaklardır” 
duyurusunu yapar. Oy kullanmak 


i için bir de kupon yayımlar. Her 
: gün birinci sayfada yarışmacıların 
. fotoğrafları yayımlanır. Neden 


Sonradan Marilyn Monroe adını alacak Norma 
Jean Mortenson'un model olarak ilk fotoğraf 
çekimi (solda). 1930'larda revaçta olan 
“idman” hareketleri (altta). 


her hafta bir çorap diyorsanız, 
malum henüz naylon çorap icat 
edilmemiştir ve ipek çoraplar sürekli 
kaçmaktadır! Yarışmanın ilk etabı, 
üç bine yakın okurun oylarıyla 
tamamlanır. Seçilenler jüri heyeti 
önüne çıkacaktır, çıkmayanlar ise 
ölçülerine göre değerlendirilecektir. 
İsmi ya da sıra numaraları ile 
yarışmaya katılan yirmi beş 

hanım arasında 27 Mart'ta yapılan 
seçmenin sonunda birinci; Nevzat, 
ikinci, Nurten ve üçüncü; Melda 
hanımlar seçilirler. Nevzat Hanım 
bir yıl ipek çorap, Nurten Hanım bir 
yılda üç kez iskarpin kazanır. 

28 Mart'ta kazananlar ve 
beynelmilel bacak ölçüleri; “Bilek, 
baldır, diz muhiti, kalça altı muhiti, 
diz kapağından kalçaya kadar 
uzunluk...” ile birlikte kazananların 


| da ölçüleri yayımlanır. “Güzel bacak 
: müsabakası”, 30 Mart'ta “Jüri heyeti 


karşısına heyet yalnız kadınlardan 
mürekkep olduğu takdirde” çıkan 
Nevzat Hanım'ın Foto Süreyya”da 
çekilmiş “tam bir fotoğrafının” 
yayımlanması ile son bulur... 
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KAYIP EVRAK 


İstanbul'un süt meselesi: 


“SUYA HİÇ SÜT 
KATMADIĞIMIZ YALAN!” 


Bir süredir sütün fiyatı diğer gıda fiyatlarına göre büyük 
oranda artmakta, Süt üreticileri ile süt fabrikalarının, market 
zincirleri arasında da bunun sebebi ve çözümü hakkında bir 
türlü anlaşma sağlanamamakta. Tarafların buluştukları ve 
haklı oldukları gerçek ise maliyetlerin sürekli artıyor olması... 


920'li yıllardan başlayarak 
İstanbul'da süt sorunu, su 
sorunu kadar önem kazanır, 
İstanbul Belediyesi'nin 
ahırların ıslah edilmesi, açıkta 
süt satılmaması gibi maddeleri 
içeren yönetmeliğine rağmen 
sorun devam eder, Hileli sütten 
önce mikroplu süt satılması ve 
bozuk, mikroplu sütler nedeniyle 
çocukların hastalanması, 
nihayetinde ölümlerine kadar 
varması söz konusudur. Güğümler 
mühürlenir, ahırlar denetlenir 
ancak sorun devam eder. Bazen 


H pii 
ii 
ub. 


нин 
hi | 
ИШ 
Mil 


j 
[ 
H 


“Suya hiç süt katmadığımız yalan!”, Haber- 
Akşam Postası gazetesi, 29 Nisan 1937 (altta). 
“Süt Meselesi Gene Canlanıyor”, Son Posta 
gazetesi, 11 Mayıs 1933 (altta, solda). 

Bursa'da süt tozu fabrikası açıldı, Akşam 
gazetesi, 2 Ağustos 1934 (altta, sağda). 


S { 
слона hasbihal 


“ Suya hiç süt kat- 


madığımız yalan t» 


t 
ütçülere göre kabaha 
8 inekçilerd 


e: i 
karışlıranlar onlar, Onun İçin \ 


Сєз ———_ 
Süt tozu fabrikası 


mandıra sahipleri -mandıracılar 
o zamanlar “inekçiler” diye 
anılmakta» diretir: “İneklerimizi 
alır gideriz!”, bazen de sütçüler: 
“Bu fiyata süt satılmaz!” deyip 
İstanbul'u sütsüz bırakırlar, 
1934'te İstanbul ineklerinden 
günde 15.000 kilo süt elde 
edilirken, satılan süt 40,000 
kilodur. Üstelik üreticiden kilosu 
3 kuruşa alınan süt, tüketiciye 
15 ile 20 kuruş arasında 
satılmaktadır. 

Akşam Postası gazetesinde 
29 Nisan 1937'de yayımlanan 
A. Faik Güneri'nin “Suya hiç süt 
katmadığımız yalan!” başlıklı 
yazısı, İstanbul'un süt meselesinin 
şişe sütler, daha sonra da kutu 
sütler yaygınlaşıncaya kadar 
bitmeyen bir çilesini konu edinir. 
Sütün pahalılığı, hileli olması 
sütçüler ile “inekçilerin” birbirini 
suçlamaları ile süregitmektedir. 


Şək, ii 


ə ənə эү» 
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Güneri'nin bir sütçü ile yaptığı 
“samimi” röportaj, bir dokun 
bir ah işit misali sütçünün 


yakınmaları ile başlar. Sonra şöyle | 


devam eder: “Yalnız inekçiler 
böyle düşünmüyor. Onlara göre 
sütçülerin kârı yüzde 100'ü aşmış. 
Ne dersin? 

— İnekçiler, inekçiler, dedi. 
Başımızın püsküllü belâları! 
Hele yaptıkları kâfi gelmiyor gibi 
bir de sızlanıyorlar. Bir de bize 


sorsunlar: Süte asıl suyu karıştıran | 


onlarl.. Söyletme beni Allah'ın 
aşkına! Onun için değil mi zaten 
biz azıcık su koyunca süt rengini 
kaybediyor!” 

Tan gazetesinde “Adsız 
Yazıcı” müstear ismiyle yazan 
Nâzım Hikmet, 9 Nisan 1937'te 
“Süt İnhisarı Ttekelil” başlıklı 
yazısında süt meselesinden söz 
eder: “Umum Türkiye”de bir 
türlü halledilemeyen bir süt 


1 Ekim 1934'te Akşam 
gazetesinde yayımlanan 
Cemal Nadir imzalı 
karikatür: 

Süt müstahsili (üreticisi |: 


dağıtıyoruz!.. (Sağda). 


| derdi var. Sütler suludur, sütler 
| sıhhi itinadan mahrumdur. Sütler 
: mikropludur. Süt pahalıdır. (...) 


Süt müstahsilin (üreticinin) 


: elinden, doğruca, belediyenin 
i eline gelmeli, belediyenin | 
; sterilize süt çıkaran fabrikalarında | 
i şişelendikten sonra yine 

+ belediye teşkilatları vasıtasıyla 


“Süt meselesi 
halledildi! 


Kars Sütü, 
Bakkallardan 
isteyiniz. 
İstanbul”, 

1934 (üstte, 
sağda). Atatürk 
Orman Çiftliği 
Pastörize Süt 
Fabrikası, 
çalışanlar, 

1939 (üstte). 
Atatürk Orman 
Çiftliği'nde 
yetiştirilen inek 
(solda). 


Süt meselesi 


halledildi! 


halkın eline geçmelidir. Sütü 
sathi bir muayeneden geçirip, 
süt tenekelerini mühürlemek 
hiçbir şey ifade etmez. Sütü 
satmak için mühürü çıkaran 
sütçünün muayeneden sonra 
süte su katmamasına sebep 
yoktur. Süt, fukara halkın 
içemeyeceği kadar pahalıdır. 
Çocuk vefiyatı da (ölümleri del 
en ziyade fukara halk arasında 
olur. Çocuk sıhhatini, çocuk 
vefiyatını kontrol için, sütü, süt 
gibi çocuğun ilk ihtiyaçlarını 
belediyelerin, içtimai muavenet 
[sosyal yardım] müdürlüklerinin 
sıhhi bir kontrolden geçirmesi 
lazımdır. Süt inhisarı, müskirat 
[alkollü içkiler] inhisarından daha 
mühimdir.” 

Süt meselesi, şişe sütlerin 
ve sonradan da kutu sütlerin 
kullanımının yaygınlaşmasına dek 
devam eder... © 
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u sayının konusunu, bir dergi 

olduğu bile anlaşılamamış 

nadir bir askeri dergi teşkil 

etmektedir. Yayımlanmış 
bazı sayıları özellikle Çanakkale 


tarihçilerince çok istifade edilen Erkân-ı 
Harbiye Külliyatı hem isminin hem de 
yayın politikasının kurbanı olarak varlığı 
unutulmuş bir dergidir. 

Koleksiyonumda sadece birinci sayısı 
eksik olan Erkân-ı Harbiye Külliyatı adı 
üstünde Erkân-ı Harbiye Mektebi (Harp 
Akademisi) tarafından imparatorluğun 
ve İstanbul'un işgale uğrayışının 
birinci yılında, 15 Aralık 1919'da 
yayımlanmaya başlandı. 

Amaç, kurmay subay adaylarının 

mesleklerinde ihtiyaç duyacakları 

konuları ordunun en güzide 

subaylarından öğrenmelerini sağlamaktı. 

Ancak önemli bir sorun, bu güzide 

subayları bilgi ve deneyimlerini 

yazıya dökmeleri konusunda teşvik 

etmekte yatmaktaydı. Ne yazık ki çoğu 

sub: .ma konusunda isteksizdi 

veya zamanı yoktu. Üstelik bunu ! > e 


işgalin boğucu ortamında yapabilmek 


or 
“di, € 
gerçekten güçtü. Dergi bu sorunu, i 
o zamana kadar denenmemiş bir | 
Af 


, 


MÜTAREKE DÖNEMİNİN UNUTULMUŞ ASKERİ DERGİSİ 


ERKÂN-I HARBİYE KÜLLİYATI 


Askeri matbaacılık ve yayın tarihinin ciddi bir incelemesinin yapılmadığı ülkemizde, 
askeri dergilerin kayda geçirilmesi ve bilimsel açıdan incelemesinin yapılmasını 
beklemek hayalcilik olur. Gerçi az da olsa askeri dergileri konu alan tez ve makaleler 
bulunsa da bunlar birer katalog gayretlerinin ötesine geçememektedirler. 
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Erkön-ı Harbiye 

Külliyatı, Çanakkale 
Muharebeleri'nin yazıya 
dökülüp gelecek nesillere 
aktarılmasını sağladı. 


ilave olarak Harp 
Akademisi'nde 
öğretmenlik yapan 
Kurmay Binbaşı 
Süleymaniyeli Mehmet 
Emin, Çanakkale'nin 
önemli muharebelerinde 
kurmay başkanı olarak görev yapmış 
subayları, bilgi ve deneyimlerini 
öğrencilere anlatmak üzere davet 
etti, Bu daveti kabul eden, içlerinde 


Erkân-ı Harbiye İ in (Çalışlar) ve Selahattin Adil 
zzettin (Çalışlar) ve Selahattin Adil'in 
Külliyatı varlığı unutulmuş bulunduğu 6 subay, 5 konferans verdi. 


bir dergidir Bunların notları Erkân-ı Harbiye 


Külliyatı'nın sayılarında ayrı ayrı 
basıldı. Böylelikle Çanakkale'nin 


yöntemle çözmeye çalıştı. Konularında askeri tarihinin yazımında önemli bir 
tanınmış subaylar, öğrencilere adım hem de ülkenin önemli bir kısmı 
uzmanlık alanlarında konferans işgal altındayken atıldı. 
vermek için okula davet edildi. Erkân-ı Harbiye Külliyatı'nın 
Konferans notları ise Erkân-ı Harbiye ilk 12 sayısı düzenli bir şekilde her bs 
Külliyatı sayılarında yayımlandı. ayın 15. günü yayımlandı. 15 Kasım Ч 
Kısa konferans notları makale 1920”de yayımlanan 12. sayıda ilk 
formatında, uzunları ise derginin defa bir sivil yazarın, okulun siyasi 
ə z bir sayısını tamamen kaplayan birer tarih öğretmeni Yusuf Akçura”nın 
\ 3 kitapçık gibi yayımlandı. Bu yayın : “Şark Meselesine Dair Tarih-i 
politikasının sonucunda derginin , Siyasi Notları” basıldı. Ardından 
\ çoğu sayısı (13 sayıdan 7'si) kitapçık (oo; muhtemelen işgalcilerin baskısının 
\ formatında çıktı ve sonraki yıllarda © artması ve çoğu subayın Anadolu'ya 
ciddi kafa karışıklığına neden oldu. geçmesi sonucunda dergi üç yıl 
\, Kütüphaneciler dergi sayılarını | boyunca yayımlanmadı. 
kitap gibi tasnif edip kataloglarken, Uzun bir aradan sonra, 1923”te 
tarihçiler bunları toplu olarak değil, . Kazım Karabekir Paşa'nın istihbarat \ 
birbirinden bağımsız kitaplar şeklinde : konulu konferansının notları 13. sayı 
değerlendirdi. olarak çıktı. Ancak bunun devamı k 4 
Erkân-ı Harbiye Külliyatı'nın askeri gelmedi. Herhangi bir duyuru 
к tarihimize en önemli katkısı, Çanakkale ` yapılmadan derginin yayın hayatı 
Muharebeleri”nin yazıya dökülüp sona erdirildi. Sonraki yıllarda ise 
gelecek nesillere aktarılmasıdır. Harp Akademisi bile böyle bir dergi 
Harp Tarihi Dairesi”ndeki görevine . yayımladığını unuttu © 


rew 
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KİTAPLIK 


Yeşim Pütgül / ypulgulöhotmail.com 


HACMİ KÜÇÜK AMA ETKİSİ BÜYÜK! 


16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolü altına giren Dicle ve Fırat, 300 yıl 
boyunca doğu ve batı arasında bir nakliye ve iletim hattı olmuş. Su hacmi ölçü alındığında 
mütevazı olan ikiz nehirlerin tarihsel etkileri ise tam tersi. 


SULTAN'IN NEHİRLERİ-OSMANLI 
İMPARATORLUĞU'NDA DİCLE VE FIRAT, 
FAİSAL H.HUSAIN, TİMAŞ YAYINLARI, 
NİSAN 2023 


icle ve Fırat, Toros Dağları'nın 
kayalıklarından doğan, 1.500 
kilometreden fazla yolculuk 


yaptıktan sonra birleşerek tek bir nehir 
haline gelen ve Basra Körfezi'nin sığ, 
sularına dökülen ikiz nehirler, Dicle, 
Elazığ'ın Sivrice ilçesinden doğar, Irak 
boyunca akar ve Firat'la birleşerek 

Basra Körfezi'ne dökülür, Erzincan'dan 
çıkan Fırat ise Suriye ve Irak'tan geçtikten 
sonra nihayet Dicle ile birleşerek Basra 
Körfezi'ne dökülür. Faisal Husain, 
“Sultan'ın Nehirleri” kitabında, 16. 
yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ nun 
kontrolü altına giren Batı Asya'nın 

bu en uzun iki nehrine odaklanarak 
Ortadoğu'nun tarihine farklı bir bakış açısı 
getirmiş. Dicle ve Fırat'ın Irak'ın sıcaktan 
kavrulmuş çöllerine hayat hediyesi 
taşıdığı vurgulanan kitapta, Osmanlı'nın 
tabiata meydan okumak yerine doğaya 
uyum sağlayarak medeniyetlerin beşiği 
Mezopotamya'ya hâkim oluş ve bölgeyi 
yönetiş hikâyesi anlatılıyor. 


TERSANE VE RIHTIMLAR 
Husain, 1.500 kilometrelik 
yolculuklarına rağmen toplanan suyun 
hacmi ölçü olarak alındığında Dicle 
ve Fırat'ın mütevazı ya da gösterişsiz 
nehirler olduğunu, tarihsel etkilerinin 
ise coğrafi boyutlarına ters orantılı 
olarak büyük olduğunu belirtiyor. 
İkiz nehirler, 16. yüzyılda gücünün ve 
zenginliğinin zirvesinde olan Osmanlı 
İmparatorluğu'nun kontrolü altına girerek 
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, 


Sultanın 
Nehirleri 


Osmanlı İmparatorluğu'nda Dicle ve Fırat | 


PAISAL H. HUSAIN 


Ceit Bonni 5. Bilgiç 


dağdan okyanusa kadar Osmanlı”nın 
oldu. Osmanlı bürokratları da Dicle-Fırat 


sitemini tersane ve rıhtımlarla doğal bir 
muharebe alanına dönüştürdü. Bu sayede 
bölgede istikrarlı devlet kurumları tesis | 
edilebildi. İki nehrin Osmanlı egemenliği 
altında birleşerek tek bir su toplama 
havzası meydana getirmesinden dolayı, 
doğdukları kuzey bölgeleriyle denize 
döküldükleri güney bölgeleri arasında 
sıkı bir ilişki geliştiğini belirten Husain, 
bu tür bir nakliye ve iletişim hattının 
doğudaki Osmanlı varlığını perçinlediğini 
belirtiyor. Yani bu sayede kuzeyin nemli 
bölgelerinden güneyin kurak bölgelerine 
düzenli olarak tahıl, silah ve gemi 
sevkiyatı yapılmaya başlanmış. 


EMPERYAL POLİTİKALAR | 
Kitabın ilk bölümünde 16. ve 17. | 
yüzyılda başta kaleler ve tersaneler i 


“ANINI “МҸ 


olmak üzere nehirler üzerinde 
kurulan altyapıya odaklanılmış. 
Nehirleri bir ikmal hattına çeviren 
Osmanlı, böylece alt bölgelere 

gıda, silah ve asker gönderebilmiş. 
İkinci kısımda ekilebilir alanlar ve 
bunları idare etmek için uygulanan 
emperyal politikalar ele alınmış. 
Üçüncü kısımda ise 1687-1702 
yılları arasında Fırat'ta yapılan kanal 
değişikliğinin siyasi yapı üzerindeki 
etkisi incelenmiş. Bu dönemde 
Osmanlı'nın dolayısıyla İstanbul'dan 
gönderilen valilerin gücünün nasıl 
zayıfladığı, merkezi otoritenin 
etkisinin azalmasıyla Bağdat 
Paşalığı”nın nasıl öne çıktığının izi 
sürülmüş. 

Kitapta ayrıca yedi yerel sosyal 
grubun hikâyesi de anlatılıyor. 
Diyarbakır'daki sal yapıcıları, 
Birecik”teki marangozlar, 
Rumahiye”deki çiftçiler, Haseke'de 
bataklıkta yaşayanlar ve Bağdat'taki 
kölemenler... 

Son bölümde ise ikiz nehirlerin 
geleceği nasıl şekilleneceği 
sorgulanıyor. Nehirlerin suyunun 
1970'lerden bu yana en az yüzde 30 
azaldığı, mevcut koşullar değişmediği 
takdirde bu düşüşün 2030'a kadar 
yüzde 50'ye ulaşacağı belirtiliyor. 
Güneydeki su kıtlığının sebep olduğu 
ekolojik çöküşün insanlar üzerindeki 
etkilerine işaret eden Husain, 
kitabını şöyle noktalıyor: “Dicle 
ve Fırat işbirliği içinde bütünsel 
olarak yönetildiklerinde havzada 
birlik ve uyum sağlayabilirler. Bunu 
Sultan'ın nehirleri oldukları dönemde 
kesinlikle başarmışlardı.” 


RRS 


TARİHİ KODLARIN YENİDEN TANIMLANDIĞI DÖNEM 


ERKEN MODERN AVRUPA TARİHİ 1, 
DERLEYEN: HAMISH SCOTT, 
VAKIFBANK YAYINLARI, 2022 


[4 < rken modern 
çağ”, aşağı yukarı 
1450 - 1800 yılları 


arasındaki dönemi anlatmak için 
kullanılan bir kavram. Oxford 
Üniversitesi tarafından “Erken 


Modern Avrupa Tarihi Rehberi” 


adıyla iki cilt olarak hazırlanan 
kitap, Vakıfbank tarafından yedi 
ciltlik bir seri olarak Türkçeye 
kazandırılıyor. Görece olarak 
yeni ve tartışmalı bir döneme 
odaklanan ilk kitap, dokuz 
bölümden oluşuyor. Avrupa'nın 
coğrafi özelliklerine odaklanılan 
ilk bölümde bu bulanık sınırlarla 
hangi ulusların ve ülkelerin 
kastedildiği sorunu ortaya 
konulmuş. “İklim ve çevre” 
şartlarının ele alındığı ikinci 
bölümün ardından “hastalıklar ve 


Erken Modern 
Avrupa Tarihi 


Esaslar 


HATIRLAYAN: HAMISH SCOTT 
TÜRKÇESİ. İSMAİL HAKKI YILMAZ 


DOĞU KADAR BATI KÜLTÜRÜNE DE HÂKİMDİ 


FATİH'İN ENTELEKTÜEL PORTRESİ, 
İSMAİL E.ERÜNSAL, TİMAŞ 
YAYINLARI, MAYIS 2023 


smail E.Erünsal son çalışmasında, 

İstanbul'u fethederek 

imparatorluğun gerçek kurucusu 
olma vasfını kazanan Fatih Sultan 
Mehmed'in entelektüel dünyasına 
mercek tutuyor. 

Fatih'i yalnızca siyaseten başarılı 
bir lider olarak değerlendirmenin 
onun arkasında bıraktığı kültürel 


mirasa haksızlık olacağını belirten 
Erünsal, çok genç yaşta Doğu ve 
Batı kültürüne hâkim olan Fatih'in, 
bir yandan İslam, bir yandan da eski 
Yunan ve Roma'nın kültür mirasıyla 
yakından ilgilendiğini belirtiyor. 
Fatih Sultan Mehmed'in nasıl bir 
eğitimden geçtiği, kaç lisan bildiği, 
kütüphanelerinde hangi kitaplar 
olduğu, hangi ilim dallarına özel 
ilgisi bulunduğu sorularına yanıt 
verilen kitap, resim ve haritalarla 
renklendirilmiş. 


, 


tp” konusuna, oradan Avrupa'nın 
nüfus yapısı ve bu nüfusun 
zaman içindeki değişimine 
uzanan kitapta, “zaman” başlığı 
altında saatlerin ve takvimin 
gelişimi ele alınmış. 
Posta ağları ve seyahat 
deneyimlerinin ele alındığı 
“ulaşım ve iletişim” bölümünün 
ardından “diller ve okuryazarlık”, 
ardından “matbaa ve matbuat” 
bölümü geliyor, 

İlk cildin son bölümünde 
ise “Bir bilgi devrimi oldu 
mu?” sorusuna odaklanılmış. 
Okuryazarlığın 15. yüzyılla 
18. yüzyıl arasında büyük 
artış gösterdiği, bilginin daha 
geniş kitlelere ulaşmasının 
ardından aşırı kitap basımından 
şikayet edilen bir döneme 
geçildiğ 
bu gelişmelerin bir bilgi 


vurgulanan bölümde, 


devriminden söz etmeye yetip 
yetmediği tartışılıyor. 


İSMAİL E.ERÜNSAL 
FATİM'İN 

ENTELEKT 
PORTRESİ 


ATLAS TARİH 


KİTAPLIK 


SADECE HÜKMETMEDİ, YÖNETTİ DE... 


Necmettin Alkan, tarihimizin en tartışmalı figürlerinden biri olan 


II. Abdülhamid dönemini bir tarihçi objektifliğiyle aktarıyor ve yaptığı 
psikolojik analizlerle ortaya farklı bir padişah portresi koyuyor. 


SULTAN II, ABDÜLHAMİD: ARAFTA 
BİR HÜNKÂR, NECMETTİN ALKAN, 
KRONİK YAYINLARI, NİSAN 2023 


Sultan Abdülmecid'in 37 evladından biri olan 


| çocukluğu, gençliği ve iktidarı dönemindeki 


olayları bir tarihçi objektifliğiyle aktardıktan 


İ sonra her bölümünün sonunda “Ara 


Abdülhamid, sıralamada sekizinci çocuk ve ikinci j 


| ZEKİ, MERAKLI VE ŞÜPHECİ 


oğul olarak 21 Eylül 1842 tarihinde dünyaya geldi. 
39 yıllık hükümdarlığı Osmanlı İmparatorluğunun 


en fazla toprak kaybettiği dönem olmasına karşın | 


gerek Tanzimat ilanı, gerekse modern dünyaya 
ayak uydurabilmek adına yaptığı yenilikler, 
tarihçilerin üzerinde bir türlü uzlaşamadığı bir 
isim olarak kalmasına yol açtı. 

Necmettin Alkan, tarihimizin en tartışmalı 
hükümdarlarından biri olan 
Abdülhamid hakkındaki 


biyografilere bir yenisini ll 


ekleme sebebini, “Çalışma, 
İL Abdülhamid'in kişiliği ve 
zihniyeti üzerinden yönetimini 
ve dönemini ele alma ve izah 
etme gayretindedir” sözleriyle 
açıklıyor. Sultan'ı “arafta” 
niteleme gerekçesi ise şöyle: 
“Buradaki araf, İslami 
inanıştaki kişinin cennet ve 
cehennem arasında bir süre 
bekletildiği yer anlamında değil. 
Bir insan olarak ll. Abdülhamid'in gerek şahsi 
özelliklerinde, gerekse 33 yıllık hükümdarlığı 
süresince takip ettiği siyasette fazlaca 
değişkenlikler, gelgitler ve çelişkiler vardır. 
Bundan dolayı Sultan Hamid'in şahsiyeti ve 
hükümdarlığı hakkında tarihçiler arasında ve 
kamuoyundaki tartışmalar bir hayli fazladır. İşte 
"Sultan II. Abdülhamid: Arafta Bir Hünkâr başlığı, 
onun karmaşık şahsiyetini, günlük hayatındaki 
çelişkili durumlarını, ikilemli yönetimini, 
döneminde devletin durumunu ve tarih 
camiasının hakkındaki bölünmüşlüğü sembolize 
ettiği düşüncesiyle tercih edilmiştir.” 
Gerçekten de Necmettin Alkan, Sultan'ın 
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Değerlendirme” başlığı altında yaptığı psikolojik 
analizlerle farklı bir Abdülhamid portresi çiziyor, 


Peki, kimdi gerçekte Abdülhamid? Alkan'a 
göre, genel olarak zeki, hafızası kuvvetli, 
çalışkan, meraklı, dindar, milliyetperver, yeniliğe 


İ açık, şüpheci, pragmatist ve risk alan bir kişilik. 
| 10 yaşında annesini, 19 yaşında babasını ve 


33 yaşında ilk çocuğunu kaybetmesi, kişiliğini 


, oluşturan önemli özellikler. Alkan, diğer 


hanedan mensupları gibi 

4 bir taraftan geleneksel dini 

i eğitim alırken, diğer taraftan 

| | günlük hayatta Avrupai kültürle 
yoğrulan Abdülhamid'in bir 
sentez olduğunu, bunun 
pratiğinin de tıpkı Avrupalı bir 
prens gibi yetiştirilen babası 
Abdülmecid olduğunu belirtiyor. 
Abdülhamid'in veliahtlığı 
sırasında tarim ve ticaretle 
uğraşarak geliştirdiği para 
kazanma becerisinin 33 yıllık 
hükümdarlığı sırasında etkisini 


" hissettirdiğini vurguluyor. Yine Abdülhamid'in 

: veliahtlığı sırasında Avrupa'ya yaptığı yolculuğun 
| da gerek kişiliği, gerekse sonraki yıllarda ulaşım, 
; tarım, sanat ve eğitim alanlarında izlediği 

| siyaset ve yaptığı yeniliklere altyapı hazırladığını 
; belirtiyor. Kitapta sadece imparatorlukta değil, 

: yurtdışındaki çağdaşlarının da Abdülhamit'le ilgili 


fikirlerine yer veriliyor. Bunlardan biri de dönemin 


i Sirbistan Büyükelçisi Mijatoviç'e ait: 


“Sadece hükmetmek istemiyor, yönetiyor du. 


| Abdülhamid'in günlük olarak hallettiği işin onda 
: birini hiçbir Avrupalı hükümdar halledemez. Bu 
i yoğunluk her Avrupalı monarkı birkaç yıl içinde 


hasta ederdi.” 


VEYSEL AYHAN 
ESRA TÖYLÜC ÖLÜ 


Göbeklitepe ve 
Semboller 


HAYVAN FİGÜRLERİYLE 
VERİLEN MESAJLAR 


GÖBEKLİTEPE VE SEMBOLLER, 
VEYSEL AYHAN-ESRA TÜYLÜOĞLU, 
ALFA YAYINLARI, 2022 


195 lerde keşfedilen ancak 
önemi 1990'larda 
anlaşılabilen Göbeklitepe, bulunduğu 
konum kadar, "T" şeklindeki dikilitaşları 
ve bu taşların üzerine kazılı hayvan 
figürleriyle de gizemini koruyan bir 
alan. Arkeolog Klaus Schmidt'e göre 
Göbeklitepe, bölgede yaşayan göçebe 
toplulukların toplanma alanı olarak 
inşa ettiği, bir araya gelip törenler 
düzenlediği ve sonra tekrar göçebe 
hayatlarına devam ettikleri bir kült 
alanıydı. Bu yaklaşım, insanların önce 
yerleşik hayata geçtiği, ardından da 
inanç ihtiyacına uygun olarak dini yapılar 
inşa ettiği savını tersine çevirdiği için 
Göbeklitepe önemli bir buluş. Yazının 
icat edilmediği dönemde inşa edilen 
Göbeklitepe'de dikilitaşlar üzerlerine 
kazılı korkutucu hayvan betimlemeleri 
ve soyut sembollerle insanlara mesajlar 
verildiği düşünülüyor. Tilki, ayı, domuz, 
boğa, leopar, yılan, kuş ve örümcek 
sembollerinin arkeolojik, dinsel, tarihsel 
ve günümüzdeki kullanımları araştırılıyor. 


DÜNYANIN EN MEŞHUR VE 


TARTIŞMALI KARDEŞLİĞİ 


KARDEŞLİK-HÜR MASONLAR 
MODERN DÜNYAYI NASIL 
ŞEKİLLENDİRDİ?, JOHN DICKIE, 
KRONİK KİTAP, NİSAN 2023 


izce VVinston Churchill, VValt 
Disney, VVolfgang Mozart, 


Benjamin Franklin, 
Buzz Aldrin, Rudyard Kipling gibi 
isimler ile Jön 
Türkler nasıl bir 
araya gelebilir? 
Bu sorunun yanıtı 
İngiliz yazar John 
Dickie'nin “Kardeşlik” kitabında 
gizli. 1717 yılında 
Londra'da erkekleri birbirlerine 


| 


kardeşlik bağıyla bağlamak ama- 


cıyla kurulan Hür Masonlar, sadece | 


20 yıl gibi kısa sürede neredeyse 
tüm dünyaya yayılmayı başarmış. 
Katolik kilisesine göre “şeytana 
tapanların ini”, Hitler, Mussolini 
ve Franco gibi diktatörlere görey- 


se “pasifizm, sosyalizm | 
ve Yahudi nüfuzu saçan | 


yerler” olarak adlandı- 


rılan Masonluk, nüfuzlu | 
olduğu kadar korkutucu | 


bir oluşum. Kısa süre 
önce açılmış İngilizce 
arşivlerden faydalanan 
Dickie, dünyanın en 


meşhur ve en yanlış an- | 


laşılmış gizli kardeşliğini gölgeler arasından 


çıkartacak kapsamlı bir | 


çalışmaya imza atmış. 


і 
. 


Buzz Aldrin 


Wolfgang Mozart Rudyard Kipling 


HEM GERÇEKÇİ HEM DE DEVRİMCİ BİR EYLEM! 


Rutger 


ÇOĞU İNSAN İYİDİR-YENİ BİR İNSANLIK TARİHİ, 


Bregman 
Çoğu İnsan 
İyidir 

Yeni Bir 

İnsanlık Tarihi 


RUTGER BREGMAN, MUNDİ KİTAP, 2022 

arihçi ve yazar Rutger 
| Bregman”ın kitabı, 

Machiavelli”den Freud”a 

pek çok insanın inandığı “İnsanlar 

kötüdür” fikrinin tam tersini savunan 

bir çalışma. İnsanların iyi olduğunu 

varsaymanın hem gerçekçi hem 


de devrimci bir eylem olduğunu 
əəə savunan Bregman kitabında, insanlık 
tarihinin son 200 bin yılına yeni bir 


Е 


perspektiften bakarak yeni bir insanlık 


tarihi yazmış. İnsanların herhangi 


bir felaket karşısında (Örneğin 2. 
Dünya Savaşı sırasında yapılan hava 
bombardımanları, İkiz Kuleler”e 
saldırı, Titanik”in batışı vs.) doğal 
olarak çabucak paniğe kapıldığı, bencil 
ve saldırgan olduğu yaklaşımının 
yaygın bir efsane olduğunu savunan 
Bregman şunu söylüyor: 

“Biyolog Frans de Waal'in “cila 
teorisi”ne göre medeniyet en ufak 
bir olayda parçalanacak ince bir 
katmandır. Oysa doğru olan bunun 
tam tersidir. Gökyüzünden bombalar 
yağdığında içimizdeki iyi güdüler 
ortaya çıkar.” 
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KEŞFETMEK 
iÇiN BAK 


yin амы, 
KARANLIK HAZİNE' 
же. [ F 
İ “vaz söçneli: 20° O 
| “KÜÇÜK AKBABA (ү “ч. 


HAZİRAN-TEMMUZ 2023 


* Napoli'de bir aziz: Maradona, başlıklı dosya 
İtalyada 33 yıl sonra şampiyon olan Napoli'yi ve 
şehrin Maradona'ya olan tutkusunu anlatıyor. 


»* Dalyan Kanalı, Muğla'da kültür ve doğa 
hazinelerinin iç içe geçtiği benzersiz bir coğrafya. 


, Hacı Akif Mağarası, Beyşehir Gölü'ndeki adada 
yer alan, mağara oluşumları ve sıra dişi canlılarıyla 


— hi vz alındı. о, 
dikkat çeken bir doğa varlığı. Xa... . || коок аквава rà 


ə Küçük akbaba en çok Beypazarı'nda rastlanan 
yaz göçmeni. Verici takılan akbabaların uzun göçü, 
bu sayıda. 


* Evereste ilk zirve tırmanışının 70. yıldönümüne 
Atlas dünyanın en yüksek dağının öyküsünü 


anlatıyor. “NN” 
VVVVVV.atlasdergisi.com 
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TARİH-LENK 


Meşhur tarihçilerin tarih metinlerindeki akıl almaz hatalar... 
Yazarlarının popülerliği sebebiyle eleştirilemez bir pozisyon kazanan 
metinler, Hakan Erdem'in eleştiri oklarından kurtulamıyor. 


İSLAM'IN AYAK İZLERİ 


"Türkler Arap ve İranlıların hiç yapmadığı bir şeyi yaparak milli 
kimliklerini İslam'a gömdüler" 
-Bernard Lewis 


Ahmet Yaşar Ocak'tan ülkemizdeki iki kültürlülüğün tarihsel 
arka planına dair kesitler... 


FATİH”İN ENTELLEKTÜEL PORTRESİ 


İlmi ve felsefi tartışmaları destekleyen, Türk, İslam, Roma ve İran 
hükümdarlık geleneklerini birleştirerek imparatorluğun gerçek 
kurucusu olan Fatih'in entelektüel portresi... Fatih neler okudu? Nasıl 
bir eğitimden geçti? Hangi konulara ilgi duydu? 


OSMANLI'DA 
DEVLETLERARASI 
İLİŞKİLER 


OSMANLI'DA DEVLETLERARASI 
İLİŞKİLER-2 

'Osmanlı'nın son yüzyılındaki yenileşme ve Batılaşma, zaruretin 
meziyet haline gelişinden başka bir şey değildir." 

-Prof. Dr. Kemal Beydilli 

Bu çalışmada; iç ve dış siyasetteki gelişmeler, reform hareketleri, 


çeşitli coğrafyalardaki etkileşimler ve İstanbul'un kozmopolit yaşam 
alanının yansıtıldığı, alanlarında çığır açan makaleler yer alıyor. 


YUSUF İZZEDDİN 


Prof. Dr. Ali Akyıldız bu kitabında hayatı ve ölümü hâlâ tartışılan 
Sultan Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzeddin'i ve dönemini anlatıyor. 
Yusuf İzzeddin'in doğumu ve varlığı uzun süre neden gizlendi? 
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